
 

ONLINE LEESGROEP DILEXI TE 

Brief paus Leo XIV over de armen 

 

 donderdagen 23 april, 30 april en 7 mei  

van 19.30 tot 20.30 uur 

 
De eerste officiële brief van paus Leo XIV gaat over de liefde voor 

de armen. Hij beschrijft de geschiedenis van de caritas en hij 

gaat in op de uitdaging waarvoor we tegenwoordig staan. Want 

armoede ziet er anders uit dan vroeger en de armen laten zich 

moeilijker vinden. Hoe moeten we daarmee omgaan als kerk en 

als mensen van de caritas? Het is een bescheiden boekje dat veel 

handvatten geeft om over deze vragen na te denken. 

 

We lezen de brief in drie etappes met achtergrondinformatie en 

vragen om er thuis mee verder te kunnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten inclusief boekje € 20,-  

Aanmelding tot 16 april via 

caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

Cursusleiding: Corine van der Loos 

Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam 

Een prachtig document met 
een uitgebreid overzicht van 
de inzet van de Kerk voor de 
armen in de loop van 
tweeduizend jaar.  
Bisschop Jan Hendriks 

Paus Leo XIV schudt ons wakker: Hij schrijft: ‘We 
kunnen armoede niet langer meten met de 
maatstaven van gisteren’  
Als armoede méér is dan geldgebrek, dan moet 
liefde voor de armen méér zijn dan liefdadigheid’. 
Pater Richard Steenvoorden o.p. 
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