Lezersreis SaménKerk naar

de heilige Bavo |

':Ir

Na de succesvolle reizen naar de Veertien

Noodhelpers en de beentjes van Sint Hildegard
gaat de volgende lezersreis naar Gent, waar de
heilige Bavo vandaan kwam. Wie was hij? Hoe was
zijn leven in Gent? En hoe kwam de verering voor
deze heilige in Haarlem als naamgever van de

kathedraal en later van parochies?

* Bezoek aan de steden Gent en Brugge €699

* Bezoek aan de Sint Baafskathedraal (en in het
bijzonder het schilderstuk ‘Het Lam Gods’

* Een ontmoeting met kerkjurist en Vaticaan-
kenner Rik Torfs

* Op 1 oktober (feestdag H. Bavo) ontmoeting
met de Bisschop van Gent, waarbij ook onze
bisschop aanwezig is

3 6 SAMENKERK

Inclusief busvervoer, overnachting en

ontbijt in hotel in centrum Gent, diners in
restaurants, bezoek met audiovisuele tour
aan ‘Het Lam Gods’ (aangeboden door het bis-
dom van Gent), (pastorale) reisbegeleiding.

Meld u zich ook aan? Vraag de brochure aan:
samenkerk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl



