
Programma Birgitta-bijeenkomsten 2025-2026 
Locatie: Parochiecentrum - Rodenborchweg 2 - 5241 VM Rosmalen 
Aanvang lezing 20.00 uur - koffie/thee vanaf 19.30 uur 
 
 
Dinsdag 23 september 2025  
Hans Alderliesten, schrijver, onderzoeker en organist.  
Thema: ‘Doe gerechtigheid en je zult in vrede zijn’ 
Oorlog, een woord dat de afgelopen maanden vaak viel. Het zijn onzekere tijden. 
Bisschop-filosoof Augustinus zou er een onverwachte dimensie aan toevoegen: we 
moeten oorlog voeren tegen onszelf. Hoe doe je dat? Hans Alderliesten staat in zijn 
lezing in de vredesweek stil bij de Augustijnse spiritualiteit rondom oorlog en 
vrede. Het draait uiteindelijk om de liefde: ‘Heb lief en doe wat je wilt’. 
 
Dinsdag 4 november 2025 
Laetitia van der Lans, theoloog, communicatiedeskundige en 
directeur van De Zalige Zalm. 
Thema: Vrouwen in de kerk  
Zij maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in de kerk, een wereldwijd 
vernieuwingsproces erop gericht om een meer luisterende kerk te worden. 
Maandelijks verzorgen zij de podcast Dolle Maria’s over de knopen van het leven, 
ons geloof en de maatschappij. 
 
Dinsdag 27 januari 2026 
René de Weerd, diaken en filosoof. 
Thema: Autonomie, filosoof Kant en Verlichting 
In onze tijd staan autonomie en zelfbeschikking hoog in het vaandel. Wij willen 
autonome individuen zijn, die hun leven grotendeels zelf willen bepalen, van de 
wieg tot het graf. De filosoof Kant formuleerde het ideaal van de autonome mens. 
Wat betekent het om autonoom te zijn en waar liggen de mogelijkheden en 
grenzen ervan?  
 
Dinsdag 10 maart 2026  
Hanna Rijken, theoloog en musicus. 
Thema: Psalmen 
De geschiedenis van de psalmen is een fascinerend onderwerp. Welke plaats 
hebben psalmen in protestantse-, katholieke- en andere kerkgenootschappen.  
Wat is de rol van psalmen in kloosterorden, de wekelijkse liturgie en wat is de 
betekenis van bepaalde psalmen? 
 
Dinsdag 14 april 2026  
Wijtse Rodenburg, vormgever boek ’Smits-orgels’. 
Thema: Orgelmakersfamilie Smits in de 19e eeuw 
Een lezing over de geschiedenis van de orgelmakersfamilie Smits en wat zij voor de 
religieuze muziekgeschiedenis van Brabant betekend heeft. Er staat ook een 
prachtig Smitsorgel in de Lambertuskerk te Rosmalen. 
 


