
Reliekschrijn van Thérèse op bezoek: 8 – 9 sept. 2025                    
in de kapel van het Moederhuis  

Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus - Sittard 
 
Naast de verering van de relieken, waarin de heilige Thérèse ons bijzonder nabij komt, gaat het 
ook om het verkondigen van haar boodschap, die gekenmerkt wordt door de liefde tot God en 
de “Kleine Weg naar de Heiligheid”. 
  
Maandag 8 september 2025 
18.00 uur: welkom Thérèse in onze kapel  
18:30 uur: Heilige Mis (Spaans)  
19:30 uur: Lezing door pater Georg Gantioler, FSO (D) 
                                                  over het leven van Thérèse 
daarna tot  
dinsdag 9 september 2025: 06:00 uur: Nacht van aanbidding en gebed  
06:00 uur: Morgengebed (lauden) met meditatie over de Psalmen 
07:00 uur: Heilige Mis (D) met preek  
08:00 uur: stil gebed bij Thérèse 
09:00 uur: Heilige Mis (NL) met preek  
10:00 uur: afscheid van Thérèse 

Hartelijk welkom !  
 
Meer informatie: Zusters Karmelietessen DCJ 
   Kollenberg 2 
   6132 AL SITTARD 

Tel 06 39 45 94 33 
reginacarmelizrg@gmail.com 
 
 

Thérèse Martin 
geboren op 2 januari 1873, treedt op vijftienjarige leeftijd in de Orde van Onze Lieve 
Vrouw van de Karmel als zuster Thérèse van het Kind Jezus. "In het hart 
van de Kerk zal ik de liefde zijn", schrijft ze. Zij wijst een weg van stille 
trouw en grenzeloos vertrouwen. Ze sterft op 30 september 1897 
gelouterd in haar geloof en met een hart dat wereldwijd bemint. "Ik sterf 
niet, ik ga het leven binnen." Ze wordt universele Missiepatrones, op 
gelijke voet met de H. Franciscus Xaverius. Op 19 oktober 1997 wordt zij 
door paus Johannes Paulus ll tot Kerklerares uitgeroepen. 

2025: 100 jaar heiligverklaring 
In het christendom zijn de graven ... van heiligen plaatsen geworden van 
gebed en geloof ... In 1923 werd het gebeente van Thérèse in een kostbaar 
reliekschrijn geplaatst ...  honderdduizenden pelgrims zijn  daar komen bidden ... 
zoveel leed en verlangen werd aan de Heilige toevertrouwd. ... In dit lichaam, ...  
heeft Thérèse veel bemind, gebeden, nagedacht en geleden ... de relieken worden in 
vele steden en landen rondgedragen. Als missionaris van Gods Barmhartige liefde blijft 
Thérèse ons geleiden naar Christus die de zon van haar leven was en het fundament 
van ons vertrouwen. uit "Op weg met Thérèse" - Koen De Meester, OCD 
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