
Emmausdagen

Een retraite in stilte voor mensen die verlangen te groeien in
geestelijk leven en innerlijke genezing. 

In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreënbrief
(4,12) werkelijkheid wordt “want het woord van God is levend en

krachtig … het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens”. 
Het woord van God geeft naast inzicht, troost en bevrijding ook

genezing. Dagelijks is er persoonlijke begeleiding.

 

verdieping - genezing - bevrijding

Info en aanmelden:

emmaus-retraite.nl
emmausdagen@gmail.com

Dorris Rijnen: 06-23101515

Locatie:

Bezinningscentrum Emmaus
Udenhoutseweg 15

5268 CG Helvoirt
emmausbezinningscentrum.nl

Charismatische Retraite & Bezinning 2025



Charismatische retraite
Deze vorm van retraite is jaren geleden ontstaan vanuit de Katholieke Charismatische
Vernieuwing. De opzet in charismatische retraites is dat je de heilige Geest de ruimte

geeft om tot je te spreken. Dat kan in de stilte van je hart, in de liturgie, door een
inleiding, een profetisch woord of doordat Gods Woord in de H. Schrift je hart raakt.

De charisma’s (= gaven van de Geest) krijgen een bijzondere plaats en vooral
daardoor ervaren velen in zo’n retraite genezing, heelwording en bevrijding. 

Naast de dagelijkse eucharistieviering zijn er ook tijden van lofprijzing en is er
gelegenheid voor eucharistische aanbidding. Er is de mogelijkheid om het sacrament

van verzoening te ontvangen.

Data:
13-16 maart (do-zo)
7-10 april (ma-do)
15-18 mei (do-zo)
10-13 juli (do-zo)
10-16 juli (do-wo)

6-9 nov (do-zo)
10-13 nov (ma-do)

Begeleiding: 
Em. pastoor Jan van der Stok, pastor Ad Verest pr.,

Karel en Tiny Pouwels en andere teamleden.

Aankomst: 
tussen 16.30 en 18.00 uur

Vertrek: 16.00 uur


