
 
 
 

Bijbellezen in de vastentijd 
 
Bereid je 40 dagen lang voor op het grote feest 
van Pasen, dat – heel bijzonder – dit jaar voor alle 
christelijke Kerken op dezelfde dag valt. 
Deze vastentijd is een periode van: 
 

stilstaan, 
reflectie, 

ruimte voor inkeer, 
balans opmaken. 

 
Samen gaan we op weg; verhalen en brieven uit de Bijbel zijn onze gids. 
We willen ons openstellen om Gods woord te ontvangen en ontdekken 
hoe dat in ons eigen leven vruchtbaar kan worden. 
Kom samen lezen, stil zijn, bidden en delen! 
 
We maken bij het lezen gebruik van elementen uit de ‘lectio divina’. Dit is 
een kloosterlijke leestraditie waarbij teksten op een meditatieve manier 
aandachtig gelezen worden. Zo leven en lezen we samen op weg naar het 
hoogfeest Pasen. 
 
Wanneer: Vrijdag 7, 21 en 28 maart (onder voorbehoud) en vrijdag 11 
april 2025, steeds van 19.30-21.00 uur. 
Waar: dominicanenklooster, Kon. Emmaplein 13 te Rotterdam. 
Begeleiding: Karin Bornhijm OP en Olga Bakker. 
Aanmelden: via info@kloostertuinrotterdam.nl o.v.v. naam en 
telefoonnummer. 
Donatie: € 5,00 per bijeenkomst. Laat geld nooit de reden zijn om niet te 
komen. 
Maximum aantal deelnemers: 4-8 personen. 
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