
Er is een groep met kinderen uit 

groep 3 t/m 5 en een met kinderen uit 
groep 6 t/m 8 van de basisschool.

In iedere groep is er een gevarieerd 
programma, afgestemd op het niveau 
en de belevingswereld van de 
kinderen.  

Het thema is: “Wat een wonder!” 

Er zijn weer veel leuke activiteiten en 
natuurlijk gaan we lekker veel naar 
buiten. Zaterdagmiddag is er “family-
time” met een groot aanbod aan 
gezamenlijke activiteiten.


Tieners  
Zit je op de middelbare school en 
ben je nog geen 16? 

Dan is er voor jou een superleuk en 
uitdagend tienerprogramma! Op 
verschillende momenten kom je met 
leeftijdgenoten samen voor spellen, 
een lezing, filmpjes en gezelligheid.


         C

Informatie en opgave 
Anja Vergouwen 06-26669733


herfstweekend@emanuelnederland.nl

emmanuelherfstweekend.nl 

Kinderen 
Er is een crèche voor de allerkleinsten en een eigen 
programma voor dreumesen en peuters. Kinderen die 
in groep 1 en 2 zitten zijn welkom in het kleuter-
programma. Spelen, een verhaaltje, knutselen en 
natuurlijk poppenkast!


Jongeren 16+ 
Brenden Thompson, die een aantal 
van jullie kennen van het 
voorprogramma van de WJD in 
Coimbra, zal natuurlijk ook speciaal 
voor jullie spreken! In de rest van 
het weekend vorm je met andere 
jongeren ‘de crew’ die o.a. de 
kinderprogramma’s zal begeleiden. 
Erg gezellig om met elkaar deze 
diensten te doen en op die manier 
anderen te leren kennen.


25-27 oktober 2024 
Helvoirt (NB) 

Early check-in 
Filestress? De ontvangst is vrijdagmiddag al eerder 
open, vanaf 15.00 u. Kom vroeg, zet je koffer op je 
kamer en neem de tijd voor iets leuks: een bezoek 
aan boscafé de Rustende Jager (3 km) of de 
prachtige St. Jan in Den Bosch (10 km). Of geniet van 
de mooie omgeving. Ons eigen programma begint om 

18.00 uur en is zondag om 14.30 uur afgelopen.


Lezingen, film en workshops

Sport- en  spelactiviteiten

Gezamenlijke maaltijden

Vaders tegen zonen

Huiscafé & Bar

Zang en muziek 

Gebed en stilte

Wandelen in de bossen en duinen

Ontmoeting en deling

Persoonlijke levensverhalen


Volg ons en blijf op de hoogte!

Emmanuel 
Herfstweekend 

Programma 
Het herfstweekend 2024 biedt weer een gevarieerd 
programma, waarin je zelf keuzes maakt. 

Een workshop, een heerlijke wandeling, een bosspel 
met je kinderen, of schuif aan in ons huiscafé voor 
een kop koffie en een goed gesprek. Zoek rust in de 
kapel, of een biertje in de bar. Kortom, er is voor ieder 
wat wils!


Emmaus 
Bezinningscentrum 
Emmaus is een 

groepsaccommodatie in 
het Brabantse land.

Udenhoutseweg 15 

te Helvoirt.


Prijzen 
Kosten all-in 
    zonder 
inschrij)osten budget- basis- luxe overnach- 
per aanmelding is €1,- kamer kamer kamer 8ng 

echtpaar	 € 200	 € 260	 € 320	 € 110

gezin 3 personen	 € 250	 ---	 ---	 € 140

gezin 4 personen	 € 300	 € 360	 ---	 € 170

gezin 5 personen	 € 320	 ---	 ---	 € 200

gezin 6 personen	 € 340	 ---	 ---	 € 230

alleenstaande	 ---	 ---	 € 160	 € 55

jongere crew 16+	 € 50	 ---	 ---	 € 50

tiener middelbare school	 € 50	 ---	 ---	 € 50

extra kind op los matras	 € 30	 € 40	 ---	 € 30

peuter (1-2 jaar)	 € 20	 € 20	 ---	 € 20

baby (0 jaar)	 € 0	 € 0	 ---	 € 0


Voor meer informatie en aanmelding: 
emmanuelherfstweekend.nl


“Effeta!”

http://emmanuelherfstweekend.nl
mailto:herfstweekend@emanuelnederland.nl
http://emmanuelherfstweekend.nl


Nodig uit! 

Aan wie geef jij de (digitale) folder door? 

Het Herfstweekend is vooral een plek waar jonge 
mensen, gezinnen, samen kunnen komen om op een 
laagdrempelige manier het geloof te ontdekken. Het 
keuzeprogramma is op deze doelgroep afgestemd. 
Aarzel daarom niet om ook je vrienden die wat verder 
van het geloof en Kerk af staan hiervoor uit te nodigen.

We sturen je graag folders toe om te verspreiden.

Laat het ons even weten!


   Muziek “Hij kent mij!” 
Kom alvast in de stemming door naar de 12 nummers 
te luisteren die bekend zijn van de zomerkampen.


emmanuelnederland.nl/muziek/kindermuziek

 


beluister het album online! (op Spotify bijvoorbeeld)

bestel de CD (ook leuk als cadeau)

download de teksten en partituren 

abonneer je op ons Youtube-kanaal met 
meezingvideo’s en karaoke

steun ons project, zodat we nog meer muziek 
kunnen uitgeven!


Draag je steentje bij 

Deze dagen vormen we één 
familie. We willen dan ook aan 
alle gasten vragen om een 
steentje bij te dragen. Voor een 
servicedienst rondom de 
maaltijden bijvoorbeeld, of te 
assisteren bij de ordedienst. 

Je kunt dit aangeven op het 
weekend zelf. De perfecte 
manier om nieuwe mensen te 
leren kennen. 


Herfstweekend crew 16+ 
Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je meedraaien in de 
herfstweekend crew (full time medewerkers). 

De ervaren groep die het zomerkamp heeft geleid 
neemt je meteen in hun midden op. Voor wie kan, 
starten we al op 
vrijdagochtend en is 
er na afloop speciaal 
voor de jongeren 
een deling & pizza. 

Welkom in de crew! 

Neem hiervoor 
contact op met 
Anja: 06-26669733

Herstweekend 2024 

Voor de zesde keer organiseren we als het 
Herfstweekend in de Noord-Brabantse bossen. 

De plaats van samenkomst is het voormalige klooster 
Emmaus. Een authentieke locatie, voorzien van 
modern gemak. De ideale plek om elkaar te 
ontmoeten, je te laten inspireren en het drukke leven 
even een weekend op ‘pauze’ te zetten. 


We nodigen je van harte uit om in deze herfstvakantie 
te komen genieten van deze prachtige plek met je 
hele gezin, alleen, als stel of met vrienden.


Je bent van harte welkom!


Brenden Thompson 

Effeta, wees open! 
Een ontmoeting met 
Christus opent de 
diepste mysteries over 
onszelf en over de 
schepping. Brenden 
Thompson verkent 
daarom met ons het 
thema van openstellen: 
voor anderen en ook voor 
het geestelijke leven.


Als 18-jarige, na een sterke Godservaring, stelde hij 
zich open voor de missie van het evangelie. Als 
oprichter van Catholic Voices trainde hij daarom 
mensen om duidelijk en liefdevol over hun geloof te 
spreken in de publieke sfeer, vaak in situaties waarin 
ze te maken krijgen met kritiek of onbegrip.

Als programmadirecteur bij Word on Fire, dat het 
goede nieuws van het evangelie via moderne media 
wereldwijd verspreidt, leerde hij dat het geloof je niet 
verkrampt, maar je horizon verbreedt.

Brenden biedt waardevolle inzichten en praktische tips 
over hoe je vanuit kwetsbaarheid oprecht en met 
liefde kunt spreken. Zijn boodschap: stel je open voor 
God’s liefde. Dat is geen zwakte, maar juist een kracht 
die je in staat stelt om diepere verbindingen aan te 
gaan. Zijn oproep: Effeta, wees open!


Ervaringen 

“Mij inspireerde vooral het 
gesprek met anderen tijdens 
de workshops die je zelf kon 
kiezen en de intiemere 
gesprekken in de deel-
groepen. Mij viel de 
vriendelijkheid en betrok-
kenheid van iedereen op, 
vooral van de jongeren.”

Jeroen 

“Mij heeft de geloofsbeleving van anderen nieuwsgierig 
gemaakt. Wil ik, of kan ik, dat ook?"

Iris  

“Dit was de tweede keer dat ik een herfstweekend met 
jullie meemaak en weer had ik het gevoel dat ik thuis 
was.”

Charles 

“Mijn zoontje werd door een klasgenoot uitgenodigd 
voor het zomerkamp. Bij het ophalen was ik erg geraakt. 
Voor mij was dat de reden om  als familie naar het 
herfstweekend te komen en te beleven wat mijn zoon 
had beleefd op het kamp. Je wordt gewoon 
geaccepteerd zoals je bent. Voelde me vrij en vol 
blijdschap.”

Silvia 

“Ik ben niet met het geloof opgevoed, maar de open, 
positieve en warme sfeer heeft mij getroffen.”

Miriam 	 

“Het Herfstweekend is voor ons gezin heel verrassend, 
verrijkend en verwarmende ervaring geweest.”

Bas 

Workshops 

 
Wat is barmhartigheid? 
Werken met mensen waar 
niemand naar omziet, waar 
iedereen een mening over 
heeft. Maarten Jansen werkt 
in de gevangenis, of beter 
gezegd: het uitzetcentrum van 
uitgeprocedeerde 
asielzoekers. Geen woorden, 
maar liefde. 


Brenden en Laura Thompson 
zijn acht jaar getrouwd en 
hebben drie jonge dochters. 
Brenden is fulltime spreker, 
Laura docent godsdienst. 
Samen brengen ze een schat 
aan persoonlijke ervaring. Hoe 
kun je als stel of gezin gedijen 
te midden van de geneugten 
en uitdagingen van het leven?
Hoe kan geloof een basis zijn 
voor een mooier en 
veerkrachtiger leven?


Theo van Osch is kluizenaar. 

Op zijn 56e vroeg deze 
extraverte, charismatische 
priester zijn bisschop om 
toestemming en trok hij zich 
terug in de absolute stilte. Om 
te luisteren…

Wat je doet voor de ‘minsten der mijnen’

Veerkracht in het gezin

Sleutels van stilte en gebed

http://emmanuelnederland.nl/muziek/kindermuziek
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