
De roeping tot vrouw-zijn. 
 

Ben jij een katholieke vrouw tussen de ±18-45 jaar? Heb je interesse in het 

opbouwen van gemeenschap met andere katholieke vrouwen en ben je op zoek 

naar verdieping en groei in jouw rol als vrouw? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Voor onze beginnende groep zoeken we namelijk nieuwe leden. 

 

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten zullen we samen koken en eten waarna we 

onder leiding van een priester (kapelaan Kerckhofs) relevante onderwerpen 

overwegen en bespreken, om te groeien in onze rol als vrouw.  

Als zusters in Christus willen we bouwen aan een gemeenschap met elkaar én met 

alle heilige vrouwen door de eeuwen heen. Daarom laten wij ons graag inspireren 

door de levens van deze heiligen en de vrouwen uit de Heilige Schrift.  

We zullen onze bijeenkomsten afsluiten met een Heilige Mis en het bidden van de 

Rozenkrans. 

 

16:00 u Koken 

17:00 u Samen eten 

17:30 u Inleiding door de kapelaan en bespreking 

19:00 u Heilige Mis en Rozenkrans 

 

Tijd en locatie 

Iedere eerste donderdag van de maand van 16.00 uur tot 20.00 uur in het 

parochiecentrum aan de Koornstraat 6 in Oss. 

 

Contact 

Aanmelding kan bij Amber Vervenne per telefoon of via Whatsapp op  

06-82208897. 

We hopen jou te mogen begroeten in onze groep! 

 

Heilige Martha, bid voor ons.  Heilige Maria, bid voor ons. 

 

 


