
De zondagmiddag retraite is bedoeld als Voedsel,
maar ook als inspiratie om je geestelijk te voeden in het leven van alledag.

Voor wie? 
Voor (geestelijke) vaders en moeders:
Ouders van schoolgaande of
studerende kinderen;
Vrijwilligers of docenten die werken
met kinderen.

Wat?
Eucharistie, inleiding, stille tijd,

persoonlijk (biecht)gesprek,
Aanbidding, ontmoeting, maaltijd.

Retraitevader plebaan Michel Hagen.

Prijs
Op basis van vrijwillige bijdrage in de

kosten, met een richtprijs van 
€25,-/30,-. Koffie, thee en

avondmaaltijd zitten bij het programma
inbegrepen. Gelieve zelf een

lunchpakketje mee te nemen.

Waar?
Willibrordushuis
Broeders van Sint Jan
Oude Molstraat 35
2513 BA Den Haag

“ I k  b e n  h e t  b r o o d  d e s
l e v e n s :  w i e  t o t  M i j  k o m t
z a l  g e e n  h o n g e r  m e e r
h e b b e n ,  e n  w i e  i n  M i j
g e l o o f t ,  z a l  n o o i t  m e e r
d o r s t  k r i j g e n . ”  

Johannes 6:35

Z O N D A G M I D D A G  R E T R A I T E
V O E D I N G  V O O R  O P V O E D E R S

1 7  M A A R T  2 0 2 4
1 1 . 3 0 - 2 0 . 0 0  U U R .

Als katholieke opvoeder hoef je het niet uit eigen kracht te doen.
Je mag je  laten voeden door Hem,  Jezus, die zegt: “Ik ben het levende Brood”. 

Aanmelden:
retraite@ihgo.nl


