
Routebeschrijving

1:	 Munsterkerk, Munsterplein 1-3, 6041 HD Roermond
2:	 Vergaderlocatie MFC ‘t Paradies, Munsterstraat 61, 6041 GA Roermond
3:	 Station Roermond

Trein
Vanaf  station Roermond is het ca. 5 minuten lopen naar de Munsterkerk.
Reisinformatie: www.ns.nl en www.9292.nl

Auto
Komende vanuit de richting Nijmegen: volg de A73. Vanuit de richting Eindhoven: volg de 
A67. Er zijn diverse parkeergarages in de buurt van de Munsterkerk en ‘t Paradies.
Parkeren kan bijvoorbeeld in Q-Park de Oranjerie (Achter de Oranjerie 1) en Q-Park 
Roercenter (Roersingel 13). 

Meer informatie: www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/roermond/ 
en www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Roermond/
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Munsterkerk in Roermond

De (Onze Lieve Vrouw-) Munsterkerk in Roermond vormt samen 
met de nabijgelegen Sint-Janskerk in Nieuwstadt het enige voorbeeld 
in Nederland van een kerk in laat-romaanse stijl, beide behorend 
tot de ‘Rijnlandse romaanse groep’. ‘Munster’ is afkomstig van 
‘monasterium’ wat klooster betekent:  de kerk was oorspronkelijk 
een abdijkerk en wel van de rond 1218 gestichte cisterciënzer 
vrouwenabdij, de ‘Munsterabdij’. 
Het oudste deel van de kerk is de klaverbladvormige koorpartij 
van vóór 1218, die we ook zien bij verwante basilieken in Keulen, 
Neuss en Speyer. Het schip verrees tussen 1220 en 1244 met al 
vroege gotische elementen zoals kruisgewelven. De westbouw werd 
tussen 1244 en 1260 gebouwd en bleef  onvoltooid, waarschijnlijk 
door de slechte bodemgesteldheid. Architect Pierre Cuypers heeft 
de Munsterkerk rond 1850 gerestaureerd, waarbij hij zich een 
beeld had gevormd hoe gotische dan wel romaanse kerken eruit 
hoorden te zien. Cuypers verving alle ‘onzuivere’ onderdelen, 
zoals de barokke klokkentoren boven de westzijde, door torens en 
aanbouwen die hij als ‘zuiver-romaans’ zag. Tussen 1959 en 1964 
werd het door Cuypers aangebrachte neogotische interieur weer verwijderd. Bij latere 
herstellingen, zoals na de aardbeving van 1992, werd de kerk steeds weer volgens Cuypers’ 
oorspronkelijke plan gerestaureerd. Aan de zuidzijde van de Munsterkerk bevindt zich het 
Cuypersmonument van beeldhouwer August Falize uit 1930.

Spreker

Patrick Lateur werd geboren op 27 december 1949 in Beveren-Leie. Hij studeerde 
klassieke filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en was van 1973 tot 2007 leraar 
klassieke talen in Gijzegem (bij Aalst). Als auteur debuteerde Lateur op latere leeftijd met 
de dichtbundel Catacomben (1991), de bloemlezing Muze, zeg me... (1993) en de vertaling van 
het Pervigilium Veneris (1996). Naast dichtbundels, vertalingen en bloemlezingen levert hij 
ook redactioneel werk met onder meer een publiekseditie van het gebundeld en nagelaten 
dichtwerk van Anton van Wilderode. Lateur ontving diverse prijzen voor zijn vertaalwerk. 
Eind 2004 werd hij opgenomen in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde. Hij is lid van het Guido Gezellegenootschap en was hoofdredacteur van 
het Kunsttijdschrift Vlaanderen van 1995 tot 2004. Hij publiceerde gedichten, vertalingen 
en bijdragen in tal van bladen en tijdschriften. Momenteel werkt hij onder meer aan 
een vertaling van de hymnen van Ambrosius (Damon) en van Belle Chair, een postume 
bundel van Émile Verhaeren (Verhaerenmuseum).

Programma

11.00 uur	 Volledig Latijnse H. Mis (in de gewone vorm) in de Munsterkerk, 
	 Munsterplein 1-3 te Roermond. Hoofdcelebrant is mgr. drs. H.M.G. Smeets, 
	 bisschop van Roermond. Voorafgaand aan de H. Mis is er biechtgelegenheid.

12.30 uur	 Lunch en aansluitend programma in MFC ‘t Paradies, 
	 Munsterstraat 61 te Roermond.

13.30 uur	 Voordracht ‘Ambrosius van Milaan, vader van de christelijke hymnen’ 
	 door dr. P. Lateur, vertaler, dichter, bloemlezer en lid van de (Belgische) 
	 Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

14.30 uur	 Pauze

15.00 uur	 Algemene ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden)
	 1)	Notulen van de ledendag d.d. 12 mei 2018 te Almelo
	 2)	Ingekomen stukken en mededelingen
	 3)	Jaarverslag door de secretaris
	 4)	Financieel overzicht door de secretaris, 
		  alsmede verslag van de kascommissie
	 5)	Verkiezing van de kascommissie
	 6)	Omvorming van de Vereniging in een stichting
	 7)	Wat verder ter tafel komt

16.00 uur	 Vespers in de Munsterkerk.

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op de ledendag.

Met vriendelijke groet, namens het algemeen bestuur,

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
drs. H.C.W. Schilder, pr., secretaris

Vereniging voor Latijnse Liturgie	 tel.: +31 (0)6 23650045
Schout Backstraat 118	 e-mail: secretariaat@latijnseliturgie.nl
NL - 5037 MZ Tilburg	 website: www.latijnseliturgie.nl

Munsterkerk met op de 
voorgrond het standbeeld 

van Pierre Cuypers. 
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