
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Doen wat niemand doet; 

Gaan waar niemand gaat” 



Onze kerk kan niet zonder diaconie 

         

        Het is als een   

         klavertje-vier dat  

         geluk brengt.  

        Daar scheur je toch 

         geen blaadje af? 

 
 
 
 
 
 
De aandachtsvelden zijn divers:  
 
Armenzorg 
Ziekenzorg, ziekenbezoek  
Ouderen, alleenstaanden,  
       eenzamen  
Gehandicapten 
(Ex-)Gevangenen  
Vluchtelingenwerk  
WMO  
Schuldhulpverlening  
Migranten, gastarbeiders,  
allochtonen, seizoenwerkers  
Gerechtigheid en Vrede 
Heelheid van de schepping, Milieu 
Missie en Ontwikkelingswerk, MOV 
 
 

Bovenal is het mensenwerk vanuit de liefde die God is, 
de Bron van alle leven. 



Alle mensen leven vanuit de liefde die God is. Liefde is de Bron 
van alle leven. Liefde is tevens het doel van ons leven; nu en 
als een terugkeer naar de Bron daarvan in alle eeuwigheid. 
 
Dagelijks wordt dat tot uitdrukking gebracht en ervaren in de 
Eucharistie; door het leven, dood en verrijzenis van de Messias 
Jezus actueel te stellen. Ons Dienstwerk van de Liefde is de 
offerande in die Eucharistie, waarmee wij uiting geven aan onze 
dankbaarheid. Voor zover we tekort zijn geschoten belijden wij 
dat in die viering “in woord en daad; in doen en laten …”. 
 
Diaconie is geen maatschappelijk werk, maar dienstbetoon aan 
de medemens opdat hij en zij waarlijk mens mogen zijn zoals 
bedoeld door onze Schepper. “Verrijzenis” mag tot uiting komen 
in alle aspecten van het menselijk leven.  Het is het lenigen van 
nood, maar ook het mee uithouden van lijden en het werken 
aan rechtvaardige sociale verhoudingen. 
 
Onderbouwd door de Sociale Leer van de Katholieke Kerk is de 
diaconie gefundeerd op menswaardigheid, onderlinge steun, 
zelfstandigheid en het ‘algemeen goede’. Menselijke en 
persoonlijke nabijheid, trouw en gerechtigheid zijn 
sleutelwoorden. 
 
De diaconale presentie willen wij in onze parochie graag verder 
versterken. Daarvoor zijn wij op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. 
 
In de kerk als gemeenschap van mensen wordt gebeden en 
gewerkt. Het kerkgebouw is zeer geschikt voor gebed, de hele 
wereld is om in en aan te werken. Iedere gelovig gedoopte 
wordt geacht daaraan mee te werken, ook al zijn er Martha’s en 
Maria’s. Jezus voelde zich thuis in het huis waar beiden 
woonden.  
 
 
 
 



Diaconaal vrijwilliger? 
Iets voor u? 

 
Sociaal bewust, je medemens nabij; 

zo handen en voeten geven aan je geloof. 
 

Kom dan naar de informatieavond om 
mee te denken, mee te doen;  

om mee op te bouwen. 
 
 

Informatieavond: 
 

Wanneer: 6 maart 2018 om 20.00 uur 
Waar:  in de Bouwloods, Torenstraat 16  

(langs de Mariakapel). 
Na ontvangst en welkom, wordt het belang van de diaconie 

nader uiteen gezet en wordt toegelicht hoe de versterking van 

onze bezoekgroepen wordt bereikt. Van harte nodigen wij 

eenieder uit tot deelname aan deze avond. 

 
 

 

 


