
 

. in de stilte in het donker komen wij samen 

. een gedicht, lied, trompetgeschal … het wordt licht 

. we lezen het Paasevangelie 

. we zingen en bidden 

. tot alle klokken van de Domtoren ons bijvallen  

 met een overweldigend gelui 

 

 

Voor wie dat wil is er Paasontbijt in de Domkerk. 

 

 

 

 

De Paasjubel is een activiteit van het Citypastoraat 

Domkerk en de Protestantse Diaconie Utrecht. 

 


