
Mattheüs 25, waar Jezus spreekt 
over de Werken van Barmhartig-
heid is een bekende tekst. Maar 
wat staat er echt in Mattheüs 25 
en wat betekent die tekst nu ei-
genlijk voor ons, in ons dagelijks 
leven? Wat moet ik daar mee? En 
hoe dan? 
 
Op deze avond willen we daar 
samen met de bewoners en be-
geleiders van het Credo-huis over 
nadenken en uitwisselen. Het 
Credo-huis in Maastricht is een 
thuis voor (t)huisloze jongeren, 
waar Mattheüs 25 wordt geleefd. 
 
Het wordt een avond vol ontmoe-
ting, uitwisseling en inspiratie en 
samen ontdekken wat Mattheüs 
25 voor ons betekent!

M25 in het Credohuis
Datum: vrijdag 10 februari 2017

Tijd:  19.30 uur inloop
 20.00 uur start programma

Adres:  Credohuis
 Koning Clovisstraat 83 Maastricht 

Website credo-huis: http://www.credohuis.nl/home

Meer informatie: 
 Ellen Custers
 e-mail: ecusters@yahoo.com
 tel.: 06 - 42 76 89 24 

Aanmelden? Klik hier!
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