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Barmhartigheid 
en heelheid van de schepping
 
Dit jaar is door Paus Franciscus uitgeroepen tot heilig jaar van 
barmhartigheid.  In 2015 verscheen de encycliek Laudate Si’ over de 
zorg voor het gemeenschappelijke huis. Barmhartigheid en zorg voor 
de schepping zijn nauw met elkaar verbonden.  Zorg voor de natuur, 
de strijd tegen armoede en de inzet voor menselijke waardigheid gaan 
hand in hand.  
 
Op deze bezinningsavond houdt Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop 
van ‘s-Hertogenbosch een inleiding over Laudate Si’.  Kernwoorden van 
zijn verhaal: integrale ecologie, behoud van de aarde en globale sociale 
gerechtigheid. 

Guus Prevoo van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie zal de 
verstaalslag maken naar wat Laudate Si’ betekent voor onze missie.

Vervolgens staat Embregt Wever, diocesaan werker voor de diaconie 
in het Bisdom ’s-Hertogenbosch stil bij de betekenis voor de diaconie.

Op deze avond zullen iconen van barmhartigheid van Geert Hüsstege 
te bewonderen zijn.  U krijgt hiermee een voorproefje van de 
tentoonstelling die van woensdag 26 oktober tot en met zondag 13 
november in de Grote Kerk te zien is.

Deze bezinningsavond vindt plaats in de Grote Kerk,  Kerkstraat 
20 in ’s-Hertogenbosch. We hopen op deze avond veel mensen uit 
verschillende kerken en geloofsgemeenschappen te treffen voor 
verdieping, bezinning en uitwisseling over barmhartigheid en heelheid 
van de schepping.



19.30 uur Oecumenische  vesper
20.00 uur Lezing door Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte
20.45 uur Pauze
21.00 uur Betekenis voor de missie 

door dhr. Guus Prevoo 

21.15 uur Betekenis voor de diaconie
door Embregt Wever  

21.30 uur Gesprek naar aanleiding van vragen uit de zaal
22.00 uur Afsluitende borrel

Bezinningsavond geïnspireerd op Laudato Si 

Programma  20 oktober

Mgr. Dr. G.J.N. de Korte, Bisschop van 
’s-Hertogenbosch sinds 14 mei 2016. 
Zijn wapenspreuk luidt Confidens in 
Christo (Vertrouwen op Christus)

Dhr. Guus Prevoo, missionair veldwerker van de 
Stichting Bisschoppelijke Vastenactie in Den 
Haag en regio-coördinator voor Zuid-Nederland.

Embregt Wever, voormalig straatpastor is 
‘s-Hertogenbosch en thans diocesaan 
werker voor de diaconie in het Bisdom en 
missie-secretaris.



Een weg van barmhartigheid

De icoon  van Geert Hüsstege op de voorzijde van deze uitnodiging laat zien 
wat barmhartigheid voor Jezus betekent.  Alle werken van barmhartigheid komen 
er in terug. De naakten kleden en de hongerigen voeden vinden we terug in de 
centrale icoon van de verloren zoon/barmhartige Vader. De zorg voor gezinnen en 
het verschaffen van goed werk (de arbeiders voor Gods wijngaard) zijn hier aan 
toegevoegd. Mattëus hoofdstuk 25 ligt aan de basis van deze icoon met andere 
bijbelverzen waarin Christus zichzelf vereenzelvigt met de geringsten, de kinderen 
en met allen die vervolgd worden. Iconografie is een taal vol symboliek en 
theologie. Zo is ook deze icoon te “lezen” als een boek van links naar rechts en rij 
voor rij. We gaan “statie voor statie” op tocht door het leven van Jezus en worden 
meegenomen naar de belangrijkste momenten van het zichtbaar en tastbaar 
worden van Gods barmhartige liefde. Een weg van barmhartigheid.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze avond door voor 1 oktober een mail 
te sturen naar avdels@bisdomdenbosch.nl onder vermelding van
‘Bezinningsavond Heelheid van de Schepping’ en opgave aantal 
personen

Wij verwachten grote belangstelling.  Meld u daarom tijdig aan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Embregt Wever | 073 5232035E | ewever@bisdomdenbosch.nl

Locatie
Grote Kerk | Kerkstraat 20 | 5211 KG ’s-Hertogenbosch

Deze avond is een samenwerkingsverband tussen
het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch, 

het Beraad van Kerken ‘s-Hertogenbosch en 
de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch


