
Wanneer Vanaf dinsdag 13 september,  
tien weken aaneensluitend,  
behalve dinsdag 10 november. 

                  18.45 uur - 21.15 uur 
                   Tevens zaterdag 15 oktober, 

10.30  - 14.30 uur 
 

Waar  In het Trefpunt,  
gelegen achter de H. Nicolaaskerk, 
Kerkstraat 19, 3741 AJ Baarn  
(ingang Johannes Vermeerlaan) 

 

Kosten De cursus is gratis. 
Wel wordt een vrijwillige bijdrage 
voor de maaltijd gevraagd. 

 

Aanmelden S.v.p. vóór 8 september 
 

Aanmelden / Informatie 
catecheseNB@marthamaria.nl 
Elly van Eig           035 6017259 
Rosalien Knapen  035 5420234  

 

De Alphacursus  
gaat weer beginnen. 

 
 
 

 
 

Voor ieder die wil kennismaken met het christelijk geloof,  
of zich opnieuw hierin wil verdiepen. 

 

Startdatum 13 september! 



JE BENT GELIEFD ... 

I-pad, sport, teevee, leuke dingen doen ... 
Is dit het nou? 
Brexit, Nexit, Grexit … 
En hoe staat het met geloof en Kerk? 
Ook Exit, of ….? 
 

Misschien heb je de nodige vragen als  
 

Is er echt een God die van mij houdt? 
Heeft Jezus echt bestaan? 
Is de bijbel het meest verkochte boek ooit? 
Heb ik nog iets aan een kerkbezoek? 
Mag of kan ik nog geloven in een Schepper,  
die nog altijd schept? 
 

Als u met deze vragen zit, kan de katholieke 
Alphacursus u een nieuw begin geven; 
een nieuw begin, misschien met nieuwe vragen 
maar ook met nieuwe inzichten. 

Als u zoekende bent, schroom dan niet te komen. 
Het maakt niet uit of u rooms-katholiek bent, 
of van een andere geloofsrichting, 
of u niet gelooft, of misschien in iets. 
Wereldwijd zijn er al duizenden u voorgegaan. 
 

Je bent niet NIX, je bent GELIEFD. 
 
 

Alphacursus  
De Alphacursus is een eigentijdse cursus over  
de kernpunten van het christelijk geloof. 
De cursus wordt gegeven op 10 avonden, en een 
zaterdag. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
Er wordt gestart met een maaltijd. Dan volgt een 
lezing, waarna men met elkaar in gesprek gaat 
over het onderwerp van die avond. 
Ieder mag zijn, wie hij is. Onderling respect en 
vertrouwen staan hoog in ons vaandel. 


