Aanleiding

In september en oktober 2015 kwam er een
record aantal vluchtelingen Nederland binnen.
Velen komen hier om te blijven. Ze worden onze
nieuwe buren. Dat brengt natuurlijk spanningen
met zich mee. Hoe kunnen we met elkaar om-
gaan? Wat hebben we elkaar te bieden? En wat
betekent het voor mij persoonlijk?

Inhoud

De insteek van de middag is concrete handvat-
ten te geven voor het omgaan met onze nieuwe
buren. Zo kun je tijdens deze middag een paar
woorden Arabisch leren, zodat je gedag kunt
zeggen tegen je nieuwe buren.

Ook kijken we naar onze eigen gebruiken in de
omgang met anderen. Hoe komt dat over op
mensen uit andere culturen? Daarnaast kun je
tijdens een meditatie aandacht besteden aan
een verwerking van de veranderingen. Je kunt
jouw twijfels en angsten een plaats geven.

Lars Frendel ofm, broeder in de communiteit van
Amsterdam, zal ingaan op een franciscaanse
manier van omgaan met viuchtelingen.

Connie van den Broek, werkzaam bij het Rotter-
dams Ongedocumenteerden Steunpunt vertelt
over de actuele stand van zaken rondom de
vluchtelingenproblematiek en gaat in op wat wij
kunnen doen voor onze nieuwe medeburgers.

Kijk voor meer informatie op
www.franciscaansebeweging.nl

De Franciscaanse Beweging brengt mensen
samen die zich aangetrokken voelen tot het
gedachtegoed van Franciscus en Clara van
Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig,
betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het
leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of
materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun
compassie heeft velen in het hart geraakt, en
doet dat tot op de dag van vandaag. Kern-
waarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken,
kwetsbaar en vredelievend.

Programma

12:30 - 13:00 Inloop met koffie en thee
13:00 - 13:40 Inleiding door Connie

van den Broek
13:45 - 14:25 Inleiding door Lars Frendel ofm
14:45 - 15:45 Ronde 1 workshops:

1. Spoedcursus Arabisch

door Anouk Willemsen en

Wieteke Vrieling.

2. Meditatie door

Marieke Neuhaus

3. Spiegel op onze gebruiken.
16:00 - 17:00 Ronde 2 workshops
17:10-17:15 Afsluiting
17:15 - 18:00 Napraten onder genot

van borrel

Tijd en plaats

Zaterdag 27 februari van 12:30 uur tot 18:00 uur.
Franciscushuis

Van der Does de Willeboissingel 11

5211 CA Den Bosch

5 minuten lopen vanaf station Den Bosch.

Kosten
€20,- (€15 voor leden)

Aanmelding

info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340
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