
Wanneer en waar, voor wie en … opgave. 
 

 

 

Wanneer? 

Donderdag 4 februari 2016 
 

Hoe laat? 

20.00-22.00 uur 
 

Waar?   

R.-k. pastorie Bedum, parochiezaal, 

Grotestraat 47 

9781 HB Bedum 

 

Voor wie:  

Voor locatieraden, parochiebestuurders, actieve  
parochianen. 
 

Opgave:  

Opgave: aanmelden tot 28 januari bij: 
Vicariaat Groningen-Drenthe 
t.a.v mw. G. J. Darneviel-Wildeboer 
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
(alleen maandag, dinsdag, donderdag) 
E-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl  
 
Aan deelname van deze avond zijn geen kosten verbonden. 

 
 

 

 

Inspiratieavond voor iedereen die eens 
 iets anders, 
iets nieuws 

in de parochie wil organiseren. 
 

Donderdag 4 februari 2016 
20.00-22.00 uur te Bedum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vicariaatgrdr@bisdomgl.nl


Op donderdag 4 februari 2016 organiseert  
             de Projectgroep Toerusting  
van het Vicariaat Groningen-Drenthe een  
 

            INSPIRATIEAVOND 
 
voor iedereen die eens iets anders, iets nieuws 
              in de parochie wil organiseren. 
     Voor locatieraden, parochiebestuurders,  
                       actieve parochianen. 
 

In zijn pastorale brief ‘De jaren van de Waarheid’  

heeft de bisschop ons uitgenodigd om met onze  

parochies nieuwe vormen van katholiek leven te  

bewandelen. 

 

Op allerlei plekken in ons bisdom zijn in de  

afgelopen jaren al kleine en wat grotere  

initiatieven genomen om katholieken op een  

andere wijze aan te spreken en te activeren. 

 

Vaak zijn deze projecten prima geschikt om ook  

in andere parochies uit te proberen. Daarom  

willen we deze initiatieven met elkaar delen. 

 

Wat gaan we doen? 
 
 
Tijdens de inspiratieavond nieuwe initiatieven  
zullen mensen uit verschillende parochies hun  
projecten kort aan ons presenteren en zullen we  
met elkaar nieuwe initiatieven bedenken. 
 
De volgende projecten komen aan de orde:  
 
* Soeperzondag  (Heilige Drie-eenheid) 
* Project jongerenvieringen (H. Liudger) 
* Help ik geloof! Wat nu? (H. Franciscus van Assisi) 
* Eten wat de pot schaft (H. Kruis) 
* Gespreksgroep 50+ (Heilige Drie-eenheid) 
* Neem je oma mee! (H. Kruis) 
* En nog ander projecten die u, die jij misschien  
   zelf aandraagt………  
 
 
Iedereen is van harte welkom op deze avond!!! 
 
 
 

 


