
 

 

 

 

Ga je mee? 

 

 

 

 

 

Mensen zijn op zoek naar geluk 

Jezus zegt hen: Kom dan met Mij mee! 



Ik nodig u uit om mee te gaan. Niet om gezellig de stad in te gaan of 

naar de Efteling, maar om te zien! Dat klinkt cryptisch. En daarom zal ik 

mijn vraag toelichten. 

In het Evangelie lezen we dat twee leerlingen op zoek zijn naar de 

Messias en daarom, op aanwijzing van Johannes de Doper, Jezus 

achterna gaan. Jezus merkt dat op, keert zich om, ziet dat ze Hem 

volgen en vraagt hen dan: ‘Wat willen jullie?’ En dan antwoorden ze: 

‘Meester, waar verblijft u?’ Jezus nodigt hen uit: ‘Kom mee om het te 

zien.’ De leerlingen gaan met Jezus mee en zien waar Hij zich ophoudt. 

Ze blijven bij Hem en al spoedig zeggen ze: ‘We hebben de Messias 

gevonden.’ (Joh.1) 

Jezus neemt de leerlingen niet mee naar huis, noch naar Synagoge-

straat 1 in Nazareth noch naar Laan van Tiberias nr 7 in Jericho. Er 

wordt vooralsnog geen straat of plaats genoemd, wel dat Hij zich 

ophoudt bij de mensen. Jezus neemt de leerlingen mee overal waar Hij 

naar toegaat om te laten zien wat Hij doet: dat Hij rondtrekt, mensen 

ontmoet, wonderen verricht, de tempel reinigt, of spreekt over opnieuw 

geboren worden. En dan gaan ze zien wie Hij is en dat Hij verblijft bij 

mensen aan wie Hij Gods heil mag aanzeggen en voor wie Hij de Weg 

naar Gods Koninkrijk is. 

Wie zou dat niet willen zien? We willen toch allemaal zien wat echt de 

moeite waard is… in dit leven en zelfs daarna. Dan moeten we meegaan 

… ons engageren aan die Jezus die voor ons de Weg naar het echte 

geluk is. 

Daarom: Ga je mee? Gaat u mee? U hoeft niet alleen te gaan, de 

leerlingen toen waren ook niet alleen. Samen willen we middels de 

cursus ‘Groeien in geloof’ gehoor geven aan de oproep van Jezus, met 

Hem meegaan, om te zien: met eigen ogen. 

Ellen Kleinpenning, Diocesaan Vormingscentrum ’s-Hertogenbosch 

 



Opzet 
De cursus ‘Groeien in geloof’ omvat twee jaar, een basisjaar van twintig 
bijeenkomsten en een verdiepingsjaar van twintig bijeenkomsten. 

Het basisjaar vertrekt vanuit het gegeven dat we zijn christen; dat 
verwijst naar Jezus die de Christus genoemd wordt. Aan de hand van de 
H.Schrift verkennen we wat dat betekent en vragen ons af wie Hij voor 
ons is. Bij Christus horen betekent ook bij zijn gemeenschap, de Kerk, 
horen. In vogelvlucht kijken we naar de geschiedenis en betekenis van 
de Kerk, om bij onszelf uit te komen en ons af te vragen wat het 
betekent bij die Kerk te horen. Dan wordt ook steeds duidelijker dat 
christen-zijn consequenties heeft voor het leven van alledag. Je bént 
christen, het heeft met je zijn te maken, met heel je doen en laten. En 
dat roept de vraag op: hoe kleurt het christen-zijn mijn eigen leven? 
 
Ouverture 
Christen zijn 
Jezus, de Christus 
Het volk waaruit de Messias geboren wordt (2x) 
Jezus’ geboorte en openbare leven 
Rijk Gods en Jezus’ dood en verrijzenis 
De Messias en de Nieuwe Mens   -schriftelijke opdracht 
De gemeenschap van Christus 
De katholieke Kerk 
Korte Kerkgeschiedenis (2x) 
Sacramenten  
Gebed en liturgie 
De eredienst van het leven    -schriftelijke opdracht 
Het leven van de christen 
Navolging van Christus 
Het einddoel voor ogen 
Maria en de heiligen 
De apostolische geloofsbelijdenis 
God Drie-eenheid, gemeenschap van liefde 
Alles is genade       -schriftelijke opdracht 
Slot: Jezus Christus achterna 



In het verdiepingsjaar presenteren docenten telkens een onderwerp uit 
de Catechismus van de katholieke Geloof, dat door de cursisten reeds 
thuis verkend is. Cursisten worden uitgedaagd om samen het onder-
werp te overwegen en het christelijk geloof zoals de Kerk het verwoordt 
te verdiepen. De bijeenkomsten zijn verdeeld in drie cursusblokken, 
aansluitend bij de delen in de Catechismus.  

Het geloof belijden 
De heilige Schrift 
Ik geloof-wij geloven 
Ik geloof in God: één, Vader, Schepper 
Ik geloof in Jezus Christus 
Ik geloof in de heilige Geest-de Kerk 
Ik geloof in vergeving, opstanding en eeuwig leven -opdracht 
Het geloof vieren 
Sacramenteel heilsbestel – liturgisch jaar 
Sacramenten christelijke initiatie 
Sacramenten van genezing en heil 
Sacramenten tot opbouw van Gods volk 
Andere liturgische vieringen     -opdracht 
Het geloof beleven 
De waardigheid van de menselijke persoon 
De menselijke gemeenschap 
Wet en genade 
God beminnen en onze naasten, de geboden (2x)  
Gebed en christelijk leven 
Gebeden uit Bijbel en Traditie     -opdracht 
Slot: Spiritualiteit: gelovig leven 

Algemene info 
- De bijeenkomsten zijn op maandagen, telkens van 19.30 tot 21.30 uur, 
  op het Bisdomkantoor, Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch 
- De kosten bedragen € 105,- per persoon per cursusjaar 
- Aanmelden vóór 7 september 2015 
- Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum, Postbus 1070, 5200 BC Den 
Bosch. T: 073 523 20 20 / E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl 


