
Bereikbaarheid

Het Bezinningscentrum Emmaus is goed bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer. 

Bezinningscentrum Emmaus
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt

met eigen vervoer:
Op de weg ‘s-Hertogenbosch - Tilburg (A65/N65) neemt u de afslag Helvoirt.
In Helvoirt gaat u na ± 1 km. linksaf  richting ‘Udenhout’, zie bordje ‘Emmaus’ (als u de spoorlijn 
overgaat, bent u te ver).
Deze weg blijven volgen, ± 2 km. buiten het dorp ligt het Bezinningscentrum Emmaus aan uw 
rechterhand. Hier steekt u wel de spoorlijn over en verlaat direct daarna de bebouwde kom. 
De oprijlaan van Emmaus is duidelijk gemarkeerd en vlak daarvoor ziet u rechts een bushalte.
Let op! Sommige navigatiesystemen brengen u naar Udenhoutseweg 13 i.p.v. 15. 

met openbaar vervoer: 
1. Vanaf  station ‘s-Hertogenbosch de bus (lijn 140) richting Tilburg nemen (rijdt maar één keer per 
 uur). Deze bus stopt in Helvoirt bij het busstation. Van daaruit gaat de buurtbus (lijn 239) 
 richting Udenhout. 

2. Vanaf  Den Bosch lijn 239 via Cromvoirt naar Helvoirt en dan richting Udenhout. De buurtbus 
 is voor maximaal 8 personen en rijdt een maal per uur van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 
 uur en stopt voor het klooster.

3. Buiten de schoolvakanties rijdt ook lijn 139.

4. Vanaf  station Tilburg de stadsbus (lijn 9) richting Udenhout nemen. In Udenhout (Groenstraat) 
 overstappen op de buurtbus lijn 239. Er is een bushalte voor de oprijlaan van het klooster.

‘s Avonds en op zaterdag, zondag en feestdagen is er geen busverbinding tot aan het klooster; vanaf  
Tilburg of  Den Bosch neemt u lijn 140 tot het busstation van Helvoirt. Vanaf  het busstation kunt u 
2,5 km. lopen naar Emmaus of  vervoer regelen via uw organisatie.

Het is ook mogelijk een deeltaxi te nemen.
De deeltaxi moet minstens 1 uur van te voren worden besteld. De deeltaxi kan een kwartier eerder of  
later arriveren dan het afgesproken tijdstip en er kan een omweg worden gemaakt.
Vanaf  NS-station Den Bosch naar EMMAUS of  omgekeerd: www.regiotaxi-shertogenbosch.nl
Vanaf  CS-Tilburg naar EMMAUS of  omgekeerd: www.regiotaximiddenbrabant.nl

La t i jnse       L i turg ie

Liturgische vor mingsdagen

Gewone en bui tengewone vor m 
van de Romeinse r i tus

Helvoir t  29 juni  –  1  ju l i



UITNODIGING

Geachte collega,

Het vieren van de liturgie is de bron van waaruit de Kerk handelt en het hoogtepunt waar zij naartoe 
leeft. Maar tegelijk is het voor priesters een vorm van dagelijkse arbeid en soms zelfs een opgave. Om 
de liturgische geest fris te houden en om de wijze van liturgie vieren voor gelovigen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken (ars celebrandi), biedt de Vereniging voor Latijnse Liturgie liturgische vormingsdagen 
aan in Helvoirt, van maandag 29 juni tot en met woensdag 1 juli. Ook voor priesters is het goed om 
de vinger aan de ‘liturgische pols’ te houden en om in het celebreren van de liturgie aan reflectie te 
doen, om het innerlijk en uiterlijk vieren van de liturgie in evenwicht te houden.

Het uitgangspunt voor de vormingsdagen is de Latijnse liturgie, zowel in de gewone vorm (volgens 
het missaal van paus Paulus VI) als in de buitengewone vorm (volgens het missaal van paus Johannes 
XXIII). Als u u hierin wil bekwamen of  nadere verdieping zoekt en uitwisseling met anderen, zijn de 
vormingsdagen buitengewoon interessant voor u. Een unicum in Nederland en Vlaanderen! Naast de 
praktische liturgische oefeningen zijn er ook lezingen door gerenommeerde sprekers, momenten van 
gebed en ruim tijd voor broederlijk samenzijn.

Welkom zijn priesters, priesterreligieuzen, diakens en priesterstudenten. Elke priester kan ook een 
acoliet meebrengen. Acolieten moeten via een priester aangemeld worden.
Bij aanmelding kunt u aangeven waar uw bijzondere interesse naar uitgaat (gewone of  buitengewone 
vorm of  bepaalde liturgische onderdelen).

Wat betreft praktische zaken verzoeken wij u het volgende mee te brengen:
- Albe, amict en singel (eventueel toog en bonnet).
- Eigen kelk met toebehoren (pateen, corporale, kelkdoekjes en eventueel kelklepeltje).
- Toiletgerei (handdoeken en lakens zijn voorradig).
- Schrijfgerei.

Verder:
U krijgt de beschikking over een eigen kamer.
Voor de maaltijden wordt gezorgd. Het bezinningscentrum Emmaus staat bekend om zijn 
gastvrijheid en goede keuken. Als u een dieet heeft, horen wij dat graag van tevoren.

Mensen die willen deelnemen, maar thuis overnachten, zijn ook welkom.

Kosten: € 125,00 te voldoen op rekening NL43 RABO 0134 4856 10, BIC: RABONL2U t.n.v.
Vereniging voor Latijnse Liturgie te Alphen aan den Rijn .
Opgave vóór 1 juni a.s. bij het secretariaat van de Vereniging voor Latijnse Liturgie,
secretariaat@latijnseliturgie.nl, Ringbaan West 302, 5038 VA Tilburg (013-4683093).

Met vriendelijke groet,

Pastoor F.J. Bunschoten (bisdom Haarlem-Amsterdam)
Pastoor H.C.W. Schilder (bisdom ‘s-Hertogenbosch)
Pastoor G.M.J. van der Vegt (Aartsbisdom Utrecht)
Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (Vereniging voor Latijnse Liturgie)

Programma

1e Dag – maandag 29 juni 
10.00 uur	 Ontvangst
11.00 uur	 Inleiding: pastoor Bunschoten
12.00 uur	 Gesprek
12.30 uur	 Diner
14.00 uur	 Instructies H. Mis
15.30 uur	 Pauze
16.00 uur	 Oefenen
17.30 uur	 Gesproken vespers en gelegenheid tot vieren van H. Mis
18.30 uur	 Souper
19.30 uur	 Lezing
21.00 uur	 Recreatie

2e Dag – dinsdag 30 juni
08.00 uur	 HH. Missen, privé of  concelebratie
09.00 uur	 Ontbijt
09.30 uur	 Oefenen
11.00 uur	 Lezing pater Reinecke over nieuwe liturgie en de oude liturgische discipline
12.00 uur	 Gesprek
12.30 uur	 Diner
14.00 uur	 Instructies H. Mis/workshop liturgische zang
15.30 uur	 Pauze
16.00 uur	 Oefenen
17.30 uur	 Lof  + korte aanbidding
18.00 uur	 Souper
19.30 uur	 Video of  herhaling oefenen
21.00 uur	 Recreatie

3e Dag – woensdag 1 juli 
08.00 uur	 HH. Missen, privé of  concelebratie
09.00 uur	 Ontbijt
09.30 uur	 Oefenen
11.00 uur	 Koffers inpakken 
11.30 uur	 Evaluatie
12.30 uur	 Diner
13.30 uur	 Laatste instructies H. Mis
14.00 uur	 Oefenen Drieherenmis
15.00 uur	 Drieherenmis
16.30 uur	 Afsluiting


