
Kloosterwandeltocht Megen  zondag 12 april 2015 
 

 
De wandeltocht start in het centrum van het 

historische stadje Megen.  

 

In Megen zelf passeert u het 

Franciscanenklooster en het klooster van de 

Clarissen. Richting Ravenstein Klooster 

Soeterbeeck (in gebruik als studiecentrum 

van de Radboud Universiteit).  

 
Het klooster van de Clarissen in de Clarastraat 

 

De kloosterwandeltocht wordt georganiseerd door buurtvereniging “De Keienkletsers”. Nu 

alweer voor de 14e keer.  

De opbrengst van de wandeltocht gaat naar een goed doel. Dit jaar gaat naar het 

Clarissenklooster in Megen, als bijdrage voor het onderhoud van dit monument, dat stamt uit 

het jaar 1721. 

 

Na afloop van de wandeltocht is het de moeite waard om het stadje in te lopen. 

Speciaal voor deze gelegenheid is de tuin van het Clarissenklooster tussen 14.00 en 

16.00u te bezoeken. Tevens kunt u in het gastenverblijf van het klooster een 

diapresentatie zien over het leven van de Clarissen. Deze presentatie is om 14.15 en 

14.45 uur. Bij de paters Franciscanen kunt u tussen 14.00 en 16.00u een 

rondwandeling maken door de “Hof van Lof”. Het  kapelletje van ‘t “Heilig 

Bruurke” van Megen, naast het Franciscanenklooster, is de hele dag geopend voor 

bezoek.   

 

Voor de wandeltocht zijn afstanden beschreven van 5, 10, 15 en 25 km. Op de 10 en 

15 km is er één rustpost en op de 25 km twee rustposten. Hier kunt u voor een gering 

bedrag genieten van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij, soep of broodje 

worst.  

 

Aanmelden voor de wandeltocht: 

Parochiezaal “St. Servatius” Kerklaan 2, 5366AR Megen. 

25 km:     tussen 08.00 en 10.00 uur 

5, 10 en 15 km:  tussen 09.00 en 11.00 uur 

 

Het inschrijfgeld bedraagt: 

voor de 25 km, € 3,50,  

voor de 15 km, € 2,50  

en voor de 5 en 10 km, € 1,50. 

Kinderen tot 12 jaar betalen voor alle afstanden 1 euro.  

 

Informatie: tel. 0412 – 462172 of 0412 – 462965 en op de site www.toerismemegen.nl 


