
VUL HIER JE PERSOONLIJKE GEGEVENS IN: 

aanspreektitel (omkring): Mevrouw      Zuster     De Heer 

naam en voornaam: ...........................................................  

straat en nr: .......................................................................            

postnr en gemeente: ..........................................................  

gsm nummer(of telefoon): ..................................................  

e-mailadres: ………………………………………………………………… 

nummer van post- of bankrekening die de storting verricht: 

 .........................................................................................  

bisdom: .............................................................................  

geboortejaar:…………………….. omkring:  man     vrouw 

 

VOLLEDIGE DEELNAME 

Inschrijving voor nacht+ontbijt, congresgeld, 
congresmap, twee middagmalen, avondmaal, vier 

koffiebonnen 

Kamer alleen 160,00  

Kamer samen pp 142,00  

Indien je de vooravond daar reeds wilt zijn : 

+ vooravond – kamer alleen 190,00  

+ vooravond – kamer samen pp 170,00  

Avondmaal in restaurant tot 21 u 
   (koud avondmaal) 

15,00  

 

Totaal te betalen  

Indien je kiest voor ‘kamer samen’ vermeld eventueel naam en adres 

van de persoon met wie je de kamer wilt delen: 

 
 
 
 
 

 

↓   De keuzeconferentie (di 14.30 u) die jij kiest:   

 
Een levensvreemde liturgie? Reflecties bij scènes 
uit de film ‘Des hommes et des dieux’      
     Dieter Van Belle (Gent) 

 
‘Verbonden’. Een magazine over eucharistie en 
gemeenschapsvorming toegelicht 
    Johan Van der Vloet (Huldenberg) 

 
Romano Guardini: over de geest van de liturgie 
     Joris Polfliet (Gent) 

Inschrijving 

 
Stuur je ingevulde inschrijvingsstrook (of kopie) naar 
het secretariaat (geen fax) of liever schrijf online in 

op www.liturgischcongres.be en dit ten laatste 
op 11 november 2014. 
 
Je stort het verschuldigde bedrag op rekening 
IBAN: BE39 7330 3671 3419. BIC-adres: KREDBEBB 
van Liturgisch Congres v.z.w., Abdijstraat 40, 2260 
Tongerlo, met duidelijke vermelding van de personen 
voor wie je betaalt. 
 

Je bent pas ingeschreven als je inschrijvingsgeld op de 
rekening van Liturgisch Congres geboekt staat. 
 
Bij je aankomst in Duinse Polders ontvang je aan de 
balie van het Liturgisch Congres je congresmap en je 
bestelde kaartjes voor de maaltijden en de koffies.  
(Op zondag is de balie open vanaf 19 u.) 
 
Je kunt eventueel een avondmaal nemen op zondag  
16 november van 19 tot 21 u. je kunt kiezen: 
- een avondmaal in het restaurant mits voorafgaande 
 inschrijving (zie inschrijvingsstrook) 
- of in de cafetaria tot 21u – inschrijven hoeft niet. 
 
Gelieve niet om bevestiging van je inschrijving te 
vragen: vertrouw er op dat de (elektronische) post je 
inschrijving op het secretariaat deed toekomen. 
 

Secretariaat 
Liturgisch Congres 

Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo 
 

www.liturgischcongres.be 
 

gsm 0475 37 91 60     e-mail: info@liturgischcongres.be 
Op het secretariaat kun je tot 15 november telefonisch 

informatie bekomen tussen 17 en 20 u. 
 

Locatie 

Duinse Polders 

Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge 
Tel. 050 43 24 00   -   Fax 050 42 96 31 

e-mail: info@duinsepolders.be 
 

De kusttram stopt voor de deur van Duinse Polders. 
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Word wat je ontvangt 

Spiritualiteit van de liturgie 

 

17-18 november 2014 

Duinse Polders Blankenberge 

 



Word wat je ontvangt  

tweedaagse verdieping in de spiritualiteit van de liturgie 

  In onze liturgische bijeenkomsten horen wij het Woord 
voorlezen, zingen wij liederen, luisteren wij naar de 
gebeden van de voorganger, naar het grote dankgebed, 
ondergaan wij rituelen. Het overkomt ons, maar het houdt 
de uitnodiging in om in te treden in het hart van Gods 
verbond met ons. Met dit Liturgisch Congres willen wij een 
hulp bieden bij de ontdekking van dit geheim. 
 
 De eerste vraag zal zijn: wat is ‘spiritualiteit’ en wat is 
‘liturgie’? Vervolgens maken we kennis met de spiritualiteit 
van de liturgie. Daarbij klinkt ook een echo vanuit de 
Byzantijnse ritus. De beweging ‘van de buitenkant naar de 
binnenkant’ wordt de grondgedachte van het verdere 
verloop van het congres: wat de viering concreet is, hoe 
daarin ontmoeting mogelijk is en hoe iemand dit kan 
smaken en beleven. Wij passen dit toe op de eucharistie, 
het paastriduüm, het doopsel en het liturgisch jaar. In drie 
keuzeconferenties wordt alles nog eens verduidelijkt vanuit 
een film, een magazine over de eucharistie en een 
voornaam liturgist. 
 
 Het congres wordt afgesloten met het getuigenis van 
enkele aandachtige deelnemers: zij reageren op het 
gehoorde en verweven daarin hoe ze zelf langs de liturgie 
thuiskomen in het geloof. 
 
 

Maandag 17 november 

10.00   Openingswoord van de voorzitter -  
  Rik Palmans (Tongeren) 
 
10.30   Liturgie en spiritualiteit - Dirk Boone (Drongen) 
 
11.30 Pauze 
 
12.00 Spiritualiteit van de liturgie: ontmoeting en   
  omvorming - Marc Steen (KU Leuven) 
  
13.00  Middagmaal 
 
14.30  Koffie 
 
15.00  De Byzantijnse liturgie en spiritualiteit -  
  Thomas Pott (Chevetogne) 
 
16.00 Korte pauze 
 

Naar het hart van 
 
16.15  Eucharistie - Samuel Goyvaerts (Leuven)  
 
17.15  Korte pauze 
 
17.30 Het paastriduüm - Eric De Leenheer (Lede) 
 
18.30  Avondmaal 
 
20.00  Film: Des hommes et des dieux (facultatief) 
 

Dinsdag 18 november 

07.30   Eucharistieviering 

08.30   Ontbijt 

10.00 Het doopsel - Herwi Rikhof (Nijmegen) 
 
11.00 Pauze 
 
11.30 Het liturgisch jaar - Joris Geldhof (KU Leuven) 
    
12.30 Middagmaal 
 
14.30 Keuzeconferenties  
   
  1.  Een levensvreemde liturgie? Reflecties bij  
   scènes uit de film ‘Des hommes et des dieux’      
      Dieter Van Belle (Gent) 
 
  2.  ‘Verbonden’. Een magazine over eucharistie en 
   gemeenschapsvorming toegelicht 
     Johan Van der Vloet (Huldenberg) 
 
  3.  Romano Guardini: over de geest van de liturgie 
    Joris Polfliet (Gent) 
 
15.30  Pauze 
 
16.00  Uitdagingen en perspectieven: de zaal aan zet 
  Moderator: Ann Joris (Schilde) 
  
17.00  Slotwoord van de voorzitter 
  Rik Palmans (Tongeren)  

---------------------------------------- 

Muzikale animatie:  
 Jos Bielen (Averbode) en Ignace Thevelein (Brugge) 

Algemeen moderator: Ann Joris (Schilde) 

ONVOLLEDIGE DEELNAME 

Je personalia invullen op de keerzijde ! 

Inschrijving voor volgende delen van het congres. 
Vul in de laatste kolom telkens het bedrag in van het 

gekozen deel en maak de optelsom 

Maandag 28 oktober 

  Euro bedrag 

10.30 Dirk Boone 6,00  

12.00 Marc Steen 6,00  

15.00 Thomas Pott 6,00  

16.15 Samuel Goyvaerts 6,00  

17.30 Eric De Leenheer 6,00  

 

13.00 Middagmaal 19,00  

18.30 Avondmaal 15,00  
 

1 
nacht 

Kamer alleen + ontbijt 67,00  

Kamer samen + ontbijt 55,00  

Dinsdag 29 oktober  

10.00 Herwi Rikhof 6,00  

11.00 Joris Geldhof 6,00  

14.30 Een keuzeconferentie 6,00  
 

12.30 Middagmaal 19,00  

Als je de nodige koffiebons (1 bon = 1 
kop) bestelt, ben je vlugger bediend. 
Kies je gewenste aantal. (Bons alleen 
voor de 4 pauzes). 

aantal: 
……… x 

1,90 
 

 

Congresmap 3,50 3,50 

Totaal te betalen  
 
 
 

↓   De keuzeconferentie (di 14.30 u) die jij kiest:   

 
Een levensvreemde liturgie? Reflecties bij scènes 
uit de film ‘Des hommes et des dieux’      
     Dieter Van Belle (Gent) 

 
‘Verbonden’. Een magazine over eucharistie en 
gemeenschapsvorming toegelicht 
    Johan Van der Vloet (Huldenberg) 

 
Romano Guardini: over de geest van de liturgie 
     Joris Polfliet (Gent) 

 


