
De Pauluskerk in Rotterdam is een
diaconaal centrum dat het als haar 
missie ziet om op te komen en te zorgen 
voor al die mensen in Rotterdam die het 
zonder hulp niet redden. De Pauluskerk 

trekt zich het lot aan van de mensen in de marge van de Rotterdamse 
samenleving: dak‐ en thuislozen, drugsverslaafden, zwerf‐ en alleenstaande 
jongeren, (ex‐) psychiatrische patiënten, alleenstaande moeders ‐vaak met 
kinderen‐  en eenzame ouderen.  

 

In Rotterdam leven ongeveer 20.000 
vluchtelingen. Deze mensen zonder 
verblijfspapieren hebben geen regulier 
inkomen, geen eigen (huur)huis, mogen (na 
hun 18e) niet naar school en niet ‘wit’ werken. 
Pauluskerk Vluchtelingenwerk vindt dat óók 
mensen zonder verblijfspapieren recht hebben 
op basisvoorzieningen: eten en drinken, een 
slaapplek en de mogelijkheid om zich te 
wassen. Bed, Bad en Brood. Pauluskerk Vluchtelingenwerk vangt hen op, 
zonder aanzien des persoons.  

Bloemhof is één van de armste wijken van Nederland. Het 
wijkpastoraat Bloemhof probeert mensen te 
ondersteunen in hun dagelijkse bestaan. Ook brengt ze 
verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in verband. Ze 
beschikt over een pand 'De Put' waar veel bijeenkomsten 
worden georganiseerd voor buurtbewoners.  

 
Casa Tiberias is een stichting voor en 
door Portugeessprekende vrouwen 
en mannen in Rotterdam. Het is een 
ontmoetingsplek en een plek waar 
vrouwen en mannen elkaar kunnen 
ondersteunen, ervaringen delen en 
zichzelf kunnen ontwikkelen.  

PROJECTENTOCHT 
ROTTERDAM 

 
 

 
 

“Rotterdam, een stad met vele gezichten” 
 

Een  bustocht langs interessante  
diaconale projecten en de 

 vele gezichten van Rotterdam 
 

 
 
 

zaterdag  
24 mei 2014 

 
 



Rotterdam is hip, snel en vernieuwend en vooral bekend vanwege de haven 
en moderne architectuur. Alles lijkt er groot en fonkelnieuw, maar we 
vergeten nog wel eens dat de stad vele gezichten heeft.   
 
 Als stad die in de loop der jaren van kleur is veranderd.                            
 Als stad  met een aantrekkingskracht voor migranten en vluchtelingen. 
 Als stad met (te) veel mensen in de marge van de samenleving.  
 
De projectentocht 2014 richt zich op deze (andere)  gezichten van Rotterdam. 
 
WAT?  Een bustocht langs diaconale projecten die mede door de 

Diocesane Caritas Instelling zijn gefinancierd. 
 

Kennismaking met: 
 De nieuwe Pauluskerk en Pauluskerk 

Vluchtelingenwerk 
 Het Pastoraat Oude Wijken in de wijk Bloemhof  
 Casa Tiberias, een ontmoetingsplek voor 

Portugeessprekende vrouwen en mannen 
 

Zie voor meer informatie: 
http://www.pauluskerkrotterdam.nl/ 

http://www.pauluskerkvluchtelingenwerk.nl/ 
http://www.wijkpastoraatbloemhof.nl/ 

http://www.casatiberias.nl/ 
                                                          
WANNEER?    Zaterdag 24 mei 2014 
 
START‐ EN EINDPUNT 
Startpunt: de (nieuwe) Pauluskerk,  Mauritsweg 20 te Rotterdam. 
Eindpunt: station Rotterdam Centraal  
 
Advies: Kom met het openbaar vervoer,  het start‐ en eindpunt is nabij station 
Rotterdam Centraal (vanaf de voorzijde van het station enkele minuten 
lopen). 
 
Tips:  http://9292ov.nl/ voor een reisadvies 
http://maps.google.nl/   voor een plattegrondje  en routebeschrijving. 

VOOR WIE?    Besturen van PCI‐en 
portefeuillehouders diaconie in de pastoraatsgroepen 
leden van diaconale werkgroepen 
en overige belangstellenden 
 

PROGRAMMA 
9.45 uur  Inloop met koffie en thee  in de nieuwe Pauluskerk. 
 
10.00 uur  Opening  en inleiding over de Pauluskerk en 

Pauluskerk Vluchtelingenwerk 
 

  11.30 uur  Vertrek per bus  naar Welkomstcentrum De Put. 
 

12.00 uur  Aankomst in Welkomstcentrum De Put. Tijdens een 
eenvoudige lunch wordt een inleiding over het 
Pastoraat Oude Wijken in de wijk Bloemhof gegeven. 

 
13.30 uur   Vertrek per bus naar Casa Tiberias. 
 
14.00 uur  Aankomst bij Casa Tiberias, inleiding over deze  

ontmoetingsplek. 
 
15.00 uur  Afsluiting en vertrek per bus  naar station Rotterdam 

Centraal. 
 

  15.30 uur  Aankomst (uiterlijk) bij station Rotterdam Centraal 
 
INFO EN                  Uiterlijk 16 mei 2014 
OPGAVE                 bij pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl  
                   T: 010 2815184  
      Opgave vooraf is noodzakelijk in verband met het 
      aantal beschikbare  plaatsen in de bus! 
 
KOSTEN EN     Het bisdom Rotterdam (www.bisdomrotterdam.nl) en  
ORGANISATIE                de  Diocesane Caritas Instelling  (www.rdci.nl)  bieden 
      u deze  dag aan. 
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