
Waar, wanneer, wie en voor wie? 

 

Waar:  Parochiezaal Hoogeveen 

  Blankenslaan  Oost  2 

  Hoogeveen 

   

 

Wanneer: Dinsdag 20 mei 2014 aanvang 20.00 uur 

 

Voor wie Voor allen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. 

 

Door wie Pastor A. Jellema 

                    pastoraal werker in het zuidwesten van Friesland. 

 

Opgave Aanmelden tot woensdag 14 mei bij: 

  Vicariaat Groningen-Drenthe 

  t.a.v. mevr. G.J. Darneviel-Wildeboer 

  Ubbo Emmiussingel 79 

  9711 BG Groningen 

  tel. (050) 40 65 864 (maandag, dinsdag of  

                       donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur) 

  e-mail: vicariaatgroningendrenthe@planet.nl  

 

 

 

 

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden 
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Pelgrimeren en bedevaartsplaatsen 

 

Op dinsdagavond 20 mei 2014 wordt er een avond 

gehouden met als thema: “Pelgrimstocht der mensen”.   

 

Het is een bijzondere ervaring om als pelgrim onderweg te 

zijn en in een bedevaartsplaats te bidden en mee te vieren.  

Trouwens: op bedevaart gaan is niet alleen iets van nu.  

Al eeuwenlang gaan mensen erop uit om de heilige plaatsen 

te bezoeken. Jezus pelgrimeerde zelf ook!  

 

In navolging van Hem is het in het christendom 

gebruikelijk geworden op bedevaart te gaan.  

 

Eerst werden in de vroege middeleeuwen voornamelijk  

de plaatsen bezocht, die in het leven van Jezus een 

belangrijke rol speelden.  

 

Later kregen ook de graven van heiligen, plaatsen waar 

Maria verscheen en kerken met beelden waarover 

mirakelverhalen werden verteld, aantrekkingskracht voor 

pelgrims.  

 

Leek het er een paar decennia geleden op dat de bedevaart 

zijn beste tijd had gehad, de laatste jaren is er weer veel 

meer waardering en interesse voor pelgrimages. 

 

 

 
 

  

 

Op deze bezinningsavond over pelgrimeren en 

bedevaartsplaatsen wordt aandacht besteed aan de 

afwisselende geschiedenis van dit fenomeen. 

 

We ontdekken dat bedevaart gevoelig is voor “modes”. 

Iedere tijdsperiode heeft haar eigen voorkeur voor bepaalde 

soort pelgrimages.  

 

Heel wat verschillende plaatsen komen aan de orde,  

bekende zoals Rome, Santiago de Compostella, 

Scherpenheuvel en Banneux, maar ook onbekendere zoals 

Madjugorje, Meerssen, Roermond of Orvieto. 

 

We luisteren naar de ervaringen van bedevaartgangers uit 

vroeger eeuwen. Die ervaringen werden opgeschreven en  

zijn zo bewaard gebleven.  

 

Daarnaast hopen we ook te horen wat wij zelf voor 

herinneringen en ervaringen aan bedevaarten willen delen. 

 

 

 


