
Waar, wanneer,  

voor wie en door wie? 

Wanneer en waar: 
Voor de provincie Groningen 
te Bedum, Pastorie RK-kerk (zij-ingang), 
Grotestraat 49, op 20 maart 2014 
Aanvang 20.00 uur 
Voor de provincie Drenthe   
te Emmerschans, Schanswal 4,  op 10 april 2014 
Aanvang 20.00 uur 
 

Voor wie:  
Ieder die het meemaakte,  
die er mee te maken kreeg  
of die er meer van wil weten. 
Door wie:  
door Nellie Hamersma-Sluis,  
pastoraal werkster te Noord-Groningen.  
 
Aanmelden: 
voor Bedum tot 18 maart en 
voor Emmerschans tot 3 april  
Opgave bij: 
Vicariaat Groningen-Drenthe 
t.a.v. mw. G.J. Darneviel-Wildeboer 
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen 
Tel.nr.: 050-4065864 (maandag, dinsdag of donderdag 
tussen 8.30 uur en 17.00 uur). 
E-mail: vicariaatgroningendrenthe@planet.nl  

 
 
 
 
 

       DOORLEVEN  
        NA ZELFDODING…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

      EEN TABOE? 
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U hebt het vast in de krant gelezen:  
in de noordelijkste provincies, met name in Groningen,  
is het aantal zelfdodingen per jaar het hoogst! 
Velen maakten het mee,  
heel dichtbij,  
of iets verder weg  
in de vriendenkring, de straat, de werkomgeving. 
 
Duidelijk is dat de wijze waarop iemand het leven liet,  
heel bepalend is voor de nabestaanden –  
voor de verwerking van en het omgaan met  
het grote verlies dat er is geleden.  
 
Jammer genoeg blijft zelfdoding  
of in de volksmond ‘zelfmoord’ genoemd,  
soms nog een groot taboe –  
alsof er sprake zou zijn van schuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In de provincie Groningen en in de provincie Drenthe zal 
een avond gehouden worden waar ieder zich 
uitgenodigd mag weten, die het meemaakte, die er mee 
te maken kreeg of die er meer van wil weten. 

 
De avonden zijn : 
voor de provincie Groningen  
te Bedum op 20 maart 2014 
voor de provincie Drenthe   
te Emmerschans  op 10 april 2014 

  
De avond wordt ingeleid en begeleid  
door Nellie Hamersma-Sluis,  
pastoraal werkster te Noord-Groningen.  

 
Zij was jarenlang betrokken bij de  
“Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding” in Friesland  
en maakte het in de pastorale praktijk  
vele,  vele malen mee. 

  
 


