Opgave voor deze dag is mogelijk tot uiterlijk 3 november 2013

U kunt zich opgeven:

- door bijgaand aanmeldingsformulier te sturen naar:
Steunpunt ZuidOost van de PKN, t.a.v. Hanneke Koekoek, Postbus 175,
6980 AD Doesburg.

- per e-mail: zenden naar h.koekoek@pkn.nl, hierbij de gevraagde gegevens
van het aanmeldingsformulier vermelden.

Kosten
De kosten voor deze dag zijn een eigen bijdrage van 5 euro per persoon,

inclusief lunch (halal). U kunt dit bedrag bij aanvang van de dag voldoen.

Kinderopvang tot en met 7 jaar
Vooraf opgeven. De bijdrage per kind is 1 euro.

Deelneemsters

Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen de deelneemsters
afkomstig uit de verschillende tradities.

Zonder tegenbericht is uw opgave tevens uw definitieve inschrijving.

Als het nodig is, wordt er gewerkt met een wachtlijst. Bij verhindering graag
contact opnemen met één van de onderstaande personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anya Benouadah 06 16078959
Editha Lim 06 30364994
Aileen van Norde 0316 262029
Elsje Pot 026 3637338

Plaats ontmoetingsdag
Multifunctioneel Centrum Presikhaven. Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA

Arnhem.

Openbaar vervoer :

Vanaf Arnhem Centraal Station:

Stadsbussen 5 en 6 (richting Presikhaaf), uitstappen bushalte Lange Wal,
daarna 1 minuut lopen naar het Multifunctioneel Centrum.

Vanaf station Arnhem Presikhaaf ongeveer 15 minuten lopen richting
Winkelcentrum Presikhaaf

Voor auto’s is er voldoende parkeergelegenheid naast het gebouw.

Negende Gelderse Ontmoetingsdag

Naastenliefde

Met liefde omzien naar elkaar
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Voor vrouwen en meiden uit de
Joodse, Christelijke en Islamitische traditie

Zaterdag 9 november 2013
10:30 - 17.00 uur te Arnhem



Negende Gelderse Ontmoetingsdag

Onder de titel ‘Wel gezien, maar niet gesproken ..." organiseert de werkgroep
sinds 2004 jaarlijks een Gelderse ontmoetingsdag voor vrouwen uit de
Joodse, Christelijk en Islamitische traditie

De werkgroep nodigt u van harte uit voor de negende ontmoetingsdag
op zaterdag 9 november 2013 in Arnhem.

Een dag voor vrouwen, die ontmoeting, uitwisseling en verdieping in
elkaars religie en cultuur belangrijk vinden, om met elkaar te kunnen
samenleven in de maatschappij van vandaag.

Naastenliefde, met liefde omzien naar elkaar

Op deze dag ontmoeten we elkaar rond het thema ‘Naastenliefde, met liefde
omzien naar elkaar’.

Naastenliefde is €één van de belangrijkste waarden van onze tradities.

Hoe geven we vandaag de dag vorm aan deze waarde? Aan de ene kant
vernemen we geluiden dat de samenleving aan het verharden is, aan de
andere kant wordt er ook van ons verwacht dat we klaar staan voor elkaar.
Herkennen we dit of zit het toch heel anders? Lukt het ons om met liefde om
te zien naar iedereen? Hoe geven we dit vorm in ons leven? Middels de
thema’s participatie, acceptatie, mantelzorg, burenhulp, uitsluiting en pesten
willen we in gesprek over de thema ‘Met liefde omzien naar elkaar’.

Leden van de voorbereidingsgroep van deze bijeenkomst zijn:

Aynur Aydinli (Arnhem), Anya Benouadah (Silvolde), Editha Lim (Elst), Rukh-
sana Mussani (Arnhem), Aileen van Norde (Duiven), Amena Nurin (Arnhem),
Zohra Nurin (Arnhem), Elsje Pot (Rozendaal).

Zij participeren op persoonlijke titel in de werkgroep ‘Wel gezien, maar niet
gesproken ... .

Deze dag wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Arnhem
en de Stichting Rotterdam.

Alle vrouwen vanaf 18 jaar zijn van harte welkom!

10.30 uur

11.00 uur

11.10 uur

11.40 uur

12.30 uur

13.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

17.00 uur

PROGRAMMA

Inloop, informatie en inschrijven
voor de workshops met koffie en thee

Opening door de dagvoorzitter
Kennismakingspel

Spreeksters uit de 3 religies
over naastenliefde en mogelijkheid tot vragen stellen

Lunch en gelegenheid voor gebed
Workshops

Pauze

Plenaire terugkoppeling workshops + reacties
Afronding

Einde

Wel Thuis!



