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Op zoek naar de Bron 
 
Op de voorkant ziet u tekening van de 
Samaritaanse vrouw, die met een kruik  
bij de waterput staat, en Jezus die zegt:  
“Ik heb dorst !” Zo worden wij, vrouwen, 
uitgenodigd om met vreugde water te putten, 
hevige dorst te lessen en levend water te 
schenken, waardoor alles zal leven.  
 
Als R.-K. Vereniging hebben we gekozen 
voor het thema: Op zoek naar de bron!  
In deze tijd zijn er vele bronnen. Maar wij 
gaan op zoek naar de Bron van het leven: 
God zelf. Iedereen die een verlangen heeft 
naar God, mag komen drinken.  
 
Het Jaar van het Geloof 2012-2013 door 
paus Benedictus XVI aangekondigd. Opende 
op 11 oktober 2012 op de vijftigste 
Verjaardag van het tweede Vaticaans 
Concilie en wordt afgesloten op 24 
november 2013, Hoogfeest van Christus 
Koning. 
 
In dit nieuwe verenigingsjaar is het thema  
de franciscaanse spiritualiteit. Waarom 
heeft onze paus voor de naam Franciscus 
gekozen? Franciscus van Assisi is één van 
de grote heiligen van onze kerk. Zijn 
levensverhaal is bij de meeste mensen wel 
bekend. De vraag van Franciscus was:  
‘Heer, wat wilt Gij dat ik doe?’ Een vraag die 
voor ieder van ons belangrijk is.  
 

   Het geloof  verdiepen en onderling contact 
hebben is het doel van onze vereniging. Voelt 
u zich hierdoor aangesproken, dan bent u van 
harte welkom op onze bijeenkomsten 

Bijeenkomsten 
 

Dagbijeenkomst  
woensdag 30 oktober: 

 
10.30 uur – 11.00 uur  
H.Mis, celebrant Mgr. J. van Burgsteden sss 

 
11.00 uur - 11.10 uur  
koffie/thee 

 
11.10 uur - 12.45 uur  
Eerste lezing over Aanbidding door Mgr. J. 
van Burgsteden 

 
12.45 uur - 13.15 uur  
lunchpauze, eigen lunchpakket meenemen  

 
13.15 uur - 14.45 uur  
Tweede lezing over de H.Franciscus  door 
pater M.Taverne ofm. 

 
Het onderwerp van de tweede lezing: 
Franciscus van Assisi,  
een uitdaging anno 2013".  
Kennis maken met de persoon van 
Franciscus en datgene wat hem ten 
diepste heeft gemotiveerd voor een leven 
zoals hij dat geleefd heeft.  
Tegelijkertijd de vraag wat of wij, mensen 
van een totaal andere tijd, van Franciscus 
en zijn spiritualiteit kunnen leren;   
hoe wij het ideaal van Franciscus op een 
eigentijdse wijze vertalen en beleven? 

 
 
 
 



                                     

 
Dagbijeenkomst  
woensdag 20 november:  
 
10.30 uur – 11.00 uur  
H.Mis, celebrant pastoor F. Bunschoten. 
 
11.00 uur – 11.10 uurkoffie/thee  
 
11.15 uur - 12.45 uur  
Eerste lezing Medische ethiek door pastoor 
F. Bunschoten:  
Wie had gedacht dat men zo anders zou 
gaan aankijken tegen vraagstukken over 
leven en dood, waarover men eeuwenlang 
nooit van mening had verschild?  
Medische mogelijkheden nemen toe om 
ziekten of pijn weg te nemen, om het leven 
te verlengen. Wat is de katholieke, Bijbelse 
visie op menselijk leven en waardigheid. We 
komen er allemaal mee in aanraking. Ieder 
zal zijn houding moeten bepalen hoe je 
omgaat met die laatste stap hier op aarde. 
 
12.45 uur - 13.15 uur  
lunchpauze, eigen lunchpakket meenemen 
 
13.15 uur - 14.45 uur  
Tweede lezing Franciscaanse spiritualiteit 
door pater R. Putman:  
Franciscus is geraakt door Gods grootheid 
en Gods barmhartigheid en ontvangt de 
Boodschap van Vrede, die God de wereld 
aanbiedt. Hoe wordt dat concreet in 
Eucharistie en ons leven?  

 
      
 

 
     Colofon      
 
     Wie zijn we?  

Vereniging Rooms-Katholieke Vrouwen 
Noord-Holland.  
 
Wat doen we?  
Organiseren van Lezingen, Cursussen en 
een                         Uitstapje 
 
Wanneer?  
Dag- en avondbijeenkomsten. 
 
Voor wie?  
Voor iedereen (m/v) die zich wil verdiepen in 
het rk-geloof. Vrouwen van 25 jaar en ouder 
kunnen lid worden van de vereniging.  
 
Contributie? 
Het lidmaatschap is €15 euro per 
kalenderjaar. 
 
Kosten?  
Vrijwillige bijdrage. 
 
Informatie? 
Via ons E-mailadres:  
rk.vrouwen.nh@hotmail.com. 
 
Waar kunt u ons vinden? 
-  H.Apostelkerk (lage houten kerk),  
   van Riemsdijklaan 120, 
   1945 XR Beverwijk. 
-  Lezingen in de  
   parochiezaal het Tolhuis,  
   (naast de Apostelkerk). 

 
Hoe te bereiken? 
 
Met trein/bus: 
Vertrek vanaf station Beverwijk  
bus 73 richting Uitgeest 
V.10.02u.- A.10.13u. of 10.17u.-10.28u. 
uitstappen bij halte van Riemsdijklaan/ 
Plesmanweg. U stapt voor de kerk uit. 
 
Terug bus 73 richting Haarlem  
V. 14.56u. - A.15.13u. of 15.11u.-15.28u. 
halte schuin links aan overzijde van de 
weg. 
 
Met de auto:  
Uit noordelijke richting:  
A9, Afslag 9 Heemskerk, rotonde 1e afslag 
rechts, bij de stoplichten LA Tolweg en 
Plesmanweg, na  500m ziet u de 
Apostelkerk aan uw linkerhand, even hier  
voorbij (25m) LA Van Meelstraat uitrijden,  
LA Fokkerlaan, LA van Riemsdijklaan 
uitrijden tot het eind. Hier kunt u vrij 
parkeren.   
                                                                                   
Uit zuidelijke richting:  
A9, Afslag 2 Beverwijk, na 500m LA 
Parallelweg, na 1,5km LA Aagtenpoort, na 
0,6m RA Spoorsingel tot einde,  
LA Laan der Nederlanden, na 1,1km  
RA van der Hoopstraat, na 120m  
LA Weerden Poelmanstraat, na 90m 
RA Fokkerlaan,  na 200m LA  
van Riemsdijklaan uitrijden tot het einde. 
Hier kunt u vrij parkeren. 
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