
Deze dag wordt georganiseerd door IDGP en de diocesane 
diensten voor gezinspastoraal, in samenwerking met CCV, IJD 
en de abdij van Averbode.

Ik zal er zijn!

Zondag 20 oktober 2013
9.00 u. – 16.30 u.

in de abdij van Averbode

Welkom aan alle gezinnen en families, (groot)ouders met 
(klein)kinderen, meters en peters met hun doopkind, verloofden, 
koppels zonder kinderen, pastoraal geëngageerden, alle geïnteres-
seerden en sympathisanten. Ook wie alleen komt, is welkom.

TIP
Nodig vrienden en familie uit om met jullie mee te komen. 
Het is een kans om elkaar in een ontspannen en familiale sfeer te 
ontmoeten én samen nieuwe dingen te ontdekken.

Programma
 9.00 u. Onthaal
 9.30 u. Startmoment
 9.45 u. Keuzeprogramma A
 11.00 u. Eucharistieviering met de abdijgemeenschap. 
  Mgr. Hoogmartens gaat de viering voor.
  Er is opvang voor de allerkleinsten voorzien  
  voor wie dit wenst.

 12.00 u. Buffet
  met kinderanimatie

 13.30 u. Keuzeprogramma B
 14.30 u.  Korte pauze
 14.45 u. Keuzeprogramma C
 15.45 u. Koffiepauze
 16.00 u. Gezamenlijk afsluitmoment met zang
 16.30 u.  Wel thuis!

Buffet:
 In plaats van eigen picknick brengt iedereen iets mee voor het 

buffet (geen belegde boterhammen), bv. brood, tomaten, beleg, 
confituur, cake, eitjes, een koude pasta, wat fruit, ... 

 Voor de hoeveelheden reken je wat jouw gezin of familie onge-
veer opeet (bv. 1 brood, 1 pak kaas, 4 yoghurtjes). Wij zorgen 
voor koffie, thee en water. 

Verdere informatie en inschrijvingen:
 Inschrijven: vóór 3 oktober 2013 via het inschrijvingsformu-

lier op www.gezinspastoraal.be. Doorklikken naar ‘Familiedag’.

Bijdrage:
 € 5 per kind; € 8 per volwassene, met een maximum van € 25 

per gezin.
 Gezinnen die hun bijdrage vóór 3 oktober 2013 overschrijven 

op de rekening van IDGP vzw betalen slechts € 20 per gezin.
 IBAN: BE29 7755 6938 4664
 BIC: GKCCBEBB
 
Plaats: 
 Abdij van Averbode
 Abdijstraat 1
 3271 Averbode
 Tel. 013 78 04 40
 www.abdijaverbode.be

Voor meer informatie:  
 Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal vzw (IDGP)
 Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
 3000 Leuven
 Tel. 016 32 84 29 of 30
 E-mail: IDGP@kerknet.be
 www.gezinspastoraal.be

fotodatabank www.godsdienstonderwijs.be  Thomas

Een beloftevolle familiedag



Baby’s en peuters: opvang met speel- en slaapruimte 

VOORMIDDAG: 
keuzeprogramma A
 
 Beloften, hemd der dwazen of kracht van God?
(lezing door Ine Van Den Eynde) voor volwassenen
In Bijbelverhalen ontmoeten we een God wiens naam klinkt als een 
belofte: ‘Ik zal er zijn voor jullie’. Maar wat als de werkelijkheid haaks 
staat op de aangezegde toekomst? We verkennen hoe beloften werken 
in enkele grotere literaire teksten. 
 
 Ontmoeting en gesprek met Mgr. Van Looy 
voor volwassenen
De bisschop gaat in gesprek over de vele facetten van ‘Ik zal er zijn’ in 
het leven van elke dag.
 
 De belofte uitzingen (onder leiding van Jos Bielen) 
voor volwassenen
God doet beloftes aan zijn volk, aan Abraham, aan Mozes ... ook aan 
ons. Doorheen het zingen van liederen staan we stil bij dit hoopvol ge-
geven: God is er voor ons, Hij laat ons nooit alleen.
 
 ‘Bid zonder ophouden’. Een creatieve duik in de Bijbel 
(werkwinkel door Han Koole en Dieter Van Belle) 
voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar
Kinderen en volwassenen gaan samen op zoek naar de betekenis 
van de Schriftlezingen van deze zondag voor mensen van vandaag. 
De lezingen spreken over de kracht van het gebed als het zich 
toevertrouwen aan God en zijn belofte. Maar wat is bidden en hoe 
doe je dat? 
 
 Aangestoken – aangesproken – afgesproken 
(werkwinkel door IJD) voor tieners (middelbare school)
Kennismaken met elkaar, met God die (je) aanspreekt. Vurig, verwon-
derd, …: enthousiast?
 
 Crea-atelier 
voor lagereschoolkinderen
Een workshop waar we ons creatief uitleven, knutselen, frutselen en 
nog zoveel meer.
 
 Godly Play met de parabel van het mosterdzaadje 
(begeleiding door An Mollemans en Katie Velghe) 
voor kleuters vanaf 3 jaar
Een parabel spelen en een creatief antwoord geven op de parabel, dat 
doen we samen met je kleuter in deze werkwinkel!

NAMIDDAG: 
keuzeprogramma B
 
 De huwelijksbelofte … leven-gevend! 
(lezing door Jan Christiaens) voor volwassenen
“Ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen …”. Met die 
woorden openen gehuwden voor elkaar een ruimte waarin je echt 
mens kan worden. Niet langer alle mogelijkheden willen openhouden, 
maar kiezen voor één concrete mogelijkheid, één concrete mens om 
het leven mee te delen, dat is letterlijk leven-gevend. De woorden van 
de huwelijksbelofte voeren ons binnen in de diepte van dit mysterie. 
 
 Samen door het leven 
(werkwinkel door Han Koole) voor volwassenen
Welke rol speelt het geloof in onze relatie? Hoe omgaan met verschil-
len? Hoe vruchtbaar samenleven? We verkennen een aantal werkvor-
men waarmee je ofwel als koppel met elkaar ofwel als pastoraal bege-
leider met koppels in gesprek kunt gaan rond leven in relatie.
 
 Gezinswandeling – Op weg naar het beloofde land 
(begeleiding door de Werkgroep Pelgrimspastoraal bisdom Hasselt) 
voor volwassenen en kinderen (kleuters en peuters in buggy)
God roept en belooft … en Abram gaat op weg. In zijn spoor trekken 
we mee. We houden regelmatig halt om stil te staan bij het Abraham-
verhaal. Met leuke zoek- en doe-opdrachten voor de kinderen. 
Sportieve buggy’s kunnen mee. Deze wandeling duurt tot 15.30 u. 
(tot einde keuzeprogramma C)
 
 Leven vanuit geloften … een waagstuk? 
voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar
Een pater van de abdij gunt ons een inkijk in zijn leven en getuigt over 
de betekenis van geloften in het dagelijkse leven.
 
 Land van belofte 
(werkwinkel door IJD) voor tieners (middelbare school)
Ga mee de weg van Mozes. Overwin de hindernissen onderweg en 
bereik het beloofde land. Spel voor jonge mensen die van uitdagingen 
houden en geen moeilijkheid uit de weg gaan. Deze werkwinkel duurt 
tot 15.30 u. (tot einde keuzeprogramma C)
 

 Godly Play met het Exodus verhaal 
(begeleiding door An Mollemans en Katie Velghe) 
voor lagereschoolkinderen
Het verhaal van de uittocht zien, horen en voelen. 
Het verhaal van ‘Ik zal er zijn voor jou!’
 
 Speel je spel 
voor lagereschoolkinderen
We gooien onze armen en benen los en vliegen er in voor een 
spetterende en spannende spelactiviteit!
 
 Speels genieten 
(begeleiding door KlinkKlank vzw) 
voor kleuters vanaf 3 jaar, samen met een (groot)ouder
Genieten van klank, stem, van de relatie ouder-kind. Via eenvoudige 
liedjes, muzikale spelletjes a.d.h.v. muziekinstrumenten en andere 
attributen prikkelen we elk zintuig van (groot)ouder en kind. 
We dansen, rijmen en springen er op los. 
 
 Kinderopvang met spelletjes, liedjes, knutselen … 
voor kleuters vanaf 3 jaar

NAMIDDAG: 
keuzeprogramma C
 
 Uitwisseling rond de inhoud van ‘De huwelijksbelofte … 
leven-gevend!’ 
(begeleiding door Jan Christiaens) voor volwassenen
Aan de hand van vragen en stellingen toetsen we de ideeën uit de le-
zing over de huwelijksbelofte aan de geleefde realiteit van elke dag. 
(aansluitend op de lezing in keuzeprogramma B)
 
 Zoeken – Vinden – Loslaten 
(werkwinkel door Reiner Loos) voor volwassenen
Vanuit een Bijbelverhaal staan we stil bij de weg die we met onze kin-
deren gaan. We wisselen ervaringen uit rond opvoeden, met de uitda-
gende vraag: ‘Welke belofte is er in mijn kind gelegd?’.
 
 Op verkenning in de abdij 
voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar
Een abdijverkenning voor heel het gezin met een van de paters van 
de abdij.
 
 Godly Play met Abraham en de grote familie 
(begeleiding door An Mollemans en Katie Velghe) 
voor volwassenen, kinderen en kleuters
Al gehoord van Godly Play? Kom kennismaken met deze nieuwe 
werkvorm om creatief aan de slag te gaan met Bijbelverhalen. Met 
behulp van spelmateriaal word je meegenomen in de wereld van een 
Bijbelverhaal. Nadien word je uitgenodigd om het verhaal creatief te 
verwerken.
 
 Klank-spetters 
(begeleiding door Rietje Bruynooghe) voor lagereschoolkinderen
Kriebelt er een liedje in je keel? Klappen je handen vanzelf mee in de 
maat? Dan ben je welkom om mee muziek te maken. We spelen met 
woorden en klanken. We zingen, klappen, stappen, ... We zoeken voor 
elk lied een gepaste begeleiding. 

 Kinderopvang met spelletjes, liedjes, knutselen … 
voor kleuters vanaf 3 jaar


