
 
 
 

 

GEROEPEN OM ZIJN LICHT  

TE WEERKAATSEN 

 

Als gedoopte is het onze taak om voor 
onze medemensen de weerkaatsing van 
Jezus’ licht te zijn. Dat weten we wel, maar 
we gebruiken zelden de gepaste middelen 
om dit te bereiken. Daarom stelt Johannes 
Paulus II een manier van bidden voor, die 
leidt naar een concrete ontmoeting met 
Jezus Christus. Hij is nog steeds de Le-
vende en de openbaring van Gods plan 
met de mensen en met heel de schepping, 
ook in deze tijd. 
 
 

 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 
 
 
 

DATUM 
 

Zaterdag 12 oktober 2013  
 

Onthaal vanaf 9.30 uur 
Aanvang om 10.00 uur 

Eucharistie om 16.00 uur 
 Sluiting om 17.00 uur 

 
Picknick mee te brengen 
Koffie en soep ter plaatse 

 
 

PLAATS 
 

Bezinningscentrum ‘Zellaer’ 
Zellaerdreef 1 

2820 Bonheiden 
Tel. 015 / 55.14.45 

 
 

 
INSCHRIJVING 

 
Mevr. Nic Slaus 

Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A / 0102 
B-3001 Heverlee 

Tel: 016 / 65 28 75 
E-mail: nic.slaus@skynet.be 

Schriftelijk inschrijven 
 
 
 

Vrije bijdrage  

 

Kom uit je hoek! 

Wees blije christenen!   
 

 

 
 
 

Montfortaanse  
Vormings- en Ontmoetingsdag 

 
op zaterdag 12 oktober 2013 

 
te Bonheiden  



MVOD                                                     
 
Wij bieden tweemaal per jaar een  
vormings- en ontmoetingsdag aan 
onder de naam: MVOD, Montfortaanse 
vormings- en ontmoetingsdag. 
 

DOELSTELLING 
 
Samenkomen om te groeien in geloof, met  
Montfort als gids, door vorming, onderricht, 
ontmoeting en gebed. 
   
 
 

     
      
 
 
 
“Als je geen risico’s neemt voor God, geef 
je niets aan Hem dat de moeite waard is.” 
(Louis-Marie Grignion de Montfort)  

 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
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Onderrichten 
o.l.v. pater Frans Fabry, smm 

 
 
 

 
      

DAGTHEMA 
 
Kom uit je hoek! 
Wees blije christenen” 
 
De wegen naar de toekomst staan niet 
uitgetekend; enkel al stappend worden 
nieuwe wegen zichtbaar. Dit geldt ook voor 
de christelijke gemeenschap waartoe wij 
behoren. “Als een licht ben Ik in de wereld 
gekomen…”. Wij komen samen om dit 
Licht in deze tijden te onderscheiden en uit 
te dragen. 
 
 

  
 
Moge de Vader van onze Heer Jezus 
Christus ons ‘innerlijk oog’ verlichten, om 
te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij 
ons roept (Ef 1, 17-18).  
 
Heiligen zijn helderziend in de ‘dingen van 
God’. Wij hebben als gids de Heilige Mont-
fort. Niet hij is voor ons ‘het licht’, maar hij 
verwijst naar Maria, naar de ‘ogen van 
haar hart’. Zij overwoog alles in haar hart, 
dacht erover na en kwam tot inzicht. Zij 
‘zag’ God werkzaam zijn en jubelt haar 
vreugde uit in het Magnificat.         
    


