
The Voice of 
the Holy Land
The Voice of Jesus
Gaandeweg de reis zullen we Jezus’ stem horen. In Bijbelver-

halen en op de bijzondere plaatsen spreekt hij tot ons. Zoals

toneel en theater een decor kennen, krijgen in deze reis de 

verhalen uit de Bijbel een achtergrond, een decor. We trekken

met Jezus door het land en we zullen plaatsen bezoeken waar

hij rondliep en gepredikt heeft. We zullen wandelen door na-

tuur en woestijn, waar ook hij eens liep. Door kennis te maken

met de context waarin Jezus leefde, leer je hem beter kennen. 

The Voice of Yourself
Tijdens deze reis zul je ook je eigen stem horen, want een reis

door het Heilige Land doet iets met je. We worden geconfron-

teerd met veel onbekende mensen en dingen die je innerlijke

stem doen klinken. Sommige dingen zullen je aanspreken, 

terwijl je van andere een afkeer zult hebben. Hetzelfde geldt

voor de ontmoetingen in de groep; sommige mensen zullen 

je aanspreken terwijl anderen dat minder doen. Ook onder-

nemen we in de warmte van de dag een aantal activiteiten die

iets met je doen. Een korte wandeling op het heetst van 

de dag zal bijvoorbeeld een ander geluid oproepen dan een 

verfrissende duik in het meer van Galilea. 

The Voice of the Jews 
Israël is een joodse staat waardoor we de vele gezichten

van het jodendom zullen ontdekken. We ontmoeten 

orthodoxe joden, met een zeer uitgesproken levensstijl,

maar we ontmoeten ook liberale joden, die vaak westers

georiënteerd zijn. Kortom we maken kennis met de joodse

godsdienst en haar culturele erfgoed. 

9-daagse rondreis Israël

voor jongeren van 

16 tot 28 jaar van 

1 t/m 9 augustus 2013 

The Voice of the Holy Land is de 
titel die we gekozen hebben voor 
deze bijzondere reis naar het Heilige
Land, want tijdens deze reis zullen 
verschillende stemmen klinken in 
ontmoetingen die we zullen hebben.
Deze bijzondere ontmoetingen met
mensen, met plaatsen die we bezoeken
en met onszelf, kunnen ons verrijken
voor de rest van ons leven. 

The Voice of the Muslims
Na het jodendom is de islam de belangrijkste religie van de

bevolking in Israël. Door stil te staan bij hoe zij met joden

en christenen samenleven krijgen we ook een idee van de

moeilijke politieke situatie in het land. Het kan gebeuren

dat je in de vroege ochtend wakker wordt door een gebeds-

oproep vanuit de moskee. Als je dit hoort besef je echt dat

je in een andere cultuur bent, die we leren kennen door 

wijken en markten te bezoeken. 

The Voice of the Christians
Met deze laatste groep zijn wij vertrouwd, omdat wij zelf

ook christenen zijn. Christenen in Israël en in de Palestijnse

gebieden vormen de minderheid van de bevolking in Israël

en hebben het daarom vaak ook het moeilijkst. 

Ga je 

ook 

mee?



We leren in Bethlehem jonge lokale christenen kennen door

met ze in gesprek te gaan. Door ons in te leven in hun leven,

hun vragen, hun zorgen en hun pijn kunnen we in eigen

land ambassadeurs zijn voor deze mensen. We kunnen met

anderen spreken over de situatie van de steeds kleiner wor-

dende groep christenen in Israël.

Wat gaan we doen?
Tijdens deze bijzondere reis trekken we van het noorden

naar het midden van Israël. In het noorden bezoeken we o.a.

de plaatsen Nazareth, Tiberias en Kafarnaum. We zullen

enige tijd doorbrengen op de Berg Tabor en de Berg van de

Zaligsprekingen. We maken een paar stevige wandelingen

en ook zwemmen in het Meer van Galilea staat op het pro-

gramma. We bezoeken een kibbutz en gaan in gesprek  met

jongeren. Daarna reizen we per bus naar de omgeving van

Jeruzalem. Hier brengen we een bezoek aan o.a. Bethlehem,

de geboorteplaats van Jezus, en natuurlijk de Oude Stad Je-

ruzalem. Op onze tocht dwars door de woestijn bezoeken

we Massada. Een rotsburcht met een ongelofelijk verhaal.

We wandelen vanaf de Olijfberg, langs de Onze Vaderkerk

en de Hof van Olijven naar de Kerk van de Doodstrijd. Te-

vens lopen we de Via Dolorosa dwars door Jeruzalem. Op

het Tempelplein horen we de stem van de moslims en bij de

Westelijke Muur zien we hoe de joden bidden. We gaan drij-

ven in de Dode Zee, een wel heel aparte ervaring. Tot slot

zullen we, op de laatste avond, samen met joodse jongeren

de opening van de Sabbat vieren.

Inclusief
- Retourvlucht Düsseldorf  - Tel Aviv.

- Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag.

- 7 overnachtingen in 2-sterren of 3-sterren accommodaties

op basis van  een twee- of driepersoonskamer.

- Alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner).

- Alle vervoer ter plaatse per luxe touringcar.

- Nederlandstalige pastorale en cultuurhistorische 

begeleiding gedurende de gehele reis.

- Alle excursies zoals vermeld in het programma, inclusief 

entreegelden.

- Alle fooien.

- Pelgrims- en informatieboekje.

Exclusief
- Reis- en annuleringsverzekering.

- Vervoer naar en van de luchthaven.

- Drankjes bij de maaltijd of op het terras.

- Souvenirs.

- Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoesla-

gen  daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht

voor deze door te berekenen aan de pelgrims. 

Vertrekdatum en reisnummer
1 augustus 2013 IS 1312

Prijs € 999,00

Informatiebijeenkomst
29 juni 2013 van 10.00 tot 16.30 uur in Utrecht.

Lees alle informatie opvnbreizen.nl 
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