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UNBELIEVABLE...   
De bijbel, een kompas 

naar de toekomst.

Ben jij benieuwd hoe een kompas 
werkt? Kan een kompas ook be-
langrijk zijn in JOUW leven? 
Maar heb je vooral zin om je deze 
zomervakantie een week helemaal 
uit  te leven? Kom dan  naar ons toffe 
survivalkamp! Wat we dit jaar gaan 
doen is natuurlijk nog een geheim. 
Zeker is in elk geval dat we nieuwe, 
spannende en leuke activiteiten gaan doen samen. Voorafgaande jaren zijn we 
onder andere gaan kajakken, abseilen, moutainbiken, karten en lasergamen.
Dit jaar wordt het bijzonder omdat de functie van het kompas centraal staat. 
Kompas en de bijbel? Kan dat? Ongelooflijk! Super gaaf! Samen ga je met 
andere jongens en leiding op weg, je eigen richting kiezen, samen optrekken, 
nieuwe vrienden ontmoeten. Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud en heb je zin 
in een weekje lekker survivallen? Schrijf je dan snel in en stap af op  het grote 
avontuur.....

Wie? 
Jongens van 12 t/m 16 jaar

Waar?	
Groepsaccomodatie “Het Bovenste Bos” te Epen

Wanneer? 
8 t/m 12 juli 2013

Kosten?  
97,50 euro

Aanmelden?  
Uiterlijk vóór 24 juni 2013

	Via bon of: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Info: 
	m.degens@bisdom-roermond.nl
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ON-GELOOF-LIJK... 
Jezus in je hart

Ja hoor, hier zijn we weer! We willen 
jullie uitnodigen voor het hipste, leukste, 
gezelligste, vetste (en ga zo maar door) 
kamp voor meisjes van het bisdom 
Roermond.... én daar ver buiten natuurlijk!
We knutselen, sporten, zwemmen, vieren de Heilige Mis en ... nog heel 
veel meer. Natuurlijk samen met onze  vriendinnetjes van vorig jaar en de 
vriendinnen die we dit jaar gaan maken! En dat doen we niet zomaar, maar 
met  ‘Jezus in je hart’!
Wist je trouwens dat het Meisjeskamp al 30 jaar bestaat? Dit gaan we twee 
keer vieren. Je kunt kiezen uit kamp A (in Weert) en kamp B (in Brunssum). 
Let op!  Het is goed beide weken vrij te houden. Want  is kamp A vol, dan kun 
je nog altijd naar B en andersom. Dus, kijk mama en papa lief aan en vraag 
of ze de gegevens willen invullen en dan zien wij jou en je vriendinnen deze 
zomer op kamp! 

Wie? 
Meisjes van 7 t/m 12 jaar

Waar? 
Weert, Brunssum

Wanneer? 
Kamp A: 8 t/m 12 juli 2013 in Weert
Kamp B: 15 t/m 19 juli 2013 in Brunssum

Kosten? 
80 euro

Aanmelden? 
Kamp A: uiterlijk vóór 24 juni 2013
Kamp B: uiterlijk vóór 1 juli 2013

	 Via bon of: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Info: 
	 m.degens@bisdom-roermond.nl

On-geloof-lijk… 
met Jezus

sta je sterk!
Hoe sterk ben jij? Kun je nog 
sterker worden? Natuurlijk! Wij 
geloven dat je heel sterk bent maar 
Jezus kan je nog sterker maken. 
Hoe dan? 
Door je extra kracht te geven. 
Jezus is namelijk een heel grote 
vriend. Hij houdt van iedereen. Hij 
is ook steeds bij je. Overal waar je 
bent.
Heb je zin een super leuke en stoere week? Ja!  Kom dan naar het leukste en 
stoerste jongenskamp ooit! We gaan heel veel leuke dingen doen. Zoals sport 
en spel,  de H. Mis vieren, over Jezus en ons geloof leren, zwemmen, spelen in  
het bos! En nog veel meer!  Het wordt een super leuk, gezellig en stoer kamp!
Vraag gerust al je vriendjes mee, dan wordt het nog leuker en gezelliger. Zorg 
dat je erbij bent, want het wordt een kamp om nooit te vergeten. Meld je nu aan 
voor de week van je leven.

Wie?  
Voor jongens van 7 t/m 12 jaar

Waar? 
Kampeerboerderij Bekerhof te Hunsel

Wanneer? 
1 t/m 5 juli 2013

Kosten? 
80 euro

Aanmelden? 
Uiterlijk vóór 17 juni 2013

Via bon of: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Info: 
	 m.degens@bisdom-roermond.nl

Unbelievable… 
Keep in touch 
with Jesus!!!

Contacten onderhouden met vrien-
den en vriendinnen is belangrijk. 
Tegenwoordig kun je dit gemakkelijk 
doen via hyves, facebook of de 
mobiele telefoon. Het kost weinig moeite. Contact betekent letterlijk: een 
verbinding. Maar hoe zit het met ons contact met Jezus? Neem jij nog de tijd 
om met Hem te communiceren? Welke rol speelt het geloof in jouw leven? 
Waarom is het belangrijk om contact te houden met Hem?
Omdat Jezus de allergrootste vriend is, die je je maar denken kunt. Hij is altijd 
bij jou. Maar Jezus kan alleen met jou communiceren als je openstaat voor 
Hem. En als jij Hem ook tijd en aandacht geeft. Maar hoe doe je dat dan? 
Je kunt op allerlei manieren met Jezus communiceren. Wil jij ook komende 
zomer jouw contact met Jezus verbeteren? En daarnaast met vele meiden 
in contact komen? Tevens gezellige, maar ook uitdagende en sportieve 
activiteiten doen? Geef je dan op voor het leukste kamp ooit! En neem allemaal 
een vriendin mee, dan kunnen we vele nieuwe contacten maken! De leiding 
heeft er in ieder geval al héél veel zin in! Tot dan!

Wie? 
Meiden van 12 t/m 16 jaar

Waar? 
Nog nader in te vullen

Wanneer? 
1 t/m 5 juli 2013

Kosten? 
85 euro

Aanmelden? 
Uiterlijk vóór 17 juni 2013

	 Via bon of: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
Info: 
	 m.degens@bisdom-roermond.nl


