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Dagreis naar Rue du Bac (in Parijs) 
 op zaterdag 13 april 2013 

 
 
Gebedsleiding  

Mevr. Cornelussen / Hondiusdomein 46 / 6229 GH 
MAASTRICHT 
NEDERLAND TEL 0031 (0) 43 36 17 802 
 
  
 
 

Prijs : 45€ per persoon 
         
 
 
 
Gebed van de medaille 
Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille, 
U hebt al zoveel gebeden verhoord, zoveel zieken genezen, 
daarom kom ik vol vertrouwen tot U. 
De vele wonderbare gebedsverhoringen die op uw voorspraak  
verkregen werden, vervullen ook mij met de vaste hoop, 
dat u ook mijn gebed wilt verhoren. 
Een van hen die mij dierbaar zijn, is ziek. 
Ik vraag U voor: (naam van de zieke)de gezondheid naar  
het lichaam,  als het hem of haarzalig is. 
Ik vraag U voor ons allen onderwerping aan Gods Heilige wil,  
opdat wij ons  lijden geduldig mogen dragen. Amen. 
O Maria, zonder zonde ontvangen, bidt voor ons, die onze 
toevlucht tot U nemen. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 Daagse culturele Pelgrimsreis in de Benelux met 
bezoek aan het Kerkbeelden museum te Vaals – Banneux 

– Trier – Echternach van 3 tot 5 juni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAG 1 
Na onze opstapplaatsen komen we aan in Nederlands Eijsden voor de opening van  
onze reis met een H. Mis in Maria dorp. Na koffie en cake (inclusief) rijden we naar  
het kerkenbeelden museum te Vaals 
 
MUSEUM VAALS  Museum Vaals is sinds eind april 2009 een nieuwe trekpleister in 
het mooie heuvel-achtige Zuid-Limburg, een stukje buitenland in Nederland, slechts 
twee kilometer vanaf het drielandenpunt. De opening en inwijding van het unieke 
museum, indrukwekkend vol met heiligenbeelden, werden opvallend verricht door 
(tattoo)kunstenaar Henk Schiffmacher en door Monseigneur Everard de Jong 
hulpbisschop van Roermond. 
Extra reden voor een onvergetelijk bezoek aan het museum is het feit dat Museum 
Vaals de trotse winnaar is van de Innovatieprijs van het VVV Zuid-Limburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het naast Landal Hoog Vaals gelegen museum presenteert haar tentoonstellingen in 
een monumentale kloosterkapel met prachtige gebrandschilderde ramen en wand- en  
plafondschilderingen. In deze "kleurrijke kijkdoos" wordt de bezoeker overweldigend  
omringd door een unieke verzameling van ruim 200 prachtige heiligenbeelden met  
een hoogte van 1 meter tot wel 3,5 meter wisselend gecombineerd met hedendaagse  
schilderkunst. De heiligenbeelden komen allemaal uit de periode en hebben allemaal  
hun eigen verhaal. De bezoeker zal  

OP EN AFSTAPPLAATSEN 
Den Bosch centraal station   om  8.00u  
Eindhoven  hotel van der Valk bij de  
 bushalte op de ventstrook         om  8.30u  
Roermond      busstation bij station NS  om  9.15u 
Maastricht      koepelkerk    om  10.00u 
Eijsden Maria dorp parochiekerk (H. Mis)            om 10.30u 
                                      

  

 



zijn of haar eerste indruk bij binnenkomst niet snel vergeten. Het zal voor de bezoeker  
van het museum echt een ervaring zijn om door het gangpad naar het altaar te  
 wandelen als ware het een cat-walk tussen  de heiligen. 
 
KLOOSTERPARK Ook in het bijbehorende park en het bos ter grootte van bijna 2  
ha. zijn naast de oudste boom van Vaals verschillende oude en moderne  
heiligenbeelden te zien. In het mooie bos kan men heerlijk wandelen en kijken naar  
onder andere veertien grote en indrukwekkende Kruiswegstaties. 
 
Er wordt met Museum Vaals op een breed publiek gericht. Enerzijds de liefhebbers  
van heiligenbeelden en andere katholieke kerkkunst en anderzijds de geïnteresseerden  
in de moderne kunst met uiteraard als meest belangrijke de verrassende combinatie  
van beide kunstvormen. Leuk detail daarbij is dat deze unieke collectie  
heiligenbeelden in het van oudsher katholieke Limburg staat, hetgeen ook veel  
toeristen in Vaals en omgeving aanspreekt. 
 
Na dit bezoek en een vrije lunch op het 3 landenpunt rijden we naar Banneux voor een 
vrijblijvend bezoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux! Zij komen alleen of in 
groep, zoals bij een ziekentriduüm of eendagsbedevaart, om hun armoede, hun lijden en 
zorgen, hun zoeken aan Onze-Lieve-Vrouw toe te vertrouwen. Bij de Moeder van de 
Verlosser willen zij het vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen in Jezus 
Christus, de Bron van alle genade! 

Zoals zij deed voor Mariette, zo leidt de Maagd der Armen ook vandaag elke 
bedevaarder op zijn levensweg. Zij vraagt ons “de handen in het water te steken”, in 
de Bron van het ware leven: Jezus!  

In de late namiddag rijden we door de Ardennen en de Eifel naar ons verblijfshotel te 
Irrel voor avondmaal en logies 
 
DAG 2 : 
Na het ontbijt en de H. Mis rijden we naar Trier voor een bezoek aan de Dome en Porte 
Nigra. Na de lunch wat vrije tijd. De Dom van Trier (Dom St. Peter) is de kathedraal 
van Trier en de oudste bisschopskerk van Duitsland. Hij gaat in de kern terug op een 
Romeinse basilica die vanaf 326 werd gebouwd door de Romeinse keizer Constantijn 
de Grote. In de 11de eeuw kreeg de dom zijn huidige westfaçade, die de Salische stijl 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basilica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constantijn_de_Grote


vertegenwoordigt. De dom van Trier staat sinds 1986 op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. Voor avondmaal en logies terug naar ons verblijfshotel in Irrel. 
 
 

 

 

 

 

 

DAG 3 : 
 Na ons ontbijt en het inpakken van de koffers rijden we naar  Echternach voor een 
bezoek aan het graf van Willibrord. Clemens]Willibrord, ook Willibrordus genoemd 
(Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) was een rooms-
katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een 
christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", soms ook als 
"apostel van de Lage Landen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na dit bezoek en wat vrije tijd terug naar ons hotel voor een afscheidsmenu. In de  
namiddag terugweg naar onze afstapplaatsen met onderweg korte stop in de omgeving  
van Luik (wegrestaurant). 
 

De prijs van deze 3 daagse bedevaartreis  bedraagt € 199,-- p.p. op basis van een 
tweepersoonskamer. De hele reis is op basis van vol pension. Dit wil zeggen vanaf 
avondmaal de eerste dag tot en met middagmaal de laatste dag. 
 
Hiervoor geldt een toeslag van  € 50,-- 
 
In de reissom zijn geen reis- en annuleringsverzekering begrepen. (eventueel af te 
sluiten bij het reisbureau aan de prijs van 9€ per persoon voor 3 dagen) 
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Gebedsleiding : 
Mevr. Cornelussen / Hondiusdomein 46 / 6229 GH MAASTRICHT / 
NEDERLAND TEL 0031 (0) 43 36 17 802 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAG 1: 
We vertrekken vanuit de door u gekozen opstapplaats en rijden via Maastricht naar de 
Belgische grens  en zo via Luik naar Brussel  – Ghislain (vrijblijvende koffiestop - 
wegrestaurant) verder naar Parijs met in de voormiddag een stadsrondrit met 
eventueel bezoek aan de Notre Dame. 

 
De Cathédrale Notre-Dame de Paris (Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Parijs) is een imposante, in 
vroeggotische stijl opgetrokken kathedraal op het eiland 
in de Seine, Île de la Cité, in het centrum van Parijs. De 
kathedraal werd in opdracht van bisschop Maurice de Sully 
gebouwd in de tijd van Lodewijk VII. De eerste steen werd 
in 1163 door paus Alexander III geplaatst. De bouw werd 
in 1345 voltooid.De kerk werd op 27 februari 1805 
verheven tot basiliek (basilica minor). Ze onderging vanaf 
1845 een 23-jarige restauratie door Eugène Viollet-le-Duc, 
nadat ze beschadigd werd tijdens de Franse Revolutie. 
Sinds 1991 is er een nieuwe restauratie aan de gang die bijna 
beëindigd is. 

De Notre-Dame is 130 meter lang. De twee niet-afgebouwde torens, die een hoogte 
hebben van 69 meter, kunnen beklommen worden en bieden een uitzicht over de stad. 

 

 
 

05.00u Den Bosch centraal station NS 
05.30u EINDHOVEN t.o.v. hotel Van der Valk 
             bij de  bushalte op de ventweg 
06.30u STEIN winkelcentrum 
06.40u Beek “Maastr’laan Lampenpaleis 
06.50u Bunde onder viaduct  
07.00u Vertrek Koepelkerk Maastricht 
 

 



In de kathedraal worden drie relikwieën van Christus bewaard: de doornenkroon, 
een stuk uit het kruis en één van de nagels waarmee Christus gekruisigd werd. Het 
boek De Klokkenluider van de Notre Dame, dat Victor Hugo in 1831 schreef, gaf 
de Notre Dame de Paris wereldbekendheid. De kerk heeft een magnifiek orgel, 
gebouwd door Aristide Cavaillé-Coll. Dit orgel bestaat uit meer dan 7000 pijpen. 
Het wordt bespeeld door 3 organist-titularissen: Olivier Latry, Philippe Lefebvre en 
Jean-Pierre Leguay. In de namiddag brengen we een bezoek aan het graf van Sint 
Vincentius a Paulo. 
 

De heilige Vincentius a Paulo ontplooide tijdens zijn leven tal 
van caritatieve werken. Hij stichtte de Congregatie der 
Missiën, ook Lazaristen genoemd. Met Louise de Marillac 
richtte hij in 1633 de Congregatie der Liefdezusters van 
Vincentius a Paulo op. Vincentius werd het toonbeeld van 
evangelisatie, verkondiging bij en hulp aan de 
minstbedeelden. In de 19de eeuw was hij bijzonder populair 
bij sociaalvoelende katholieken, zowel leken als priesters.  
 

Het Sint-Vincentius a Paulogenootschap, in 1833 te Parijs door Fréderic Ozanam 
gesticht, was een liefdadigsheidvereniging voor leken die door apostolaatwerken de 
samenleving wilden herkerstenen en de Kerk tot nieuwe bloei wilden brengen. Het 
accent lag niet zozeer op persoonlijke heiliging, dan wel op liefdadigheid door hulp en 
onderricht aan de armen.  
 
In België werd het genootschap o.a. verspreid door de jezuïet Jean-Baptiste Boone 
(1794-1871), rector van het Sint-Michielscollege te Brussel (het huidige Sint-Jan 
Berchmanscollege). In 1841 werd te Luik een eerste genootschap gesticht. Het jaar 
daarop volgde Brussel. Victor Scheppers zorgde in 1851 voor de oprichting van 
een genootschap te Mechelen.  
 
Na dit bezoek vieren we een H. Mis omstreeks 14.30u.  Indien we de toelating krijgen 
zullen we de H. Mis vieren in de grote kapel.  De H. Mis wordt opgedragen door de 
priester die ons begeleidt. 

 
Gebed van de medaille 
Onze Lieve Vrouw van de Wonderbare Medaille, 
U hebt al zoveel gebeden verhoord, zoveel zieken genezen, 
daarom kom ik vol vertrouwen tot U. 
De vele wonderbare gebedsverhoringen die op uw voorspraak  
verkregen werden, vervullen ook mij met de vaste hoop, 
dat u ook mijn gebed wilt verhoren. 
Een van hen die mij dierbaar zijn, is ziek. 
Ik vraag U voor: (naam van de zieke)de gezondheid naar  
het lichaam,  als het hem of haarzalig is. 
Ik vraag U voor ons allen onderwerping aan Gods Heilige wil,  
opdat wij ons  lijden geduldig mogen dragen. Amen. 
O Maria, zonder zonde ontvangen, bidt voor ons, die onze 
toevlucht tot U nemen. Amen 
 
Daarna rijden we via Rouen naar Lisieux (aankomst rond 19.00u) voor ons avondmaal 
en overnachting. 
 
DAG 2 : 
Na ontbijt en H. Mis (in de crypte van de Basiliek) rondleiding door een Nederlands 
talige gids. Nadien rijden we naar Montligeon en bezoeken we de basiliek van 
Montligeon in neo-gotische stijl. (met onderweg een lunchpakket) De eerste steen werd 
gelegd  

 

 



04 juni 1896 door bisschop Trégaro. De plechtige inwijding vond plaats  
28 augustus 1928 door bisschop Pasquet, bisschop van Seez.  De indrukwekkende 
grootte van de basiliek (74 m lang en 32 m breed aan de dwarsbeuk en twee torens 
van 60 m hoogte) leverde hem de bijnaam "Kathedraal in de velden!" 
 
 
De gehele vloer van de kerk is bedekt met een mozaïek van 1400 m 2, het werk van 
Simons Cateau.  Er is een  mozaïek muurschildering gewijd aan St. Joseph, de 
patroonheilige van een gelukkig dood, beschermer van de gezinnen en werknemers.  
Hij herinnert aan de dubbele streven Vader Buguet: om te bidden voor de doden en 
werk geven de werknemer.  Tevens is er een mozaïek muurschildering gewijd aan het 
Heilig Hart. Het Heilig Hart is gebaseerd op de bron van het leven.   
 
Het beeld van Onze Lieve Vrouw, de Bevrijder werd gebeeldhouwd door Meester 
Tadolini Rome.  Het meet 3 meter 70 en weegt 13 ton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ons bezoek rijden we in de late namiddag terug naar het Ermitage te Lisieux voor 
ons avondmaal en logies. 
 

Theresia Martin, 1873-1897, trad op 15-jarige leeftijd in bij de  
ongeschoeide karmelietessen te Lisieux. Zij stierf er op 24-jarige  
leeftijd, waarna aan de hand van drie manuscripten haar  
autobiografie I'Histoire d'une éime, Geschiedenis van een ziel,  
werd samengesteld, die een wereldsucces werd. Zij streefde de  
christelijke volmaaktheid na volgens eenvoudige principes die  

grote invloed hebben gehad op de spiritualiteit in de eerste helft van de 20ste eeuw. 
Theresia werd in 1925 heilig verklaard. Les Buissonnets, het geboortehuis van  
Theresia, is voor bezichtiging opengesteld. De Chapelle du Carmel, het klooster waar 
Theresia leefde en stierf, herbergt thans haar stoffelijke resten in een kapel. In de 
Salle des Reliques vindt men herinneringen aan het kloosterleven van de heilige. 
Avondmaal in ons verblijfshotel. 
 
DAG 3 : 
Na het ontbijt laden we onze koffers terug in de autocar.  Nadien omstreeks 10.00u H. 
Mis in de Carmel.  Daarna bezoek aan de buissonet.  Na ons afscheidsmenu 
vertrekken wij terug richting onze afstapplaatsen. 
 
Inbegrepen : 
Reis per **** luxe autocar  
Reis op basis van vol pension. Dit wil zeggen 
vanaf avondmaal eerste dag tot en met 
afscheidsmenu laatste dag. 
Plaatselijke gids. 
 
De prijs voor deze 3-daagse bedevaart bedraagt € 225,-- p.p. op basis van een 
tweepersoonskamer.  De toeslag voor eén-persoonskamers bedraagt € 50,--.  
In de reissom zijn geen reis- en annuleringsverzekering begrepen. 
Eventueel af te sluiten bij het reisbureau aan de prijs van 9€ voor de 3 dagen. 

 

 

 
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=Awm_UN6LIozP0AXN_YD4BA&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dmontligeon%2Bnotre%2Bdame%26hl%3Dnl%26tbo%3Dd%26biw%3D1024%26bih%3D683&rurl=translate.google.be&sl=fr&u=http://www.montligeon.org/l-esperance-chretienne/notre-dame-liberatrice&usg=ALkJrhhAOJQFUyWk4zIJgja77ERJ72NsFg


Deze reis zal begeleid worden door een priester. De reisleiding berust bij de chauffeur en 
bij de gebedsleiding. Een geldig paspoort (niet ouder dan 5 jaar en Geldig tot minstens 3 
maanden na retour) is absoluut vereist. Ongeveer 2 weken voor vertrek krijgt u nog 
nadere informatie. 
 
We vertrouwen deze bedevaarten volledig toe aan de leiding en bescherming van Onze 
Lieve Vrouw en wensen alle pelgrims een genaderijke bedevaart toe. Ave Maria! 

 
 
 
 
 

9 DAAGSE PATER PIO IN SAN GIOVANNI 
ROTONDO 27 APRIL TOT 5 MEI 2013 

Met bezoek aan  – Einsiedeln - Padua –  Assisi – Norcia 
 (San Benedetto) – Lanciano Pater Pio - Loreto – Montechiari –  

Mont Saint Odile 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 (27/04/2013)  
Vanuit de door u gekozen opstapplaats rijden we naar Eijsden – Mariadorp waar we in  
de parochiekerk een Heilige mis bijwonen.  Zo rijden we via België – Luxemburg 
naar Einsiedelen in Zwitserland voor ons avondmaal en overnachting. 
 
Dag 2 (28/04/2013) 
Na ons ontbijt en H. Mis in de abdijkerk van  Einsiedeln met daarna wat vrije tijd 
verder langs het Vierwoudstedenmeer met een lunchstop (lunchpakket) in Bellizona 
verder we over de Alpen, via Lugano, Como en Milaan door de Po-vlakte in Noord 
Italië.naar de omgeving van Stra.   Avondmaal en overnachting. 

 
Dag 3 (29/04/2013) 
Na het ontbijt vertrekken we met een lunchpakket naar Padua.  De Heilige Mis wordt  
bijgewoond in  het klooster van de paters Capucijnen bij de Heilige Pater Leopoldo.   
Daarna brengen we een bezoek  aan de H. Antonius.  In de namiddag via Bologne  
naar Assisi.  Avondmaal en overnachting in een hotel in de omgeving.        
                             
 
Dag 4 (30/04/2013) 

Op- en afstapplaatsen  
België  Enneven 127-3920 Lommel – uur wordt u later medegedeeld 
04.45u  ’s Hertogenbosch Centraal Station Ns 
05.30u  Eindhoven parking tegen over Hotel v.d. Valk – Aalsterweg 
06.00u  Kessel aan de kerk 
06.30u  Roermond busstation bij station NS 
07.30u  Maastricht Koepelkerk 
08.00u  Eijsden – Mariadorp – parochiekerk H. Mis waarna vertrek 

 

Vandaag brengen we een bezoek aan de zeer 
bekende Porziuncola de Capilla Santa Chiara 
in de kerk van het klooster, alsook de rozentuin 
en het verblijf van  
St. Franciscus.  Hier zullen we een Heilige mis 
bijwonen.  Daarna rijden we verder met 



        
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
Dag 5 (01/05/2013) 
Vandaag zal de hele dag in het teken staan van Pater Pio.   
We gaan naar het  klooster, waar de H. Mis wordt opgedragen 
en bezoeken zijn graf.  Middagmaal in ons hotel.   
In de namiddag wordt er in het park de kruisweg gebeden.  
Daarna vrije tijd om het Heiligdom en San Giovanni Rotondo 
 te bezoeken.  Avondmaal in ons hotel. 
 
Dag 6 (02/05/2013) 
 

 
 
 
 
   
 
 

 
Dag 7 (03/05/2013) 
Na het ontbijt en de Heilige Mis rijden we langs de kust van de Adriatische zee naar  
Loreto waar de basiliek en Heilige Huisje van de Maagd Maria wordt bezocht.  Met  
een lunchpakket onderweg  rijden we via Ancona, Rimini en Bologna naar de  
omgeving van Verona in Lombardije waar we zullen overnachten. 
 
 
 
Dag 8 (04/05/2013) 
Deze morgen vertrekken we naar Montechiari waar we de basiliek bezoeken en een  
Heilige mis bijwonen.  Daarna brengen we een bezoek aan Fontanelle en de  
geneeskrachtige bron.  Na het nuttigen van ons lunchpakket verlaten we Italië en  
rijden we terug lans het Vierwoudstedenmeer door  Zwitserland naar Frankrijk Saint  
Louis voor avondmaal en overnachting. 
 

 
 

 

Na ontbijt verder bezoek aan de Heilig dommen van Pater Pio (middagmaal 
in ons hotel) In de namiddag maken we een bustocht door het prachtige 
Gargano gebergte en brengen een bezoek aan  Monte St. Angelo, aan de 
Adriatsche zee waar in een grot de Heilige Engel Michaël wordt vereerd en 
zo mogelijk de H. mis wordt bijgewoond.  Avondmaal in ons hotel.  



Dag 9 (05/05/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De prijs van deze 9-daagse bedevaarten bedraagt € 895,-- p.p. De hele reis is op basis 
van vol pension. Dit will zeggen vanaf avondmaal eerste dag tot en met middagmaal 
laatste dan. Voor deze reis zijn er maximaal zes één-persoonskamers beschikbaar. 
Hiervoor geldt een toeslag van  € 230,--.  
In de reissom zijn geen reis- en annuleringsverzekering begrepen (27€ voor 9 dagen). 
Deze zijn beiden absoluut nood-zakelijk en u mag dus niet vergeten ze af te sluiten. 
 
 
Deze reis wordt Geestelijk begeleid door pastoor Verhaag 
Dorpstraat 13 – 5995 AX Kessel – Nederland tel 0031 (0) 774 621 265 
Gebedsleiding : Mevr. Van Haelst – Kon. Julianalaan 85 – 3956 XL Leersum – 
Nederland  
Tel 0031 (0) 343 453 824 
 
We vertrouwen deze bedevaarten volledig toe aan de leiding en bescherming van Onze 
Lieve Vrouw en wensen alle pelgrims een genaderijke bedevaart toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11-daagse Medjugorje van  10 mei t/m 20 mei  en van 
    22 augustus t/m 1 september. 
 

 

Na het ontbijt rijden we naar Mont St. Odille.  In de 
kloosterkerk gelegen op een hoge heuvel van 764m waar 
Heilige Odilla is begraven zullen we een Heilige Mis 
bijwonen en haar graf bezoeken. U heeft hier de mogelijkheid 
om een prachtig decor te aanschouwen over de Elzas.  Na ons 
afscheidsmenu in het klooster rijden we verder naar onze 
afstapplaaatsen.  Het tijdstip van het passeren van de 
Belgisch/Nederlandse grens (bij Maastricht) zal naar 
verwachting ongeveer 19.00u zijn.   



Beneluxcars verzorgt al meer dan 25 jaar de bedevaartreizen voor oa het 
Medjugorjecentrum te Landgraaf, waaronder bedevaarten naar Fatima, pater Pio en ook 
naar Medjugorje in Bosnië-Herzegowina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e dag We beginnen de bedevaart met een H. Mis in de crypte van de abdij St. 

Benedictus-berg in Vaals om 8.15 uur. Daarna rijden we via Aken, Kerpen, 
Ludwigshafen, Stuttgart, Ulm naar Mariënfried in Zuid-Duitsland voor 
avondmaal en overnachting. 

 

2e dag Na het ontbijt vieren we om 8.00u de H.Mis in Mariënfried. Aansluitend 
rijden we via Salzburg, Villach naar Brezje bij Ljubljana in Slovenië. Dit 
heiligdom is toegewijd aan; Maria, Hulp der christenen. In Brezje zullen we 
een stop houden, waarbij gelegenheid is om de basiliek te bekijken. Daarna 
rijden we naar Novo Mesto of Otocec, waar we het avondmaal gebruiken 
en overnachten. 

 

3e dag  Na het ontbijt vieren we om 8.30u de H.Mis in de parochiekerk van 
Otocec. Aan-sluitend rijden we langs autowegen via Zagreb, Karlovac, 
Zadar, Split tot Ravca. Daarna verlaten we de snelweg en rijden via 
Vrgorac, Ljubuski naar Medjugorje. Aankomst ca. 17.30 uur. 

 

4e t/m 8e dag Verblijf in Medjugorje in hotel Milicevic, vlakbij de kerk. 
 • we vieren elke dag de H. Mis in de Nederlandse taal. 
 • we nemen elke avond deel aan de internationale avonddienst in de  
  parochiekerk.  
 • we beklimmen de Verschijningsberg (Podbrdo) en de Kruisberg  
  (Kricevac).  Voor degenen, die dat niet aankunnen, is er een  
       alternatief programma. 
 • we bezoeken een of meer zieners, als zij in Medjugorje zijn. 
 • we bezoeken het kinderdorp 

•  we bezoeken de Cenacolo of de „ Gemeenschap van het Leven ” van  
 Zr. Elvira. 
 

OP EN AFSTAPPLAATSEN 
De Meern hoek Oranjelaan / Mereveldlaan om 4.45 uur 
  (Auto parkeren is hier mogelijk)  
Den Bosch centraal station   om 5.30 uur  
Eindhoven  hotel van der Valk bij de  
 bushalte op de ventstrook         om 6.00 uur  
Vaals hotel Piethaan   om 7.45 uur  
  (Auto parkeren is hier mogelijk) 
Vaals abdij St.Benedictus-erg Mamelis    om 8.15 uur 
                             H.Mis, waarna vertrek (bij de terugreis komt 
                             de autocar hier niet) 
 



9e dag Na de H. Mis in Medjugorje begint de terugreis naar Novo Mesto of 
 Otocec, waar we het avondmaal gebruiken en overnachten. 
 

10e dag Na het ontbijt rijden we naar Mariënfried bij Neu-Ulm in Zuid-
Duitsland, waar we  de H. Mis vieren en overnachten. 

 

11e dag Na het ontbijt en de H. Mis om 08.30 uur rijden we huiswaarts. De tocht 
wordt ’s middags onderbroken voor een afscheidsmaal. Aankomst in 
Vaals bij hotel Piethaan rond 19.00 uur en rond 20.00 uur in Roermond. 
Op de terugreis wordt niet gestopt bij de abdij. 

 

De prijs van deze 11-daagse bedevaarten bedraagt € 618,-- p.p. De hele reis is op basis 
van vol pension. Voor deze reis zijn er maximaal zes één-persoonskamers beschikbaar. 
Hiervoor geldt een toeslag van  € 200,--.  
In de reissom zijn geen reis- en annuleringsverzekering begrepen. Deze zijn beiden 
absoluut nood-zakelijk en u mag dus niet vergeten ze af te sluiten. 
 
Degenen, die de nacht voorafgaand aan en/of na de bedevaart nabij een opstapplaats willen 
overnachten, kunnen daarvoor terecht bij  
- hotel Van der Valk, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven, tel 040 - 2116033 
- hotel Piethaan, Mamelis 6, Lemiers-Vaals, tel. 043 - 3064731.  
NB:  Bij de opstapplaats in De Meern en bij hotel Piethaan kunt u de auto kosteloos 
parkeren; bij hotel Eindhoven en Roermond is dat niet mogelijk. 
 

Deze reis zal begeleid worden door een priester. De reisleiding berust bij de chauffeur en 
bij de gebedsleiding. Een geldig paspoort (niet ouder dan 5 jaar) is absoluut vereist.. We 
vertrouwen deze bedevaarten volledig toe aan de leiding en bescherming van Onze Lieve 
Vrouw en wensen alle pelgrims een genaderijke bedevaart toe. Ave Maria! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retraite in Mariënfried van 11 tot 15 maart 
 
Het Medjugorje Centrum organiseert  een retraite in  



Mariënfried bij Neu-Ulm (Dld). De retraite wordt  
gegeven volgens de “Geestelijke Oefeningen” van de H.Ignatius van Loyola. Pater 
Federico Ceriani van het Instituut van het Mensgeworden Woord geeft deze retraite. 
 
De regels van de retraite zijn streng en het ritme is intens en diepgaand. 
Er wordt gedurende de retraite volstrekte stilte in acht genomen. 
 
Elke deelnemer krijgt een aparte kamer. De reistijd is ongeveer  7 uur. 
 
De kosten van deze volledig verzorgde dagen bedragen € 325,--. Inlichten kan u 
bekomen bij het Medjugorje Centrum, tel. 045-5315381  
of e-mail: st.medjugorjecentrum@tiscali.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reisorganistor 
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Reisbureau  Benelux Cars 
Enneven 128, 3920 Lommel  - België 
Tel: 0032 (0) 11.54.42.77  -  Fax: 0032 (0) 11.54.50.66 
Website:  www.beneluxcars.be  /  E-mail: info@beneluxcars.be LIC A 1471 
 
Bij inschrijving van een reis dient een voorschot betaald te worden binnen de 10 
werkdagen.  Het resterende bedrag (saldo) dient betaald te worden uiterlijkg 1 maand 
voor afreisdatum. 
 

B A N K R E K E N I N G N U M M E R S 
 
 
 
 

 
Annulatie + reis- en bijstandsverzekering  

 
Kan enkel afgesloten worden bij reservatie. Deze verzekering kan niet afgesloten worden voor 
reizigers waarvan hun domicilie (verblijfplaats) zich buiten de EU bevindt. Tevens is de 
annulatieverzekering enkel geldig voor niet gekende ziektes bij boeking. 
Annulatieverzekering (tot 500€) + reisverzekering 3€ per dag 
Annulatieverzekering (tot 750€) + reisverzekering 5€ per dag 
Minimumpolis 9€ 

BUSPLAATSEN WORDEN BEVESTIGD /  NA BETALING VAN HET VOORSCHOT 
 

IDENTITEITSPAPIEREN 
Een geldig paspoort (niet ouder dan 5 jaar en minstens geldig tot 3 maanden na retour 
van de reis) is absoluut vereist voor reizigers met de Belgische of Nederlandse nationaliteit.  
Reizigers met een andere nationaliteit dienen zich te informeren bij hun 
ambassade 

 
Onze reizen worden uitgevoerd met een luxe**** autocar van 50 plaatsen  voorzien 
van dvd, cd speler, toilet, bar met koude en warme dranken, first class zetels met extra 
beenruimte, individuele leeslampjes, airco, panoramische ruiten.  In de autocar mag niet 
gerookt worden 

 
 

 al de programma’s zijn onder 
voorbehoud van wijziging 

 
 
 

 

 
Ongeveer twee weken voor vertrek ontvangt u de laatste informatie voor de afreis 

datum, oa de adressen van de hotels, noodnummer van het kantoor en de 
chauffeur, labels om aan uw bagage te bevestigen etc…… 

 
TOERISTISCHE AUTOCARREIZEN 

 

 

Ing Bank België   
335-0091439-14 / Iban code BE94335009143914 / Swift of Bic code BBRUBEBB 
Ing Breda bank in Nederland 
209956917 / Iban code NL09BBRU0209956917 / Swift of Bic code BBRUNL2X 
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4 DAAGSE MOESEL van 17 -20 juni  
Prijs :  265€   op basis van een tweepersoonskamer 
Singe toeslag  50€   per persoon 
Inbegrepen : reis per luxe **** autocar – welkomstdrank – vol pension – uitstappen – gids tijdens 
de gehele reis. Verblijf in Moselhotel Burg – Cafe in Alken aan de Moesel 
 
 
1 DAAGSE VERRASSINGSREIZEN 
Inbegrepen : reis per luxe **** autocar – koffie en gebak of taart – inkomgelden + musea - 
middagmaal 3 gangen of uitgebreide koffietafel 
PRIJS / 44€ PER PERSOON    DINSDAG 19/2 – 26/3 – 16/4  - 28/5 – 11/6 -23/7 - 
20/8 -  17/9 – 15/10 – 12/11 
 
 

VRT + BRUSSEL Dinsdag 5 MAART 2013 
Inbegrepen : Reis per luxe **** autocar Koffie & Gebak Inkom Vrt  
2 gidsen Vrt Middagmaal – 3 gangenmenu Stadsrondrit + vrij shoppen Prijs : 47€ 
 
 

KEUKENHOF 23 april + 23 mei 2013  prijs 22€ 
 Inbegrepen : reis per luxe autocar inkomkaart 13€ 
 

 
GIETHOORN 30 mei 2013  55€ Inbegrepen : reis per luxe autocar + koffie met vlaai of gebak  
+ boottocht onder leiding van een plaatselijke gids + 3 gangen middagmaal  
 
Tevens dagreizen Voedingssalon – Gandaham + Likeurstokerij etc…. 
data bekend vanaf 15 januari  
 
3 DAAGSE VERRASSINGSREIS  
Maandag – dinsdag – woensdag 18-19-20 MAART  
Inbegrepen : reis per luxe **** autocar – vol pension – vanaf avondmaal eerste dag tot en met 
middagmaal laatste dag – excursies Prijs : 195€ per persoon / op basis van een 
tweepersoonskamer  
Singel toeslag : 60€ 
 

MUZIKALE REIZEN 
 

26/4/2013 Das Frühlingsfest – Show – Legenden te Oberhausen 
Plaatsen in categorie 1 – Block 108 Rij M & N  start om 19.30u 
Prijs  : 88€ inbegrepen reis per luxe autocar + show  
 
03/11/2012 WDR – 4 in categorie 1 Block 114 Rij K-L-M start om 13.00u 
Prijs : 94€ inbegrepen reis per luxe autocar + show 

 
 


