
workshops
Vrijdag 8 februari – Wie ben ik in onze relatie?

Liesbeth en Greet Groenewoud van De Andere Weg verzorgen een 
workshop waarin je helder krijgt dat wat jij de ander geeft niet altijd 
is wat die nodig heeft. Je krijgt inzicht in jezelf en in jullie relatie door 
leuke eenvoudige opdrachten. 
Adres: De Andere Weg, Westerboekelweg 13A, 1718 MJ Hoogwoud

Zondag 10 februari - Happy hour  met een spiritueel tintje        
Wij zijn ons niet altijd bewust van de belangrijke scharniermomenten in 
het leven. Want wat betekent bijvoorbeeld afscheid nemen van je baan, 
je gezondheid of een geliefde? Mia Koelemeijer gaat als ritueelbegeleider 
in een ontspannen sfeer met jullie op zoek naar nieuwe perspectieven.
Adres: Margret en Ad Strooper, Dergmeerweg 41, 1749 VA Warmenhuizen

Maandag 11 februari - Tuinieren is leuk!                             
Voor sommige een hobby, voor anderen juist niet. Toch zijn er tips en 
trucs om het werken in de tuin (nog) aantrekkelijker te maken. Door 
goede en slimme keuzes te maken in het scala van materialen, planten 
en bomen wordt actief zijn in de tuin leuker en minder bewerkelijk.
Adres: West Friesland Plant, Zwaagdijk 251, 1684 NH Zwaagdijk

Dinsdag 12 februari- Hoe houden we samen alle ballen in de lucht?  
Je hebt een baan, een gezin en een relatie. Ook nog een huis, familie en 
een hobby? Hoe zorg je dat je het overzicht houdt en dat het allemaal 
ook nog een beetje leuk is. Ilona Visker van Met Vlijt helpt je hierbij en 
zorgt ervoor dat je met een opgeruimd hoofd weer naar huis gaat. 
Adres: Schipper Kozijnen, Veken 201, 1716 KJ Opmeer

Woensdag 13 februari- Hoe overleef ik mijn puber?  
Het leven van een puber speelt zich vaak af in een aparte wereld. Wat doen 
pubers en met wie? Wat mogen ouders nog en wat moeten ze (los)laten? 
Een gezellige avond met Femke Kemner die de Do’s en Don’ts bespreekt 
over ouders met pubers. Kom en ga happy en hoopvol weer naar huis.
Adres: Octant, Nieuwe Steen 8, 1625 HV Hoorn

Donderdag 14 februari Valentijnsdag – Celebrate it with wine
Kijken, ruiken, proeven én genieten is met deze wijnproeverij het 
motto. Rosita Klaver geeft je een korte toelichting bij verschillende 
wijnen die je vervolgens kunt proeven. Wie meer weet proeft meer. 
Waarbij je wederom zult ontdekken dat smaken blijven verschillen.
Adres: Wijkcentrum Overdie, Ruusbroechof 97, 1813 BG Alkmaar

8 t/m 14 februari

www.deandereweg.net

www.meeinafscheid.nl

www.gerardligtharttuinen.nl

www.met-vlijt.nl

www.kindfocus.nl

www.encounter.nl

2013
editie


