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Leesgroep Geloofsleer 
Vijftig jaar geleden opende het Tweede Vaticaans Concilie, een vergadering 
van bisschoppen uit de gehele wereld met de paus.  In het Jaar van het Geloof 
staan we hierbij op uiteenlopende wijzen stil. In het voorjaar van 2013 worden 
de vier constituties van het Concilie door de deelnemers aan deze leesgroep 
zelf gelezen en vervolgens tezamen besproken onder deskundige begeleiding. 
In een tweede deel na de zomer lezen en bespreken we drie encyclieken van 
paus Benedictus XVI over (vooral) geloof, hoop en liefde. Het leesmateriaal 
staat steeds beschikbaar op de website www.olvkerk.nl/Jaar_van_het_Geloof 
 
 
Maandag 21 januari 2013 
Tijdens de eerste bijeenkomst zal Mgr J. Hendriks, hulpbisschop van 
Amsterdam-Haarlem spreken over Sacrosanctum Concilium (1963). Deze 
eerste constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie behandelt de liturgie. Met 
het Concilie is de gebedsrichting van de priester veranderd en is in een 
actievere deelname van gelovigen voorzien. Wat is de achtergrond van deze 
veranderingen? Wat is de strekking van de constitutie en wat stond de concilie-
vaders daarbij voor ogen? Wat betekent zij voor de liturgische traditie? 
 

 
Plaats en tijd 
De bijeenkomsten vinden plaats in het Ontmoetingscentrum naast de Onze 
Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 B, 1016 DZ  Amsterdam. Ze beginnen 
om 20.15 uur. Aanmelding wordt op prijs gesteld.  
 
Kosten 
Een vrijwillige bijdrage voor de deelname. Wil men een gedrukte reader 
gebruiken, kan deze tegen gereduceerd tarief besteld worden bij de gastvrouw.  
 
Informatie en aanmelding 
Per e-mail aan info@olvkerk.nl of bij de gastvrouw Eugenie van den Eijnden 
020 – 6259729. 


