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PROGRAMMA

> >

> 12:30 inloop (koffie/thee)
13:00  woord van welkom
13:05 inleiding
13:50 pauze  
14:05 inleiding 
14:50 pauze  
15:00 workshops 1e ronde
15:45 workshops 2e ronde
16:30 afsluiting

OPGAVE 073-6131340 /  
info@franciscaansebeweging.nl 
 
KOSTEN €5,- voor leden, €7,50 voor 
niet-leden. 
 
ROUTEBESCHRIJVING Rechtsaf 
bij voorkant station. Bij stoplichten 
links (Zuiderplein). Rechtdoor 
brug over (Wirdumerdijk). Bij 
Waag rechts, Peperstraat in. Links 
Groentemarkt op. Steeds rechtdoor. 
Over de Kelders naar Voorstreek. 
Na Voorstreek 70 (Videoland) 
toegangsweg naar Bonifatiuskerk 
inslaan. Daarnaast staat Titus 
Brandsma Huis. 
 
PARKEREN Hoeksterend, 
Hoeksterpad 3. (Garage uit, rechtsaf. 
Direct links, Voorstreek in. Na 100 m 
zie je Bonifatiuskerk, daarnaast Titus 
Brandsma Huis.)

WORKSHOP 1  
‘Mystiek van de navolging van 
Christus’
DOOR Hubert Bisschops ofs.

Workshop rond twee korte teksten van Franciscus. 
Een gebed laat zien dat een mens ten diepste 
weet dat God naar hem verlangt en dat hij aan dit 
‘mensverlangen’ van God tegemoet kan komen 
door de navolging van Christus. In Franciscus’ 
eigen woorden: het gaat er om de voetstappen 
te volgen van Zijn geliefde Zoon. De kern van de 
franciscaanse oerregel laat een spirituele weg zien 
die gegaan kan worden om aan het Godsverlangen 
van de mens tegemoet te komen.

WORKSHOP 2 
De beslotenheid en de massamedia
DOOR Willem Marie Speelman.

In navolging van zijn inleiding gaat hij in op de 
vraag hoe je in deze tijd van massacommunicatie, 
van twitteren, chatten en facebook, kunt leven als  
een spiritueel en religieus bewogen mens.

WORKSHOP 3 
‘Wat je zegt ben je zelf’ over beelden 
van Franciscus en Clara in gedichten
DOOR Peter Vermaat, dichter-verteller 
en hoofdredacteur van Franciscaans 
Leven.

Al heel lang wordt er over Franciscus en Clara 
verteld in verhalen en gedichten. Die teksten 
zeggen iets over hen, maar tegelijkertijd zeggen 
ze ook iets over de auteur van dergelijke teksten. 
In onze uitbeelding van iemand nemen we altijd 
onszelf mee. Wijzelf kleuren het beeld mede in dat 
we hebben van een ander. Aan de hand van een 
enkel verhaal en enkele gedichten over Franciscus 
en Clara gaat Peter Vermaat in op deze thematiek.

WORKSHOPS



De Franciscaanse spirituali-
teit vindt haar oorsprong in 
de wijze van leven van Fran-
ciscus en Clara, meer dan 
acht eeuwen geleden. Hun 
levens zijn opgenomen in 
een voortgaande beweging 
van mensen die hun idealen 
en wijze van leven hebben 
overgenomen. Hun reacties 

op de ontwikkelingen en 
omwentelingen in de maat-
schappij van hun tijd, heb-
ben ook ons veel te zeggen. 

Op velerlei manieren raakt 
hun boodschap aan ons le-
ven en onze tijd. Niet alleen  
omdat wij ernaar verlangen 
om hun levens in te pas-

sen in het geheel van onze 
hedendaagse problemen 
en idealen, maar ook omdat 
Franciscus en Clara ons 
laten zien hoe ons levens-
verhaal en onze vragen pas-
sen in een groter verhaal. Zij 
zijn voor ons een oriëntatie 
op God.

INLEIDING 1

‘Evangelische 
spiritualiteit voor alleman 
en alledag’

DOOR

Hubert Bisschops ofs, 
verbonden aan de Franciscaanse 
Beweging (werkgroep Studie/
Vorming en redactie Franciscaans 
Leven)

In de lezing wordt ingegaan op de actualiteit 
van Franciscus’ evangelische boodschap. 
Hij biedt – het zijn woorden uit een van zijn 
brieven- op zowel oecumenisch (‘aan alle 
christenen’) als universeel niveau (‘aan alle 
aardbewoners’) een levensmodel voor wie 
zoekt naar een spirituele weg in navolging van 
Christus, wiens evangelie geleefd kan worden, 
waar en wanneer dan ook. 
Franciscus geeft in zijn laatste getuigenis, 
het testament, aan dat het evangelie hét 
omvormingsmodel is voor zijn volgelingen: 
minderbroeders (sinds 1897 conventuelen, 
franciscanen en kapucijnen, de eerste orde), 
clarissen (tweede orde) en al dan niet gehuwde 
mannen en vrouwen in hun eigen woning 
(seculiere derde orde), waaruit de reguliere 
derde orde in kloosterverband (franciscanessen 
en franciscaanse broedercongregaties) 
ontstond. Ook al verschilt de exacte leefvorm 
in de concrete dagelijkse praktijk op grond van 
gelofte, sekse, woonsituatie en/of functie, de 
kernwaarden voor de Franciscaanse Beweging 
blijven hetzelfde. 

INLEIDING 2

De vrouw, 
de clausuur 
en de 
massamedia 
 
DOOR

Willem Marie 
Speelman 
(wetenschappelijk 
medewerker van 
het Franciscaans 
Studiecentrum 
en redactielid 
Franciscaans leven)

Clara heeft gekozen 
voor een leven in 
afzondering. Maar 
toen zij vanwege ziekte 
onvrijwillig afgezonderd 
moest blijven van de 
kerstnachtviering met de 
broeders, kon ze deze 
viering dankzij God toch 
meemaken. Dat verhaal 
heeft haar tot patrones 
van de massamedia 
gemaakt. Wat hebben de 
afzondering van Clara en 
de openbaarheid van de 
massamedia met elkaar 
te maken? Wat kan dat 
betekenen voor ons leven 
en voor ons gebruik van 
de social media?
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