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Corruptie in het Vaticaan, misbruikschandalen, teruglopend kerkbezoek, 
onbuigzame bisschoppen... Wie de kranten vandaag de dag leest krijgt 
een weinig florissant beeld van de katholieke Kerk. Als katholiek heb je 
wat uit te leggen: die Kerk, waarom zou je daar bij willen horen? Schrijver 
en journalist Anton de Wit (1979) zal in deze lezing uitleggen waarom hij 
zich tóch nog altijd ‘van harte katholiek’ noemt. Hij houdt een warm 
pleidooi voor een vrolijk en vrijmoedig geloof, juist in deze voor de Kerk 
barre tijden. Na de inleiding is er gelegenheid om op informele wijze met 
hem van gedachten te wisselen. 


