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Aartsbisdom Utrecht

TREKTOCHT NAAR VEZELAY
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar 
organiseert het Aartsbisdom Utrecht 
een trektocht naar Vezelay in 
Frankrijk. Wat is er zo bijzonder aan 
Vezelay? Meerdere dingen: het is een 
mooi middeleeuws aandoend dorpje 
met een grote basiliek. Deze kerk is 
toegewijd aan Maria Magdalena en 
is een belangrijke bedevaartplaats. 
Bovendien is Vezelay een knooppunt van de eeuwenoude 
pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. We zullen een gedeelte 
van die route volgen. Tot slot is Vezelay een plaats waar een jonge 
kloostergemeenschap, De gemeenschap van Jeruzalem, haar honk 
heeft gevonden. Dit is een gemeenschap van broeders en zusters die 
een baan buitenshuis hebben maar ook heel gericht zijn op de stilte. 
We gaan met busjes naar een startpunt en zullen een aantal dagen 
lopen en een paar dagen in Vezelay blijven. Het is de bedoeling dat 
we onze eigen persoonlijke bagage in een rugzak meedragen. 
Hoofdleiding: pastoor Gerben Zweers, g.zweers@suitbertusparochie.nl

Voor wie?	 16 tot 30 jaar
Wanneer?	 14-21 juli
Hoeveel?	 275 euro (onder voorbehoud)
Aanmelden	 www.yougle.nl



Tienerkampen
BASIC!
Als je houdt van een 
uitdaging, dan is dit 
tienerkamp wat voor 
jou. Het aartsbisdom 
organiseert van 5-11 en 12-18 
augustus twee tienerkampen in een van de mooiste 
gebieden van Nederland. 
We kamperen in tenten en iedereen mag zelf koken. 
We hebben een sportdag en een hindernisbaan, we 
doen spellen in het bos. Er is ook een uitdagende 
trektocht waarbij we in het bos overnachten. En 
houd je van boogschieten? Dan kom je helemaal aan 
je trekken! 
Tijdens het kamp vertellen we ook aan de hand van 
een Bijbelverhaal van het leven met God. Er gaat 
een eigen pastor mee voor de vieringen op kamp. Je 
hoeft echt geen sportman of sportvrouw te zijn; 
als je houdt van uitdaging en doorzetten is dit 
kamp wat voor jou. 

Hoofdleiding: pastoor Gerben Zweers, 
g.zweers@suitbertusparochie.nl

Kinderkamp
Koning(in) voor een week
Deelnemende koningen en koninginnen gezocht!

Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is 

om een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een weekje 

koning(in) zijn? Dan moet je meegaan met het kinderkamp 2012! Geef 

je dus op voor het kinderkamp met als dit jaar het thema ‘Koning(in) 

voor een week!’

Vanuit dit thema gaan we deze 

week kijken naar verschillende 

verhalen in de bijbel waar koningen 

en koninginnen in voorkomen. 

Daarnaast organiseren we allerlei 

leuke activiteiten, gaan we spelletjes 

spelen, knutselen, keten, lekker 

eten en nog veel meer. 

Wil jij ook in zes dagen iets 

moois meemaken? Ga dan mee op 

kinderkamp! Tot ziens in Ermelo!

Wanneer: 	 5 t/m 10 augustus 2012

Waar:	 Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, 

	 Nijkerkerweg 65 te Ermelo

Voor wie:	 Meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar 

	 (je zit op de basisschool tijdens opgeven)

Aantal deelnemers:	 maximaal 50

Hoofdleiding: 	 Marit Schouten, Michiel van 

	 den Ham en Sander Menting

Hoeveel kost het:	 115 euro

Aanmelden:	 www.yougle.nl

Voor wie?	 Tieners van 12 t/m 15 
	 jaar (je zit op de 
	 middelbare school 
	 tijdens opgeven)

Wanneer?	 5-11 en 12-18 augustus

Hoeveel?	 135 euro

Aanmelden	 www.yougle.nl


