Dag en nacht is er mogelijkheid tot
Eucharistische aanbidding.

Het programma is in het Frans; het wordt in het
Nederlands vertaald.

Paray-le-Monial is een Bourgondisch stadje in het
midden van Frankrijk. De Romaanse basiliek is een
cultureel monument. Het is in Paray-le-Monial dat

lezus in 1673 de liefde van zijn hart heeft getoond
aan de heilige Margaretha Maria Alacoque:
‘Ziehier het hart
dat de mensen zozeer heeft bemind.’

De Gemeenschap Emmanuel is zo'n 40 jaar geleden
ontstaan binnen de katholieke kerk en bestaat uit
gezinnen, alleenstaanden, priesters en toegewijden
in het celibaat.

De Gemeenschap Emmanuel ontvangt elke zomer
duizenden mensen, jong en oud, uit vele landen.

De zomerbijeenkomsten tonen een vreugdevolle
kerk waar je kunt delen over belangrijke thema's,

je hart bij God kunt ophalen en een ontspannen
vakantie kunt doorbrengen met het hele gezin.

Gezinssessie

28 juli-2 augustus
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www.emmanuelnederland.nl



Inschrijfformulier

Inschrijven kan t/m 1 mei 2012

Achternaam:

Voornaam Geboortedatum m/v

1
2
3
4
5

Maak svp gebruik van een kopie van het formulier als u meer
personen in wilt schrijven.

Adres

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

Email-adres

Keuze voor overnachting
(svp aankruisen) prijzen voor 5 nachten
|:| Wij zorgen zelf voor overnachting
|:| Hotel le Prieuré (2-persoonskamer, € 324,-)
|:| Hotel le Prieuré (3-persoonskamer, € 351,-)
|:| Economic, gezinskamer/slaapzaal (gedeelde douche+toilet)

Maaltijden voor de gehele sessie
|:|Volwassenen/tieners € 60,- en kinderen € 40,-

Kosten voor inschrijving

per volwassene: € 60

per tiener (13-17 jaar) € 50

per kind (3-12 jaar): € 40

Per gezin betalen maximaal 3 kinderen inschrijfgeld.

Busvervoer
27 juli heen en 2 augustus terug (bij voldoende belangstelling)
|:|VOIwassenen € 100,- en tieners/kinderen € 80,-

Vijf dagen vakantie in Paray-le-Monial. Voor u, voor
uw kinderen, voor iedereen. Ontdek de goedheid
van God en ga vernieuwd terug naar huis. Al 35
jaar een ervaring van duizenden mensen: het Hart
van Jezus blijft meer dan ooit geopend om alle
mensen Gods barmhartigheid te tonen.

Vervoer
Paray-le-Monial is zowel per auto als per trein
gemakkelijk binnen een dag te bereiken. Er zal

vanuit Nederland een busreis georganiseerd
worden met diverse opstapplaatsen.

Overnachting en maaltijden

U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. Als u
tijdig inschrijft kunt u gebruik maken van ‘Hotel le
Prieuré’ of een eenvoudige slaapplaats in een
internaat. Maaltijden zijn te verkrijgen in de ‘Self’
op het sessie-terrein.

Speciale workshop-thema’s
Echtparen

Wat is de basis van onze liefde?

Hoogtepunten en dieptepunten, is dat normaal?
Communicatie, met elkaar praten en samen bidden.
Onze seksualiteit...noe beleef je zoiets belangrijks
in harmonie?

... en nog veel meer:

Gezinsleven, echtpaar zijn, huwelijksliefde en
roeping tot heiligheid, de genade van Paray-le-
Monial, workshop voor alleenstaande ouders.

Workshopserie: bioethiek en menselijk leven

Tieners en kinderen

Voor zowel tieners als kinderen zal er een eigen
Nederlandstalig programma zijn. In deze groepen
zullen ze samen Paray-le-Monial ontdekken en een
ontspannen en inhoudelijk programma beleven
aangepast op de leeftijd.



