Wat we dit jaar gaan doen is natuurlijk een
geheim, maar we kunnen je alweer garanderen
dat je lekker vies en moe gaat worden, maar
ook dat je heel veel plezier gaat beleven!

We hebben dit jaar als thema voor het kamp:
Friendship 4 Ever. Op het kamp ga je allemaal
nieuwe vriendjes ontmoeten, of misschien ken
je wel al een aantal andere jongens die mee-
gaan! Maar buiten die vrienden is er natuurlijk
nog lemand je vriend. En dat is een speciale
vriend, een vriend die jou je hele leven lang zal
helpen. Je hoeft het Hem alleen maar te vra-
gen. Weet je al wie het is? Jezus natuurlijk.

Oproep aan alle avonturiers! Heb jij zin om je deze zomervakantie een
week helemaal uit te leven? Met allemaal andere jongens stoere activitei-
ten te ondernemen? De voorafgaande jaren zijn we onder andere al gaan:
kajakken, abseilen, mountainbiken, karten en lasergamen!!

Op het kamp ga je buiten nieuwe vrienden
ontmoeten ook kennismaken met Jezus als
je vriend. Dus ben jij tussen de 12 en 16 jaar
oud en heb je zin in een weekje lekker sur-
vivallen en kennismaken met Jezus als jouw
vriend? Schrijf je dan meteen in en stap in het
grote avontuur.

Voor jongens van 12 t/m 16 jaar
Groepsaccomodatie

‘Het Bovenste Bos’ te Epen

16 t/m 20 juli 2012

90 euro
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De kampen worden in samenwerking met
de afd. Jeugd en Jongeren van het bisdom
Roermond georganiseerd door een groep
enthousiaste jongeren en priesters.
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 22 juni
2012! In verband met vakanties willen

wij erop wijzen te letten op de uiterlijke
inschrijfdatum.

Na inschrijving sturen wij eind juni een
bevestigingsbrief met een acceptgiro voor

betaling.

frankeren
als
briefkaart
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BISDOM ROERMOND
Afdeling Jeugd en Jongeren
Postbus 75

6040 AB ROERMOND
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ZOMECKQMPEN
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Hé jij daar! Ben jij tussen de 7 en 12 jaar oud? En heb je zin om deze

zomer, samen met heel veel andere meisjes, allemaal leuke en gezel-

lige activiteiten te gaan doen? Natuurlijk! Kom dan met ons mee naar

meisjeskamp! Er is een superleuk programma; we gaan samen spe-

len, samen zingen, bidden, knutselen, zwemmen en nog veel meer!

Vorig jaar was het zo leuk en zo'n groot suc-
ces, dat we het dit jaar in tweevoud overdoen!
Je kunt dus kiezen: of je gaat naar het ene
meisjeskamp (van 9 t/m 13 juli) of je gaat naar
het andere meisjeskamp (van 16 t/m 20 juli).
Allebei worden ze weer hartstikke gezellig!

Na jaren hebben we weer een meisjeskamp A
en B! Leuk he? Zeg maar tegen je ouders dat

ze het beste beide weken vrij kunnen houden!
Want is A vol, dan kun je nog altijd naar B en
andersom.

Vraag gerust al je vriendinnetjes mee, dan
wordt het nog veel leuker! Samen met jou en
met alle andere meisjes gaan we samen on-
derweg naar Jezus.

Geef je gauw op, want het wordt een kamp
om nooit te vergeten!

Voor meisjes van 7 t/m 12 jaar
Weert, Brunssum

A: 9t/m 13 juliin Weert

B: 16 t/m 20 juli in Brunssum
80 euro

Hmm... voelen wij vreugde wanneer het weer
wat minder gaat op school of wanneer je ruzie
hebt met je beste vriendin of je ouders? Wat
kun je dan doen wanneer je die blijdschap
verloren bent?

Nou... Ken jij Jezus al??? Dat is een hele
grote vriend bij wie je altijd terecht kan. Dus
ook wanneer het wat minder goed gaat. Hij is
degene die jou weer vreugde en blijdschap
kan geven!

Wist je dat nog niet?

O P G A YV

Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

Geboortedatum:

1 Meisjeskamp A

(1 Jongenskamp

(L] Meisjeskamp B

Joy, dat is vreugde in het Nederlands. Maar wat betekent “vreugde”
eigenlijk? Als je het op internet opzoekt, vind je de volgende om-
schrijving: een positieve emotie bij mensen of dieren; een tevreden-
heid met de omstandigheden of omgeving...

Dan wordt het de hoogste tijd!

Wil jij ook die vreugde van Jezus leren kennen
en deze ervaren met meiden net als jij? Kom
dan van 2 t/m 6 juli naar het gaafste kamp
ever! Maar dan sluiten we wel een deal: we
nemen allemaal op z’n minst 1 vriendin mee
want: “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”!
We hebben er zin in! Tot dan!

Voor meiden van 12 t/m 16 jaar
Brunssum

2 t/m 6 juli 2012
80 euro
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Vaak maken we leuke dingen mee in ons leven waar we heel blij

mee zijn! Soms hebben we het ook moeilijk. In sommige landen is er

bijvoorbeeld oorlog. Zelfs in ons land is er oorlog geweest. Maar we
kunnen het ook moeilijk hebben als we ziek zijn, ons niet goed voe-
len, ruzie hebben of gepest worden.

De jongens die al op jongenskamp zijn ge-
weest herinneren het zich nog wel wat Jezus
tegen ons zegt: “Wees niet bang!” Maar dat is
niet het enige. We mogen zelfs blij zijn!!!

Komende zomer hebben we weer een nieuw
thema; ‘VVV gaan wij de weg’; VOL VAN
VREUGDE GAAN WIJ DE WEG! Het wordt
zoals altijd weer een super leuk kamp! Want,
we gaan van alles doen wat leuk is! Sport en

spel, catechese, de H. Mis vieren, spelen in
het bos!

En natuurlijk ook de oude vertrouwde Bonte
Avond! © Maar gaan we zwemmen deze
keer???

Zorg dat je erbij bent om samen met je leef-
tijdsgenoten misschien wel DE (mid) week
van je leven te maken!

Voor jongens van 7 t/m 12 jaar
Banneux

2 t/m 6 juli 2012

80 euro




