
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomasviering op 2 juni: Tijd maken 
 

- Speciaal voor dertigers en veertigers 
- ouderen en jongeren zijn zeker ook welkom! 

 
Na de geslaagde viering op 3 maart over Keuzes maken, vieren we op zaterdagavond 2 juni de tweede 
Thomasviering met als thema “Tijd maken”. Vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom in de 
Pancratiuskerk aan de Markt in Haaksbergen; ook al ben je geen dertiger/veertiger! 
 
Een boeiend thema: Tijd maken! 
Onze agenda’s zijn vol, onze hoofden zijn vol. Altijd rinkelt maar de telefoon: thuis, op het werk en 
onderweg. De mailboxen stromen over. We kunnen soms niet meer loskomen van ons dagelijks werk. 
Maar daarmee lopen we wel het risico, dat we het afleren om tot rust te komen, om echt te genieten.  
Onze hoofden zijn vol, maar we voelen ons soms zo leeg.  
Hoe komt dat toch? En – nog belangrijker – wat is er aan te doen? 
Ik geloof dat God ons niet geschapen heeft om ons leeg te voelen. Hij wil dat wij volop gelukkig zijn. In 
de viering lezen we een toepasselijke Bijbeltekst. 
 
We gaan, zoals de vorige keer, ook zelf actief aan de slag met het thema. Komen letterlijk in beweging 
om her en der in de kerkruimte tijd te nemen voor bezinning. En in de kring van ontmoeting delen we 
het brood met elkaar. 
 
Aan iedere Thomasviering koppelen we een collecte voor een goed doel.  
Op 2 juni ontvangen we mensen van het Citypastoraat Enschede: een plaats waar tijd wordt gemaakt 
voor ontmoeting. Voor hen zal de opbrengst van onze collecte zijn.  
Het koor Spirit uit St. Isidorishoeve/Beckum, onderleiding van Mariëtte Waanders, verleent haar 
muzikale medewerking.. 
De Thomasviering duurt ongeveer een uur. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid voor ontmoeting. 
 
Wees van harte welkom!  
Werkgroep Thomasviering Haaksbergen 
  


