
 

 
 

 

 

   

 

 

En een man 

worstelde met hem 

tot het aanbreken 

van de dageraad. 

Toen de man merkte 

dat hij Jakob niet 

aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat 

die ontwricht werd. Daarop zei de man: ‘Laat mij gaan, want de 

dageraad is aangebroken.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik laat u niet 

gaan wanneer u mij niet zegent.’ Hij vroeg: ‘Hoe is uw naam?’ Hij 

antwoordde: ‘Jakob.’ Toen zei hij: ‘Voortaan zult u geen Jakob meer 

heten, maar Israël, want u hebt met God gestreden en met mensen en 

u hebt hen overwonnen.’ Jakob vroeg: ‘Maak mij uw naam bekend.’ 

Maar hij zei: ‘Waarom vraagt u naar mijn naam?’ Toen gaf hij hem 

op die plaats zijn zegen. Jakob noemde die plaats Peniël; ‘Want’, zo 

zei hij, ‘ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben 

toch in leven gebleven’. (Genesis 32,25-31) 

  

 

 
 

10 december 2011 

Waarom vraag je naar mijn naam? 

 

Wanneer je zoekende bent,  

als je worstelt met de zin van je leven,  

weet dan dat Ik de bron van je onrust ben. 
 
Weet je je aangeraakt en getrokken 

door een kracht die je niet kunt thuisbrengen? 

Ik ben degene die aan je trekt. 
 
Vraag je je af waarom mensen elkaar  

onrecht en leed aandoen? 

Ik ook. 
 
Ze zeggen dat Ik liefde ben,  

maar vragen waaraan dat te merken is. 

Ik ook. 
 

Wil je weten waarom ik jou roep? 

Daarom! Juist daarom! 

En ik laat je niet meer los. 
 

Waarom vraag je naar mijn naam? 
 
    [Pierre Humblet, bij Genesis 32,23-33] 

Roepingen- 

oriëntatiedag 



Samen je roeping verkennen 
 

Op 10 december 2011 organiseert het Huis van de Roeping in 

Nijmegen een Roepingen-oriëntatiedag onder het motto "Waarom 

vraag je naar mijn naam?": een moment van bezinning, stilte en 

gesprek samen met anderen die willen stilstaan bij hun roeping. 

Ik? Roeping? 

Denk jij er wel eens over of religieus leven, priester worden of inzet in 

het pastoraat jouw roeping – jouw levensweg zou kunnen zijn?  

Voel je je aangetrokken tot een leven als zuster, monnik, broeder of 

pater? Of is het ambt van diaken iets voor jou? 

Misschien kan deze dag je helpen om deze gedachte – dit verlangen – 

wat meer te verkennen. 

We willen tijdens deze bijeenkomst ruimte scheppen voor vragen als:  

 “Waartoe voel ik me geroepen?”  

 “Welke wegen liggen voor mij open?”  

 “Waar kan ik terecht wanneer ik me geroepen voel tot religieus 

leven in gemeenschap?”  

 “Welke begaanbare wegen zijn er om priester of diaken te 

worden?”  

 “Welke vorm, welke spiritualiteit zou bij mij passen?”  

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met:  

 

Pierre Humblet of Esther van de Vate 

(073-6921333 – roepen@knr.nl) 

 

Voorlopig Programma  

 

10 december 
 

10.30 uur – Ontvangst met koffie en thee.  

11.00 uur – Openingsmeditatie  

11.25 uur – Voorstellingsronde – wat beweegt mij? 

12.15 uur – Middaggebed 

12.30 uur – Maaltijd 

13.15 uur – Gesprekken twee aan twee 

13.45 uur – Plenair gesprek als voortzetting daarvan 

14.45 uur – Videofragment rond een roepingsverhaal 

15.00 uur – Gesprek, uitgaande van deze video 

15.30 uur – Koffie- en theepauze 

15.45 uur – Afronding en “hoe verder?” 

16.15 uur – Meditatief moment 

16.20 uur – Afsluiting 
 

Meer weten? Aanmelden? 

Voor aanmelding of informatie over deze dag  

of voor een oriënterend gesprek rond jouw roeping kun je je wenden tot: 

Deze dag wordt gehouden in Klooster De Bron in Nijmegen 

KNR  
Huis van de Roeping 

Postbus 111 

5201 AC ’s-Hertogenbosch  

Telefoon: 073 – 69 21 321 

www.huisvanderoeping.nl 

 

Aanmelden kan ook via 

roepen@knr.nl 

mailto:roepen@knr.nl

