
 

       
 
 
        
In zijn encycliek Redemptoris Mater schrijft 
paus Johannes Paulus II het volgende: 
“Onder de vele getuigen en meesters van 
de mariale spiritualiteit, wil ik toch verwij-
zen naar de heilige Louis-Marie Grignion 
de Montfort, die aan de christenen, de 
toewijding aan Christus door Maria voor-
hield als een doeltreffend middel om te 
leven in trouw aan de beloften van ons 
doopsel.” 
 
“Ik moedig u aan om die schat, die niet 
verborgen mag blijven, tot bloei te laten 
komen.” (Johannes Paulus II - brief aan de mont-

fortaanse  familie) 

 
 

 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 
 
 
 

DATUM 
 

Zaterdag 26 november 2011  
 

Onthaal vanaf 9.30 uur 
Aanvang om 10.00 uur 

Eucharistie om 16.00 uur 
 Sluiting om 17.00 uur 

 
Picknick mee te brengen 
Koffie en soep ter plaatse 

 
 

PLAATS 
 

Bezinningscentrum ‘Zellaer’ 
Zellaerdreef 1 

2820 Bonheiden 
Tel. 015 / 55.14.45 

 
 

 
INSCHRIJVING 

 
Mevr. Nic Slaus 

Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A / 0102 
B-3001 Heverlee 

Tel: 016 / 65 28 75 
E-mail: nic.slaus@skynet.be 

Schriftelijk inschrijven 
 
 
 

Vrije bijdrage  

 

Baan een weg 

voor de Heer  
 

Zeg ‘ja’  

en kom in beweging 
 

 

 
 
 
 

Montfortaanse  
Vormings- en Ontmoetingsdag 

 
op zaterdag 26 november 2011 

 
te Bonheiden  

 



MVOD                                                     
 
Wij bieden tweemaal per jaar een vor-
mings- en ontmoetingsdag aan 
onder de naam: MVOD, Montfortaanse 
vormings- en ontmoetingsdag. 
 

DOELSTELLING 
 
Samenkomen om te groeien in geloof, met  
Montfort als gids, door vorming, onderricht, 
ontmoeting en gebed. 
  

 
 

DAGTHEMA  
 

Baan een weg voor de Heer 
Zeg ‘ja’ en kom in beweging 
 
God kan overal gevonden worden: 
in de natuur, in mensen, in de Bijbel,  
in de liturgie… 
In dit zoeken dringt het soms tot ons door: 
niet wij zoeken God, maar God zoekt ons, 
en wij mogen ons laten vinden. Net als  
Maria kunnen wij ‘ja’ zeggen tegen het 
woord van God, en zijn liefde in ons toelaten. 

PROGRAMMA 
|                     

 

                  

                                            

            

                                        

 
 
 
 
 

Onderrichten 
o.l.v. pater Frans Fabry, smm 

 
 

         
 
 
 

          

 
 
 

Verlangend wachten vraagt inzicht en tijd 
 
Wachten is geloven met je blik naar boven, 
is hopen met open handen, 
is in Gods aandacht lopen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
God, zo nabij,  
zo diep met ons verbonden 
help ons u te vinden,  
in ons dagelijks bestaan, 
in de woorden die we horen en spreken,  
in onze gedachten en ons voelen. 
Help ons waakzaam te blijven, 
totdat uw licht in ons opgaat 
en uw Woord het laatste woord heeft.  
 
 
 


