De eucharistie is bron en hoogtepunt
van ons kerkelijk leven. Het is het sacra-
ment bij uitstek waarin Christus ons nabij
wil zijn en blijven. Trouw aan de opdracht
van de Heer “Blijft dit doen om Mij te ge-
denken”, viert de geloofsgemeenschap
wekelijks, ja zelfs bijna dagelijks de maal-
tijd des Heren. Sinds de jaren zestig is de
viering van de H. Mis qua opbouw sterk
verandert. Waarom is de H. Mis nu zo op-
gebouwd, zoals ze is opgebouwd en wat is
de betekenis van de verschillende elemen-
ten? Deze en andere vragen willen we in
deze cursus beantwoorden.

Vooral voor mensen als u, die in de
parochie bijzonder met de eucharistie ver-
bonden zijn door hun koorlidmaatschap,
als acolyth, lector, koster of als lid van de
kinderwoorddienstgroep of gewoon omdat
u de H. Mis regelmatig viert, is deze cursus
een mogelijkheid om dieper door te drin-
gen in dit geheim van Christus’ liefde.

Vanaf 10 november willen wij u deze
geloofscursus aanbieden. De cursus om-
vat vier avonden. De inhoud van de vier
avonden is als volgt:

Eerste avond

- Een bijzondere tijd om in te leven:
Het begrijpend mee vieren van de li-
turgie sinds het Tweede Vaticaans
Concilie
Wat is de Eucharistie? Paasmaal,
offermaal, tegenwoordig stellen van
de Heer ...

Tweede avond

- De opbouw van de Eucharistievie-
ring: Waarom is de structuur van de
eucharistieviering zoals zij is?
Eerste en tweede deel van de Eu-
charistieviering: Openingsriten en
Dienst van het Woord.

Derde avond
Derde en Vierde deel van de Eucha-
ristieviering: Dienst van de Eucharis-
tie en slotriten
Het liturgisch jaar in kort bestek.

Vierde avond
Eucharistische spiritualiteit en het
gebruik van het missaal daarin
Eucharistische aanbidding

OPGAVEFORMULIER

Ik wil deelnemen aan de geloofscursus

over liturgie en eucharistie.

Graag dit formulier inleveren
of aanmelden per e-mail bij
(a.u.b. zo spoedig mogelijk)

Pastorie Parochie St. Barnabas.
Grote Haven 10

2851 BM Haastrecht
info@barnabasparochie.nl

of

Pastorie Parochie H. Bartholomeus
Wal 61

2871 BC Schoonhoven
info@bartholomeusparochie.nl



Inleider:
Kapelaan L. Simons, Roermond.
lucas_simons@hotmail.com

Plaats:

Pastorie Parochie St. Barnabas.
Grote Haven 10

2851 BM Haastrecht

Tijd: 20.00 — 22.00 uur.

Data:
10, 17 en 24 november
en 1 december

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Informatie en aanmelden:
Pastorie Parochie St. Barnabas.
Grote Haven 10

2851 BM Haastrecht
info@barnabasparochie.nl

2 0182-501339

of

Pastorie Parochie H. Bartholomeus
Wal 61

2871 BC Schoonhoven
info@bartholomeusparochie.nl

@ 0182-382455

“Blijft dit doen
om Mij

te gedenken’”

een geloofscursus

over liturgie en eucharistie



