
Groeien in geloof; geloven in groei 
 
- Zonder geloof in God en in Jezus Christus is ons leven zinloos, maar 
- Wat je niet kent daar kun je ook niet van houden. 
- Bent U als volwassene op een volwassen manier met Uw geloof bezig? 
- Hebt U er behoeft aan om U zelf eens te verdiepen samen met anderen o.l.v. 
een priester. 
- Bent U toe aan een vernieuwing van de kennis van het Katholieke geloof. 
 
Dan heeft U het komende seizoen de gelegenheid om samen met anderen gedu-
rende 7 avonden van 20.00 – 22.00 uur U allereerst zelf te verdiepen en zelf per 
keer ongeveer 30 bladzijden te lezen en te overwegen. Op de bijeenkomsten wor-
den Uw vragen, opmerkingen en ontdekkingen uitgewisseld en gedeeld met el-
kaar o.l.v. oud-deken Th. Willemssen. 
Het handboek, dat hierbij gebruikt wordt is: 
 

Geloof onder woorden. Katholiek basisboek voor volwassenen. 
Uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, „s-Hertogenbosch. 

Uit het Frans vertaald en bewerkt. 
 

De bijeenkomsten zijn op donderdagavond, op het parochiebureau van Herken-
bosch en wel op 20 oktober; 10 november en 15 december 2011. 
En 19 januari; 16 februari, 22 maart en 19 april 2012. 
 
- Het boek kost € 24,50 en kunt U op het parochiebureau bestellen. 
- Koffie en warmte wordt U door de parochie aangeboden. 

De belangrijkste gebeurtenis in de kerk van de twintigste eeuw 
 
Op 11 oktober 2012 is het vijftig jaar geleden dat paus Johannes XXIII het Tweede 
Vaticaanse Concilie opende. Dit jubileum zal niet ongemerkt voorbij  gaan. Ook 
in ons cluster willen wij ons voorbereiden op dit feest.  
 Wij bieden zes bijeenkomsten aan waarin de achtergronden, het verloop 
en de doorvoering van dit concilie wordt belicht.   
 De bijeenkomsten worden op maandagavond gehouden in Priorij Thabor 
in Sint-Odiliënberg op: 16 en 30 januari;  6 en 27 februari; 5 en 26 maart. Wij be-
ginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.  
Inleider: Dr. P. Hamans 

Meditatief lezen en zingen in de sfeer van Taizé 
We beginnen de avond met een ontvangst waarin we even bijpraten en samen 
een kop koffie drinken. Daarna volgt er een inleiding op een Bijbelverhaal en 
oefenen we enkele liederen. Vervolgens nemen de deelnemers plaats in de kerk 
rondom het kruis van Taizé. Met kaarslicht en Taizé muziek volgt er een medita-
tie. Tevens is er een moment van stilte. We sluiten de avond weer af waar we be-
gonnen zijn, in de multifunctionele ruimte van de St. Matthiaskerk. De avonden 
beginnen om 20.00 uur en zijn rond 22.00 uur ten einde. 
Data: woe 23 november 2011, woe 18 januari, woe 28 maart en woe 20 juni 2012. 
 
De avonden worden ingeleid en begeleid door Lian Overbeeke en Désirée van 
Breugel. Aanmelding mag en is handig i.v.m. de voorbereiding. Maar mensen 
mogen ook altijd gewoon een keer komen kijken wanneer ze zich afvragen: “Is 
dat misschien iets voor mij?”. De avonden zijn laagdrempelig, iedereen is welkom, 
men hoeft niet bekend te zijn met de Bijbel en men hoeft niet te kunnen zingen! 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Naam: 
 
Telefoonnummer:    
 
Email: 
 
Neemt deel aan: 
 
□ Groeien in geloof; geloven in groei 
□ De belangrijkste gebeurtenis in de kerk van de twintigste eeuw 
□ Meditatief lezen en zingen in de sfeer van Taizé 
 
Strookje inleveren bij het parochiebureau,  uiterlijk 14 dagen vóór de eerste bijeenkomst 
waar u aan deel wilt nemen. 
Aanmelden kan ook telefonisch of per mail: zie achterzijde van deze folder! 

Tijd maken voor geloof, een keuze die men zelf moet maken! 
 
“Daar heb ik geen tijd voor” horen we mensen vaak zeggen. Echter: wat we be-
langrijk vinden, dáár maken we tijd voor! In deze folder treft u weer een aabod 
aan om uw geloof te verdiepen. Mensen maken heel veel tijd vrij voor materiële 
zaken en voor hun lichaam, winkelen en sporten kunnen ervoor zorgen dat we ons 
goed voelen. Maar hoe zit het met onze binnenkant? We zijn méér dan ons li-
chaam! We doen onszelf tekort wanneer we geen aandacht besteden aan ons 
geestelijk welzijn!  
Daarbij komt dat ons geloof ook voedsel nodig heeft. Zonder dat zou het verdam-
pen. Bovendien zijn we als kerk een gemeenschap en zou het vanzelfsprekend 
moeten zijn dat we in groepjes mensen bijeen komen om samen te bidden, samen 
ons geloof te verdiepen en om elkaar te ontmoeten! Geloven doe je niet in je een-
tje maar samen! 
Allemaal redenen om deel te nemen aan de avonden! Wij kunnen het aanbieden 
maar de keuze moet u zelf maken! Tenminste als het werkelijk belangrijk voor u 
is! Bonnetje invullen en klaar. Makkelijker kunnen we het niet voor u maken! Wel 
gezelliger, maar daarvoor moet u eerst zelf komen! Van harte welkom! 
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MAAK TIJD VOOR 
HET ONDERHOUD 
VAN UW GELOOF! 

Foto van Pim Ermers: Onderhoud aan het torenuurwerk van de 
H. Andreaskerk te Melick.  

Kerkmeester technische zaken André van os kijkt toe hoe een  
gespecialiseerde medewerker het onderhoud uitvoert 

TELEFOONNUMMERS EN EMAIL 
 
Parochiebureau Posterholt: 400275 
matthias@roerkerken.nl 
 
Parochiebureau Melick: 537965 
andreas@roerkerken.nl 
 
Parochiebureau Herkenbosch: 520672 
sebastianus@roerkerken.nl 
 
Parochiebureau Sint Odiliënberg: 531384 
otgerus@roerkerken.nl 
 
 
 
 
Pastoor J. Honings: 401221 
pastoor@roerkerken.nl 
 
Oud-Deken Mgr. Dr. Th. Willemssen: 531373 
th.willemssen@roerkerken.nl 
 
Assitent Dr. P. Hamans: 527825 
hamanspwfm@home.nl 
 
Catechiste D. van Breugel: 400002 
dvanbreugel@home.nl 
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