
De plaats waar je staat is 
heilige grond ! 

DE 
HEILIGHEID   

VAN HET    
DAGELIJKSE 

De waarde, de heelheid, 
de heiligheid van ons 
leven bestaat niet in 
grootse daden maar in de 
kwaliteit van het ge-
wone: de liefde waarmee 
we handelen, de aan-
dacht voor het onop-
vallende, de openheid 
van de verwondering , de 
stille mijmering bij het 
geheim van ons leven, de 
daadwerkelijke trouw en 
zeker ook het vieren van 
het leven … 

CONTEMPLATIEVE RETRAITE 

Elementen van deze retraite: 

• Stilte 

• Dagelijks twee korte inleidingen 

• Geregelde tijden van gemeen-
schappelijk contemplatief gebed 

• Mogelijkheid voor persoonlijk 
gesprek 

• Gebedsvieringen 
ARNOLD JANSSEN KLOOSTER 

 

De plaats waar 
wij staan - waar 
ik sta - is heilige 

grond! 

AANDACHT 



ARNOLD JANSSENKLOOSTER 
Capucijnenweg 9 
6286BA Wahlwiller-Wittem 
tel. 043-4511841 
fax 043-4511844 
info@armoldjanssenklooster.nl 
www.arnoldjanssenklooster.nl 

We noemen deze retraite een 
contemplatieve retraite. 
 
Het voornaamste verschil met 
andere retraites is het bewust 
inoefenen van contemplatie als 
een levenshouding, waardoor 
wij dieper tot onszelf komen 
en God vinden.  
Gemeenschappelijke stilte-
meditaties en meditatieve 
vieringen zijn belang-rijke ele-
menten van deze retraite. 
Het gaat om het meer 
gevoelig worden voor de in-
nerlijke waarneming van Gods 
stem in ons en die weten te 
onderscheiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE HEILIGHEID VAN HET DAGELIJKSE 
BEGELEIDING 

Zr. Claudia Theinert 
Br. Johan Muijtjens 
 
DATUM 

14—21 oktober 2011 
Begin 18.00 uur Einde 9.30 uur 
 
KOSTEN 

€ 385 / 425 (kamer met douche  
en toilet) 
 
INFORMATIE (en aanmelding): 

Claudia Theinert:  
info@arnoldjanssenklooster.nl 
tel. 043-4511841 
Johan Muijtjens: 
j.muijtjens@brothers-fic.org 
tel. 043-6311792 

Aanmelding liefst met formulier 
op onze website: 
www.arnoldjanssenklooster.nl 
kopje programma / contempl. retr. 

De klemtoon ligt vooral op een 
houding van openheid en 
luisteren, het gevoelig 
worden voor Gods activiteit in 
mij - en op het mij toevertrou-
wen aan Zijn omvormende 
kracht.  
Twee korte inleidingen per dag 
helpen het thema te verdiepen 
en in dialoog te brengen met 
ons eigen leven.  


