
  

Bernadette Ratti-Peeters 

071 - 514 01 43 

Laura Valiani 

info@catechesegoedeherder.nl  

www.catechesegoedeherder.nl 

Een wereldverbreide catechese 

start in de St. Josephkerk: 

de Catechese van deg  

Goede Herder. 

Deze catechese is bedoeld voor 

kinderen vanaf 3 jaar uit Leiden 

en omstreken. 

Centraal staat de Goede 

Herder, met wie kinderen al 

vroeg een relatie kunnen 

aangaan. 

Zo jong als ze zijn kunnen 

kinderen al veel begrip hebben 

van wat gebeurt in de liturgie 

en van de betekenis van Jezus’ 

aanwezigheid in de wereld.  

In deze catechese krijgen ze 

(kort en beeldend) thema’s 

aangereikt, waarmee ze 

vervolgens zelf aan de slag 

gaan. 

Vanaf de eerste dinsdagmiddag 

van september 2011 met 

kinderen in de leeftijd van 3 tot 

6 of 7 jaar. Daarnaast bieden 

we een extra gelegenheid op 

zondagochtend, vóór de H. Mis. 

WAT - WAAR - WANNEER 
Catechese  

van de  
Goede Herder 

Contact en informatie 

voor kinderen in en rondom 

Leiden vanaf 3 jaar 
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Waarom deze catechese 

In de methode staat Christus 

centraal. De kinderen maken kennis 

met Jezus als de Goede Herder. Voor 

heel jonge kinderen is het belangrijk 

te ontdekken dat God van hen houdt 

en voor hen zorgt. Dat Hij hen altijd 

beschermd en bij naam kent.  

Als zij ouder worden zullen ze steeds 

meer eigenschappen van God leren 

kennen, zoals zijn vergevende 

barmhartigheid. Ook worden de 

oudsten uitgedaagd te antwoorden 

op wat God van hen vraagt. 

Er wordt veel aandacht besteed aan 

de stilte, aan de omgang met dingen 

en met elkaar.  

 

In 38 landen heeft men inmiddels 

goede ervaringen opgedaan met 

deze vorm van catechese – in 

Nederland eerder al in Utrecht. 

Overal ziet men dat de kinderen in 

staat zijn tot een diepe persoonlijke 

relatie met God, en dat hun 

betrokkenheid bij de liturgie intenser 

wordt. 

Werkwijze 

In de loop van het jaar krijgen 

kinderen diverse thema’s 

aangereikt door korte en 

beeldende presentaties met 

materialen. Bijv. figuurtjes, een 

klein altaar voor de jongsten en 

voor de ouderen steeds meer 

teksten. Daarmee kunnen de 

kinderen dan later zelfstandig de 

presentaties herhalen. Dit helpt 

hen heel erg om zich de dingen 

eigen te maken. Vanaf het begin 

worden de kinderen bekend 

gemaakt met de liturgie: eerst de 

kleuren, de woorden, en dan de 

betekenis van de Eucharistie als 

Zijn aanwezigheid.  

INSCHRIJFFORMULIER 

 

 

 

 
 

Voor inschrijving of info mailt u: 

info@catechesegoedeherder.nl 

U kunt ook dit formulier inleveren 

bij de pastorie van de  

St. Josephkerk: 

Herensingel 3 te Leiden. 

Naam kind(eren) 

   

   

  

Leeftijd kind(eren) 

   

   

  

Ouder(s) 

 

 

Telefoon 

 

E-mail 

 

 

www.catechesegoedeherder.nl 

 

 

Agenda 

Wekelijks op dinsdagmiddag van 

15:45-16:45 voor 3 tot 7 jarigen, 

in de pastorie van de  

St. Josephkerk: Herensingel 3.  

Vóór de zondagsmis kunnen de 

kinderen ter voorbereiding weer 

even zelf werken met wat ze al 

geleerd hebben.  

Vanaf september 2012 beginnen 

we ook apart voor 6-9 jarigen. 
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