
Wil je samen met jouw gezin tijd vrijmaken voor rust, 
ontspanning, de natuur en elkaar? Wil je tijd vrij- 
maken voor gebed en geloofsvorming en zo de band 
met de God van de Bijbel (her)ontdekken of versterken?   
Wil je graag tijdens wat vakantie je vreugde maar ook  
je vragen en twijfels delen met anderen en op die 
manier Kerk vormen?

Als het antwoord op deze vragen positief  is, dan is 
de gezinsvakantie in Chandolin een unieke kans. 
Zowel alleenstaanden als gezinnen met kinderen zijn 
welkom. Alles is zo georganiseerd dat zowel ouders, 
kinderen en opgroeiende jongeren aan hun trekken 
komen. 

Het aanbod
Chandolin ligt op 2000 meter, op een helling in het  
Val d’Anniviers (http://www.chandolin.ch). Het dorpje is  
gelegen te midden van een schitterend panorama en een 
overweldigend mooie natuur.  Om van dit alles te kunnen  
genieten staan er op het programma lichtere en zwaardere 
bergwandelingen. Die zijn zowel een bron van inspanning 
als van genieten, stilte
en gebed.

Tijdens de vormingsmomenten staat E.H. Etienne Heyse, 
priester van het bisdom Mechelen-Brussel, samen met ons 
stil bij “vergeving en verzoening”, een thema dat centraal staat 
in het evangelie en in het christelijk geloof. In Jezus worden 
de goedheid en de vergeving van God zichtbaar en tastbaar. 
Die ervaring bevat echter ook de uitnodiging om anderen te  
vergeven. Maar vergeving en verzoening zijn niet evident.  
Conflicten en breuklijnen kunnen diep ingrijpen en kwetsen. 
Over vergeving bestaan ook heel wat misverstanden. En soms 
is het zelfs niet meer mogelijk om tot verzoening te komen. 
Tijdens deze vakantie staan we stil bij het goddelijk  
geschenk van de vergeving en bij de verschillende aspecten 
eigen aan elk vergevingsproces.

Daarnaast is ons verblijf in Chandolin natuurlijk ook vakantie, 
met voldoende tijd voor ontspanning, gezellig samenzijn met 
elkaar en met de kinderen.

Een bekwame begeleiding biedt de kinderen en de op- 
groeiende tieners een programma aan waar naast sport, spel 
en wandelingen ook tijd wordt gemaakt voor stilte en gebed.

De jongeren tussen 17 en 22 jaar trekken tweemaal de bergen 
in voor een tweedaagse bergtocht waarbij ze in een berghut 
overnachten. Ook aan hen wordt een aanzet gegeven om  
verder te gaan in het beleven van hun geloof, met de nodige 
aandacht voor momenten van stilte en verbondenheid.

Praktisch
We vertrekken met de bus op zondagmorgen 24 juli 2011 in 
Gent. De terugreis is voorzien op maandag 1 augustus 2011, 
aankomst in Gent op maandagavond.

Verblijf
We verblijven in een mooi en ruim hotel, het “Grand Hotel”. 
Adres: Le Grand-Hôtel Chandolin, CH-3961 Chandolin,  
Zwitserland. www.legrandhotelchandolin.ch

Prijzen
De leeftijd van het kind is de leeftijd op de dag van het vertrek.
Volwassenen 	 490€
Jongeren van 17 t/m 22 jaar	 370€
Tieners van 10 t/m 16 jaar	 265€
Kinderen van 6 t/m 9 jaar	 220€
Kinderen van 3 t/m 5 jaar	 175€
Kinderen tot en met 2 jaar	 130€

In deze prijs is alles inbegrepen: het vervoer per bus, het ver-
blijf, de kinderbegeleiding, het verblijf in de berghutten voor 
de jongeren en de oudere tieners, de volpension maaltijden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een mail of een briefje te sturen naar 
Hilde Flobert, secretariaat CCV in het bisdom Gent: 
• 	 hilde.flobert@ccv.be
• 	 Nederpolder 24 – 9000 Gent
• 	 09 235 78 56
We vragen om per ingeschreven persoon een voorschot van 
€ 125 te storten op het rekeningnummer 733-0485561-09, 
op naam van “CCV in het bisdom Gent”, met als mededeling: 
“Chandolin 2011 – naam gezin – voorschot”. Vermeld in de mail 
of het briefje de volgende gegevens van de personen die je 
inschrijft: naam, adres en geboortedatum.

Kernploeg
• 	E.H. Etienne Heyse
	 etienne.heyse1@telenet.be - 0476 31 88 65 

	 Willem Vanden Abeelelaan 11 - 3001 Heverlee 

• 	Toon & Marie-Christine Vermeersch – Lambert
	 vermeersch.lambert@telenet.be  - 09 282 24 83

	 Oude Gentweg 21 – 9840 De Pinte

• 	Rik & Sabine Poppe – Thevelin
	 rikpoppe@hotmail.com  -  03 321 46 33

	 Sierkerslaan 11 – 2627 Schelle

• 	Koen & Sofie Van de Cauter – De Somviele
	 koen.vandecauter@skynet.be  - 010 45 24 75

	 Rue Duchêne 6 – 1320 Beauvechain

“Wie is Hij toch?“ (Mc 4,41)

Gezinvolgeloven – Orval 2011

dinsdag 12 – zondag 17 juli 2011

Vakantie-initiatieven 2011
‘Gezinvolgeloven’ is de vlag waaronder zomervakanties worden 
georganiseerd voor gezinnen die tijd willen maken voor geloofsver-
dieping, gebed, aandacht voor mekaar en ontspanning. Alle gezin-
nen zijn welkom, ook alleenstaanden met kinderen en koppels die 
aan een gezin denken. Op dit moment zijn er zes vakantie-initia-
tieven die ondersteund worden door CCV (vorming in de Vlaamse 
bisdommen) en Gezinspastoraal. Voor kinderen en jongeren  
zijn er opvang en aparte programma’s.

Abdij van Orval (provincie Luxemburg) 

Data	 12-17 juli 2011 
Accenten 	 christen worden met Marcus – verademen bij een  
	 Orval – leren bidden met de monniken 
Kinderen 	 0-12 jaar 
Info 	 dieter.van.belle@ccv.be, tel. 09 235 78 52

Chandolin (Zwitserland) 

Data 	 24 juli-1 augustus 2011 
Accenten 	 vergeving en verzoening – bergtochten die rekening  
	 houden met ieders tempo
Kinderen 	 0-16 jaar en specifiek programma jongerengroep  
	 17-22 jaar
Info 	 vermeersch.lambert@telenet.be, tel. 09 282 24 8

Abdij van Ermeton (provincie Namen) 		

Data 	 16-19 juli 2011; 21-24 juli 2011; 28-31 juli 2011 
Accenten 	 tijd voor gezin – verdieping – Benedictinessen 
Kinderen 	 0-12 jaar en opgroeiende tieners
Info 	 tine.deleeuw@skynet.be, tel. 050 74 56 30

Abdij van Averbode 

Data 	 10-14 augustus 2011 
Accenten 	 bijbelboek Ruth – gezinsvakantie – meeleven in abdij
Kinderen 	 0-12 jaar en opgroeiende tieners
Info 	 an.mollemans@ccv.be, tel. 015 29 84 53

Bezoek onze websites: www.gezinvolgeloven.be
www.ccv.be/gent



Je bent een gezin dat zich het geloof meer eigen 
wil maken? Je wil dit samen met anderen doen?  
Je kan hier tijdens de zomervakantie tijd voor vrij-
maken? Dan is ‘Gezinvolgeloven’ er voor jou!  

Samen met CCV in het bisdom Gent en met de 
abdijgemeenschap van Orval werkten we een uniek  
aanbod uit: van dinsdag 12 juli tot zondag 17 juli 
2011 zet de abdij van Orval haar deuren open om tijd  
te maken voor geloofsverdieping, ontmoeting en  
ontspanning. 

Het aanbod
Monastieke traditie. Orval is een uitgelezen plaats om te 
leren luisteren naar Gods Woord. De eeuwenoude monas-
tieke traditie van liturgisch gebed en van lectio (bijbellezing), 
maar ook de stilte op bepaalde plaatsen en tijdstippen (bv. 
tijdens de maaltijden) helpt ons om ontvankelijk te worden 
voor Iemand die ons aanspreekt en ons een aanbod wil doen.  

Met Marcus achter Jezus aan. In het Marcusevangelie staat 
de vraag centraal wie Jezus is en wat het betekent zijn leer-
ling te worden. Marcus schreef voor een kleine en beproefde  
gemeenschap van christenen, waarschijnlijk in Rome, maar zijn 
Jezusverhaal is ‘evangelie’, goed nieuws voor mensen van alle 
tijden, van alle rangen en standen en gezindheden. In Orval 
zullen we kennismaken met dit evangelie. Marcus zal onze 
gids zijn in de zoektocht naar Jezus. Hij zal ons tonen wat het 
vandaag betekent om als christen in een gezin Jezus’ weg te 
gaan.

Ontspanning. Ontspannende activiteiten zorgen ervoor dat 
ons verblijf in Orval ook echt vakantie wordt. Gezellig samen-
zijn en bijpraten, wandelen in de prachtige omgeving van de 
abdij (Gaumestreek), samen spelen met de kinderen en zo veel 
meer! 

Voor de kinderen. Ouders moeten af en toe op adem kun-
nen komen én de kans krijgen om aandachtig en met een gerust 
gemoed deel te nemen aan de vormings- en bezinnings- 
activiteiten. Daarom nemen we een ploeg mee van ervaren 
kinderbegeleiders. De kinderen vangen we op in aparte  
momenten van zang en gebed en met een eigen aanbod vol 
sport en spel, telkens aangepast per leeftijdsgroep.

Overnachting en maaltijden. We logeren in het gastenver-
blijf van de abdij en nemen gezamenlijk deel aan de maaltijden.  
    Afgezien van eventuele specifieke behoeften voor de aller- 
       kleinsten wordt voor alle ‘spijs en drank’ gezorgd. 

Voor wie?
We heten graag van harte welkom: gezinnen, jonge koppels 
die denken aan een gezin, alleenstaanden met kinderen. Ons 
programma houdt ook rekening met gezinnen met heel jonge 
kinderen.

Praktisch
Datum. We worden verwacht op dinsdag 12 juli tussen 15u 
en 18u in Orval. Ons verblijf eindigt op zondag 17 juli na het 
middagmaal. 
Vervoer. Er wordt geen vervoer georganiseerd. Iedereen  
reist op eigen kracht naar Orval.  Aarzel niet om iemand van 
de kernploeg te contacteren als er wat hulp nodig is; er zijn 
zeker en vast nog een aantal plaatsen vrij.

Prijzen
Volwassenen en kinderen ouder dan 12jaar:	   € 190 
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar:	   € 100
Kinderen van 3 tot en met 6 jaar: 	     € 80
Kinderen van 0 tot en met 2 jaar:	     € 45
De leeftijd is de leeftijd op de dag van vertrek.
In de prijs zijn kinderbegeleiding, logies en maaltijden inbegre-
pen. De prijs mag geen belemmering zijn om deel te nemen. 
Iedereen is welkom! 

Inschrijven
Inschrijven kan door een mail of een briefje te sturen naar 
Hilde Flobert, secretariaat CCV in het bisdom Gent:
• 	 hilde.flobert@ccv.be
• 	 Nederpolder 24 – 9000 Gent
• 	 09 235 78 56
We vragen om per ingeschreven persoon een voorschot van 
€ 25 te storten op het rekeningnummer 733-0485561-09, 
op naam van “CCV in het bisdom Gent”, met als mededeling: 
“Orval 2011 – naam gezin – voorschot”. Vermeld in de mail 
of het briefje de volgende gegevens van de personen die je 
inschrijft: naam, adres en geboortedatum. Een tip: wacht niet te 
lang met inschrijven. De plaatsen zijn gegeerd…

Kernploeg
Heb je vragen, neem dan gerust contact op met iemand
van de kernploeg:
Claire-Marie Cloquet
• 	 claire-marie.cloquet@kerknet.be
• 	 Vaderlandstraat 2 – 9000 Gent 

• 	 09 220 50 53 – 0475 66 80 66  

Dieter Van Belle – Leentje Deloose
• 	 dieter.van.belle@ccv.be 
• 	 Nederpolder 24 – 9000 Gent

• 	 0486 75 63 50

Piet en Eva Raes – Cornelis
• 	 evacornelis@telenet.be
• 	 Burgemeester Pyckestraat 48 - 8500 Kortrijk

• 	 056 25 67 47

Geert en Isabelle De Cubber – Desmidt 
• 	 i.desmidt@pandora.be 
• 	 Doornzele Dries 61 – 9940 Evergem

• 	 09 329 64 22

Marc en Liesbeth Kwanten
• 	 Marc.Kwanten@myonline.be
• 	 Groenstraat 136 - 3020 Veltem

• 	 016 29 70 64 

Vicaris Lode Aerts
• 	 lode.aerts@kerknet.be 
• 	 Gouvernementstraat 12 – 9000 Gent 

• 	 09 225 16 26

Zr.  Astrid Batteauw
• 	 abatteauw@hotmail.com 
• 	 Hoogstraat 28 – 9700 Oudenaarde
• 	 055 33 50 16

 


