
Praktische info 

 
 
Deelnemers: het maximum aantal deelnemers is 
20 personen. Inschrijving gebeurt op volgorde van 
opgave d.m.v. bijgevoegd formulier. 
Leeftijd: er gelden geen leeftijdsgrenzen; wel is 
het noodzakelijk dat u over een goede conditie 
beschikt en gewend bent om middellange 
afstanden te lopen. Een trainingsdag (20 km in 

Midden-Limburg) vindt plaats op zaterdag 12 
maart 2011. 
  

Kosten 

€ 398,-- p.p.; hierbij zijn inbegrepen: 
 vier overnachtingen (in twee- danwel 
meerpersoonskamers c.q. in gastgezinnen) 
 alle maaltijden van maandagavond t/m 
vrijdagavond (excl. drank) 
 bagagevervoer 
 deelname aan de inleidingen, teksten 

 rondleidingen 

 terugreis per openbaar vervoer (traject 
Echternach – Mönchengladbach) 
  
Niet inbegrepen: 
 consumpties 

 excursies op eigen gelegenheid 

 vervoer op de begindag (Stramproy – Prüm, na 
opgave overleggen we over carpooling) 
 autovervoer op de slotdag (Mönchengladbach – 
Stramproy) 
 ziektekostenverzekering 
 reisverzekering 

 
De Bergrede doorlopen 

 
 
 
 
 
 
 

pelgrimeren door de Eifel 
  

13 - 17 juni 2011 
  
Parochiehuis 't Österke organiseert in de 
Pinksterweek van 2011 een vijfdaagse 
pelgrims-voettocht door de Eifel. Over de 
traditionele Jacobusroute lopen we in totaal 72 
km, van Prüm (D) tot Echternach (L), waar de 
tocht wordt besloten bij het graf van St. 
Willibrord. Het wordt 
niet alleen een sportieve 
ontmoeting, maar ook 
een verdiepende tocht; 
dagelijks zijn er 
momenten van gebed en 
onderweg overwegen we 
korte teksten van de Duitse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer. 

De Bergrede volgens Bonhoeffer 

  

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is 

jong gestorven; in 1945 overleed hij met 39 

jaar in het concentratiekamp Flossenbürg. 

Desondanks heeft hij een omvangrijk 

theologisch oeuvre achtergelaten, waarin hij 

nadenkt over de betekenis van de 

kerkgemeenschap en over de actualiteit van 

de Bergrede. 

Tijdens het programma zullen we dagelijks 

enkele van zijn teksten overwegen; 

onderweg is er vrijblijvend gelegenheid om 

hierover van gedachten te wisselen. De 

dagelijkse overwegingen worden gegeven 

door pastoor H. Notermans. 

  



OPGAVEFORMULIER 
  
Naam  ___________________________________ 

Adres  ___________________________________ 

Code, plaats ___________________________________ 

telefoon ___________________________________ 

e-mail  ___________________________________ 

  
Ik geef mij op als deelnemer aan de Pelgrims-
voettocht door de Eifel van 13 t/m 17 juni 2011. 
Polisnr. ziektekostenverz.: 
maatschappij: 
  
Optie: 
eenpersoonskamer (zover beschikbaar)€ 90,00 
 
Reiskostenverzekering is niet inbegrepen. 
  
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 10 maart 2011 door 
dit formulier volledig ingevuld te verzenden naar / 
bezorgen bij Parochiehuis 't Österke, Kerkplein 5a, 
6039 CJ  Stramproy. 
Aanbetaling: € 100,-- vóór 1 april 2011; geen 
restitutie bij afmelding na 1 mei 2011. 
  

 beknopt programma 
  
maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag) 
09.30 uur H. Mis, Willibrorduskerk Stramproy  
11.00 uur vertrek per auto (Kerkplein Stramproy; 

na opgave wordt overlegd over 
carpooling) 

13.00 uur aankomst in Prüm (Eifel) 
 proloog: Prüm - Schönecken (10,5 km) 
18.00 uur avondeten 
aansl. impuls: de Bergrede volgens Dietrich 

Bonhoeffer 
  
dinsdag 14 juni 
07.30 uur morgengebed, aansl. ontbijt 
08.45 uur etappe Schönecken – Waxweiler – 

Krautscheid (18 km), onderweg 
eucharistieviering en warme lunch 

16.00 uur aankomst in Krautscheid, aansl. vrije 
tijd 

18.00 uur avondeten, aansl. impuls: 
verzoening volgens Dietrich Bonhoeffer

  woensdag 15 juni 
07.30 uur morgengebed, aansl. ontbijt 
08.45 uur etappe Krautscheid – Neuerburg – 

Mettendorf (21 km), onderweg 
eucharistieviering en warme lunch 

16.00 uur aankomst in Mettendorf, aansl. vrije tijd 
18.00 uur avondeten, aansl. impuls: de kerk 

volgens Dietrich Bonhoeffer 
  
donderdag 16 juni 
07.30 uur eucharistieviering, aansl. ontbijt 
09.00 uur etappe Mettendorf – Bollendorf – 

Echternach (23 km), onderweg 
eucharistieviering en warme lunch 

16.30 uur aankomst in Echternach, kort bezoek 
aan de basiliek, aansl. vrije tijd 

18.00 uur avondeten, aansl. impuls: genade 
volgens Dietrich Bonhoeffer 

aansl. sight seeing in Echternach 
  
vrijdag 17 juni 
08.00 uur morgengebed, aansl. ontbijt 
09.30 uur H. Mis in de basiliek te Echternach 
10.30 uur vrije tijd 
11.30 uur korte evaluatie van de catechese 
12.15 uur diner 
14.00 uur terugreis via Trier - Düsseldorf - 

Mönchengladbach 
18.15 uur afsluitende groepsmaaltijd 
21.00 uur carpooling naar Stramproy (aankomst ± 

22.00 uur) 
 

 
 
De vijfdaagse pelgrims- 
voettocht  vindt plaats  
op initiatief van de  
Maria Mater Kring  
Stramproy. 
 


