
 
 

 
 
 
 
 
 

PAASDRIEDAAGSE VOOR JONG EN OUD 
Parochie HH. Maria en Johannes 

 
Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Vanaf Witte Donderdag tot en met 
Paaszondag, ook wel Paastriduum genoemd, vieren we het Paasmysterie: het lijden, 
sterven en verrijzen van Jezus. De liturgie van die dagen helpt ons op bijzondere wijze 
stil te staan bij deze gebeurtenissen. 
 
In de Parochie HH. Maria en Johannes worden er dit jaar voor de derde maal 
bezinningsdagen gehouden. Via verschillende inleidingen, persoonlijk gebed, momenten 
van stilte en deelname aan de liturgische vieringen, gaan we samen op weg naar Pasen. 
Om u zo min mogelijk te belasten met de dingen van alledag worden er ter plekke 
eenvoudige maaltijden geserveerd. 
 
U bent allemaal van harte uitgenodigd om het grootste feest van het kerkelijk jaar mee 
te beleven! 
 
Praktisch informatie 
 De bezinningsdagen zijn er voor alle belangstellenden. Gezinnen met kinderen zijn 

van harte welkom.  Voor de kinderen is er een apart programma; voor de 
allerkleinsten is er ruimte voor een campingbedje. 

 Bij voldoende belangstelling zaL er op zaterdag een tienerprogramma zijn.  
(Voor jongeren vanaf 16 jaar is er een Paasdriedaagse in de Maria Geboortekerk in 
Nijmegen, 073-5118957). 

 De bijeenkomsten vinden plaats in de Lucaskerk aan de Zuiderparkweg in 
’s-Hertogenbosch (ingang zaal en kerk: César Francklaan 2). 

 Voor de maaltijden zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden. 
 
Aanmelden 
 U kunt zich aanmelden voor Witte Donderdag en/of Goede Vrijdag en/of Stille 

Zaterdag, dus voor 1, 2 of 3 dagen. 
 Stuur een e-mail naar mevrouw Betsy Raymakers met vermelding van naam, adres, 

plaats, telefoonnummer, eventueel ook namen en leeftijden van de kinderen 
(betsy.raymakers@tele2.nl). U kunt zich ook telefonisch bij mevrouw Raymakers 
opgeven: 073-7521312 (b.g.g. 073-5210763). 

 Laatste dag van aanmelding: maandag 18 april. 
 Deze en eventuele verdere informatie over de Paasdriedaagse treft u  aan op onze 

website: www.heiligemaria.goedeweek.nl. 



 
Witte Donderdag – 21 april 2011 
De donderdag voor Pasen is de dag van het Laatste Avondmaal; de dag van de instelling 
van de Eucharistie en het Priesterschap. 
 
16.30 uur  Samenkomst 
17.00 uur  Inleiding door pastor M. van Rossem, pr;  kinderprogramma 
17.45 uur  Gezamenlijke warme maaltijd 
19.00 uur Eucharistieviering; aanbidding bij rustaltaar tot 21.30 uur 
 
Goede Vrijdag – 22 april 
De kerk herdenkt het lijden van Jezus en zijn zelfopoffering voor de mensheid. 
 
10.00 uur  Getijdengebed; daarna koffiepauze 
10.50 uur  Inleiding door pater Elias van de Broeders van Sint-Jan; kinderprogramma 
11.30 uur  Stil gebed of wandeling in stilte 
12.30 uur  Eenvoudige broodmaaltijd 
13.45 uur  Inleiding door pater Elias; kinderprogramma 
14.30 uur  Uitleg en taakverdeling kruisweg 
15.00 uur  Kruisweg 
16.00 uur  Koffiepauze 
16.30 uur  Stil gebed bij het kruis/biechtgelegenheid 
17.30 uur Eenvoudige warme maaltijd 
19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer 

(met lijdensverhaal, kruisverering en H. Communie) 
 
Stille Zaterdag – 23 april 
Waarom wordt deze dag Stille Zaterdag genoemd? 
`s Avonds zal het Paasfeest gevierd worden met de plechtige Paaswake. 
 
10.00 uur  Getijdengebed; daarna koffiepauze 
10.50 uur  Inleiding Mgr. J. Liesen 
   Kinderprogramma; tienerprogramma (bij voldoende belangstelling) 
   Biechtgelegenheid 
12.15 uur  Broodmaaltijd ter afsluiting 
Voor belangstellenden geeft Bas Suijkerbuijk om 13.30 uur een inleiding op de liturgie van Pasen. 
 
Verrijzenis van de Heer  
21.00 uur Plechtige Paaswake  
 
Paaszondag – 24 april 
Vandaag vieren we het Hoogfeest van Pasen. In deze Eucharistieviering wordt speciale 
aandacht besteed aan de gezinnen die onlangs vanuit de parochie werden bezocht. 
 
10.00 uur  Eucharistieviering 
11.15 uur  Feestelijk samenzijn 
12.00 uur  Televisie-uitzending pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’ op groot scherm 
 
De liturgische vieringen zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk; dus ook voor mensen 
die niet deelnemen aan de bezinningsdagen. Andersom geldt: als u deelneemt aan het 
dagprogramma, voelt u zich vrij de liturgie in uw eigen kerk mee te vieren. 


