
KENNISMAKING MET GELOOF 
 

  
 

 Wat is eigenlijk geloven?  

 Wat is een sacrament?  

 Wat is communie?    

 Hoe is de geloofsbelijdenis ontstaan. 

 
Op drie woensdagavonden is er een avond, waarin we ingaan  op vragen 
die er leven over het geloof.  
 

 16 maart 2011 
 13 april 2011 
 18 mei 2011 

 
Plaats  : “De Overkant” (Wal 34, Schoonhoven, tegenover de kerk) 
Tijd      :   20.00 uur 
 

een groet, 
Pastoor van der Mee 


