LEVENS-WEGEN

Je verliest jezelf
in het lawaai van de wereld,
en je vind jezelf terug
in de stilte

Het Woord heeft ervoor
gekozen
om mens te worden.
(uit de Johannes-proloog)

*

Het uitbeitelen van gratie
uit het harde marmer
van het leven is een discipline
die vaak veel van ons vergt.
Maar:
is dit niet juist
wat het Leven van ons
vraagt?

*

Niets is prettig als dat niet
gekruid is met
verscheidenheid.
(Francis Bacon)

voor meer informatie ( en/of opgave):
br. Johan Muijtjens:
tel: 043-6311792
email: j.muijtjens@brothers-fic.org
of
zr. Claudia Theinert
[adres zie beneden]

opgave liefst via formulier op website

Arnold Janssen Klooster

Capucijnenweg 9
6286 BA Wahlwiller

Telefoon: (043) 4511841

Fax: (043) 4511844

E-mail: info@arnoldjanssenklooster.nl
www.arnoldjanssenklooster.nl
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STILTE
LICHAMELIKHEID
SCHOONHEID
DIVERSITEIT

VIER
BEZINNINGSDAGEN



Elke mens moet zijn eigen weg gaan, die hem naar
het volle leven leidt. 1k kan niet de weg van een
ander gaan. Gaandeweg en onderweg kunnen we
God vinden in allerlei dimensies. Niet ver weg maar
verrassend nabij.

In de ruimte van de stilte. In het ervaren van het
geschenk van onze lichamelijkheid, het besef van de
waarde en het geheim van schoonheid, en ook in de
zegen van kleurrijke diversiteit in ons mens-zijn en
ons geloven.

Deze bezinningsdagen willen helpen ons hiervan
meer bewust te worden. De invulling van deze
dagen zal steeds weer anders zijn.

Begin 10.00 uur, einde 17.00 uur
[Maximaal aantal deelnemers: 15]

Thema's :

5 februari:

God vinden in Stilte

9 april:

God vinden in Lichamelijkheid
4 juni:

God vinden in Schoonheid

3 september:

God vinden in Diversiteit

Elementen van deze dagen:
e meditatieve momenten

e Korte inleidingen

e delen van ervaringen

o stille tijd

e creatieve werkvormen

Begeleiding:

Johan Muijtjens fic en Claudia Theinert ssps

Kosten: € 25,-

[graag lunchpakket meebrengen; voor koffie/thee en
soep wordt gezorgd]

LEVENS-WEGEN

God vinden in Stilte
zaterdag, 5 februari 2011

Op het spoor
komen van de
betekenis van
stilte in ons leven.

Stilte ervaren als
ruimte van
ontmoeting met onszelf, met anderen en
met God

God vinden in Lichamelijkheid

zaterdag, 9 april 2011

Lichamelijkheid ervaren als God-gegeven
geschenk, waarin
zich ons verlangen
naar
verbondenheid
uitdrukt.

In het toelaten van
de dans van
seksualiteit en
spiritualiteit een weg vinden tot meer bevrijd
leven en mens-zijn.

God vinden in Schoonheid
zaterdag, 4 juni 2011

Heeft schoonheid slechts een marginale
functie in ons leven? Kennen we de grote
creatieve kracht die in schoonheid schuilt?
Schoonheid mogen zien als wegwijzer naar
een groter perspectief: Grote kunstenaars
weten instinctief de plek te vinden waar
sierlijkheid en
elegantie zich
schuilhouden in
dingen en mensen.
Michelangelo
ontwaarde in een
steen een engel.
En Rumi noemde de mens een robijn die
gevangen zit in graniet.

God vinden in Diversiteit
zaterdag, 3 september 2011

De weg van het leven is kleurrijk en rijk
aan diversiteit. Er zijn verschillende
manieren van denken, voelen, geloven -
- zoveel als er
mensen zijn.

God is niet zwart
en niet wit, maar
zowel als ook, en
nog meer. God
blijft een geheim,
verborgen nabij,
en openbaart zich in duizend namen, in
duizend gezichten. Er is uiteindelijk niets
wat niet God is.






